
Van Quiberon naar Plouharnel en Carnac.



Bossen op het schiereiland.



Zondag 8-7-2007. Plouharnel - Carnac.
De benen zijn nog stijf van gisteren. Daarom zijn we vandaag later op pad.
Bij de Information kaartjes gehaald voor de trein naar Plouharnel. We halen net op tijd de trein
van 11.09. (Waarvan Tineke dacht dat hij om 11.15 zou gaan en dus nog lang buiten staat te
drentelen.)
Vandaag gaan we de “alignements” van prehistorische stenen in Carnac bekijken.
Buiten flitst na een fluitsignaal het landschap van de presqu’ile voorbij.
In Plouharnel krijgen we te horen van de stationchef/toeristeninformant dat de bus naar Carnac
net weg is en de volgende pas over goed anderhalf uur komt. We krijgen een kaart van hem,
waarop hij een wandeling naar Carnac intekent. “Het is wel ver.”, waarschuwt hij ons. Daarmee
zegt hij meer over zijn eigen loopvermogen en-of zijn slechte inschattingsvermogen van onze
capaciteiten. Om kwart voor twaalf stappen we het station uit en lopen naar Plouharnel.

Klik op de onderstaande foto voor het wandelverslag via Plouharnel, naar Carnac en terug.

wandeling/wandeling_plouharnel-carnac.pdf


Na de wandeling nemen we de
trein van 18.00 terug naar
Quiberon. Daar besluiten we via
de Port Haliguen en de Pointe du
Conguel terug te fietsen.
Een goede keus voor wat de
haven betreft, die ziet er goed uit.
Doordat het eb is, stinkt het er
wel. De boten liggen lam in de
blubber.
 Doordat het hard waait, we toch
de nodige km’s in de benen voelen
èn het laatste stuk naar de Pointe
du Conguel verboden is voor
fietsers, laten we dat stuk
schiereiland van het schiereiland
links liggen.

Port Haliguen.



Tegen zevenen zijn
we op de camping
terug en hebben dan
geen zin meer in
nieuwe escapades
vandaag. ‘s Avonds
wordt er dus brood
en “île flottand”
gegeten en plannen
gemaakt voor de
komende dagen.

Plage du Conguel..

Plage du Conguel.


