
Marais Salants.



Oude zoutpannen.



Bij la Turballe houden we rechts aan en komen al snel in een gebied van
moerassen en zoutpannen: Het Marais Salants.

Het is  er een wirwar van weggetjes, die overal en nergens heen lijken te
gaan. We passeren standjes waar zout verkocht wordt. Verderop zien we nog
een groot zoutmuseum.
Dat we aan de hand van de summiere gegevens van de autokaart er
doorheen komen, verbaasd me. Dat zegt trouwens wel iets over de kwaliteit
van deze kaarten. De MIO hebben we nu niet in gebruik, omdat die er in
haar wijsheid omheen wil rijden!

Terug naar het verslag.
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