


Kwart over acht lopen we “nog even” naar het strand en het dorp. Tenminste
dat was de bedoeling. Alleen lopen we het bos een beetje verkeerd door. Dat
is mijn schuld. Ik dacht dat de kust hier van noord naar zuid loopt, maar dat
is van west naar oost! Zo lopen we meestentijds recht naar het westen en
parallel aan zee! Bereiken zo Jard-s-Mer om 20.45.

We lopen langs het strand terug tot enkele oude bunkers en vervolgens het
dorp zelf in via de Rue Georges Clemenceau. Onderweg even in
getijdepoelen gesnuffeld, hetgeen een zeester opleverde.

Om 21.25 zijn we bij de zeer robuuste kerk. Langs de D21 denken we terug
te kunnen en missen zo de camping compleet. Die ligt namelijk iets meer op
de zee aan. Goed uiteindelijk komen we toch weer terug. Goed 10 uur is het

al.
Dan blijkt dat St. Vincent slechts een paar honderd meter van de camping is.

Terug naar het verslag.
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