
Een dag in Bordeaux.



18-7-2007. Bordeaux.
Tineke heeft op deze zijwaartse helling niet zo goed geslapen en is dus vroeg wakker.
7 uur! Daardoor hebben we al om 9.35 uur bus 42 vanaf station Beau Soleil. We
kunnen na 10 minuten instappen en worden naar het tramstation Peixoto gebracht.
Onderweg zien we diverse faculteiten van de universiteiten hier. O.a die van de
architectuur. Dat is uiteraard ook in vreemde bouwstijlen terug te zien.
In Peixoto (10.00) kunnen we direct op tram B overstappen die ons naar Esplanade
des Quinconces brengt. Daar begint onze wandeling vandaag. (10.30)
(Klik voor het verslag op de volgende bladzijde op de foto links boven.)

Om 16.45 aanvaarden we dan de reis terug. Nog eerst wat boodschappen doen bij
een Champion. Stappen om goed half zes op de tram op het Place de la Victoire.
Tegen half zeven zijn we dan terug op de camping.
‘s Avonds eten we er tortelini met boontjes, champignons in tomatensaus.
Een Russische beervlinder komt de camper binnen!
We bekijken de komende week nog eens en komen tot de conclusie, dat we die
plannen weersafhankelijk willen houden.
Om half twaalf pas heb ik het verslag bijgeschreven.

Peixoto, overstap van bus naar tram.



Begin van de wandeling: tramstation Quinconches. Eind van de wandeling: Place de la Victoire.

Prieuré de Cayac.

Russische beer, Euplagia quadripunctaria.
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