
Van Le Moutchic over Cap-Ferret naar Audenge.



Vrijdag 20-7-2007. Moutchic - Cap Ferret - Audenge.
De verplaatsing is vandaag niet al te ver. We staan pas om negen op na opnieuw een nacht met regen.
Gelukkig is de morgen goed te noemen. Dat wil zeggen stapelwolken met een half open hemel.
We schudden de WC-pot leeg en rijden  naar Cap Ferret. (10.00)

Onderweg gaat het over een smalle lege binnenweg dwars door mooie bossen.
Na een half uur worden we een tijdje opgehouden omdat ergens aan de weg een zwembad afgeleverd
wordt. De grote oplegger moet onder de opgetilde telefoondraden door een zeer smalle oprit in. Dat
levert het nodige passen en meten op.



Een zwembad wordt afgeleverd.



We rijden naar Belisaire net boven Cap Ferret. Na wat zoeken, vinden we een
plekje voor Zippy vlak bij het startpunt van de wandeling 366 (van de 500
wandelingen) het havenhoofd van Belisaire.

Tineke haalt een stadskaart bij het VVV, we lopen door naar dat havenhoofd.
Daar start ook een minitram, een soort toeristentreintje. (11.50)

Hier zetten we Zippy neer in Cap Ferret.



Klik op de foto rechts voor het verhaal van deze wandeling.

Via de noordkant van het bassin van Arcachon rijden we naar de municipal van
Audenge. Een andere camping konden we onderweg in Lanton niet vinden.
Op de camping worden we zeer vriendelijk ontvangen. We krijgen een ruime plek
27 vlak bij alles. We installeren ons op ons gemak voor de komende dagen en
bekomen van de wandeling in dit toch wel hete weer.

Ik zet een klepje over de plug-aansluitingen van de C720UZ met een stuk
cellotape vast, omdat een plastic pinnetje is afgebroken. Ik moet het niet hebben
dat dat dekseltje ook nog onklaar wordt.
Tineke doet alvast de kleurgevoelige was, ik poets velgen en kettingen van de
fietsen en smeer ze met de teflonspuit.
‘s Avonds eten we pizza van de snackbar hier. Verder kijken we de wandel- en
andere mogelijkheden bij dit Basin d’Arcachon.
Om 23.15 het verhaal bijgeschreven. Tineke zit dan al over Louiske (Claes) te
dromen, tijd om onder zeil te gaan?
Buiten zingt en speelt een jazzbandje. Dat klinkt heel aardig.

Strand Cap Ferret.

Camping Municipal Audegne.

Donker bier van Ile d’Oleron.

wandeling/wandeling366.pdf

