
Op de fiets van Audenge naar le Teich.



Spaanse eik, Quercus pyrenaica.

Spaanse eik, Quercus pyrenaica.

Gevlekt zonneroosje, Tuberaria guttata.



21-7-2007. Audenge - Le Teich.
Ik word wakker van een sterke gaslucht. De eigen handel en buiten
nagekeken maar geen oorzaak gevonden. Langzaam trekt het weg.
De morgen staat in het teken van de was. Tineke stopt een flinke buil was in
de machine, ik haal die na een half uur weer op.

Dan is het wachten tot het weer droog is. Vanwege de steeds opduikende
grijze wolken, willen we niet weggaan en het risico lopen de was bij
terugkomst weer nat aan te treffen. Ik maak de achtervelgen zuiver, smeer
de kettingen en pomp de banden een flink stuk harder op.

Dan spelen we nog een potje Franse triviant. Pas om 13.45 stappen we op de
fiets en rijden over een prachtig fietspad door uitgestrekte varenvelden.

L’Eyre.



Bij een grote vijver slaan we rechts af naar Le Teich.  Eerst over een fietspad
langs de weg door Biganos, later door bos over de zeer drukke route
national. Daar wordt nu overigens wel een breed fietspad aangelegd, wat
gedeeltelijk reeds te gebruiken is.
We steken La Leyre over, wiens delta we straks gaan verkennen.
Het gaat naar Le Teich en het Parc Ornitilogique daar. We maken wandeling
370 uit de 500 wandelingen: De delta van de Eyre, vogelparadijs.
De fietsen worden bij de speeltuin en het zwembad rechts naast de
jachthaven achtergelaten. 14.50.

St. André du Teich.

Vakantiehuisjes vlak voor de haven. Le Port du Teich.



Klik op de foto rechts voor het wandelverslag.

Bij de LIDL in Biganos doet Tineke boodschappen en ik ga naar de kapper
daar!

Een flink stuk lichter stap ik om 18.15 weer op de fiets. Bij een groenteboer
aan het eind van het dorp, vindt Tineke nog wat bananen.

Alles bijeen hebben we uiteindelijk nog 29,2 km gereden vandaag.

‘s Avonds maakt Tineke tortellini met courgetten in tomatensaus. Ik schrijf
het korte verslag van vandaag.

Coiffure Steph, Biganos.

../wandeling/wandeling370.pdf

