
Van Audenge naar Vieux-Boucau-les Bains.



Maandag 23-7-2007. Audenge - Vieux-Baucou-les-Bains.
De lucht is grijs, de regen gestaag.
Na het ontbijt en afwas wachten we nog even om de luifel in te draaien en de stroom eraf te halen
maar dat haalt niet uit. Dan maar toch alles binnenhalen. Ik sta al tot op mijn enkels in het water!

Pas dik na tienen rijden we aan. Om al rap eerst bij een Aldi boodschappen te gaan doen.

Tot de enkels in het water!



Om 11.30 maak ik foto’s bij de haven van Aiguillon, maar ook van kleurrijke
huizen en de kerktoren.
Het is hier één grote agglomeratie langs het bekken van Arcachon af. We zien
echter verder niets meer van het water.

Les Bordes bij Pointe de l’Aiguillon. Les Bordes bij Pointe de l’Aiguillon.

St. Ferdinand, l’Aiguillon-Port.



In Arcachon rijden we stapvoets door de winkelstraat, er is aardig wat volk
op de been. Af en toe lijkt het even droog te worden.

Even gaan we er uit bij een uitzicht vlak voor het Dune du Pilat boven de
Plage de Corniche. (In een grote wijk en dito huizen in de dennenbossen op
de duinen.)
De regen komt er dan weer met bakken uit en daarom gaan we toch maar
niet het duin op. Heeft Frank wel pech, geen zand van Europa’s hoogste
duin!

Het gaat door uitgestrekte mastenbossen. Zeer lange bomen dikwijls.
Net voor Biscarosse-Plage slaan we af naar Port-Maguide en de Étang de
Cazaud et de Sanguinet. Via Biscarosse en Parentis-en-Borne rijden we om
het meer met de namen van die 2 stadjes.

We pauzeren in Gastes aan hetzelfde meer. Een meer met vreemde
platforms in het water. Staan ook op de wegenatlas, maar niet in diens
legende. Olie? Vandaar de militaire gebieden ernaast?
(Op internet vind ik dat er hier sinds 1954 olie gewonnen wordt!)

13.55 zoeken we de camperplaats iets verder aan het meer op om “eau usé”
te lozen.

Arcachon. Plage de Corniche, Pyla-sur-Mer.

Dune du Pilat.



Étang de Biscarosse et de Parentis, Gastes.

Olieinstallaties. Étang de Biscarosse et de Parentis, Gastes.



14.20 komen we door Mimizan dat door houtpulp van de papierfabriek
“Gascogne Paper” ronduit stinkt, verder een heel aardig stadje.
Apart zijn de haaientanden die door de aparte wijze van schilderen nog meer
op kolossale hoge haaientanden lijken.

In deze streek zien we geregeld heel oude vakwerkachtige huizen en huizen
met felgekleurde steentjes als geveldecoratie.



14.45 St. Julien-en-Borne fotografeer ik weer eens de karakteristieke
kerk voor dit deel van de kuststreek. Even later evenzo met de Lit-et-
Mixe kerk 14.50. Een heel andere met veel tierelantijntjes op de
toren.

Intussen is het niet alleen droog geworden, maar komt ook de zon
steeds vaker en langer te voorschijn.

Via Léon naar Vieux-Boucau-les-Bains. We komen door verkeerde info
uit de campergids aan de achterkant van de camperplaats daar te
staan net tegen de oostelijke oever van het Étang de Pinsolle dat aan
de ZW-zijde van het dorp ligt.
Een vriendelijke “campeur” vertelt ons over de heg heen, hoe we het
terrein op kunnen: Naar de doorgaande weg terug en dan nog een
eindje door en rechts.

We zoeken een plekje onder de dennen. Drinken thee en gaan dan
met de fiets naar de stad. 16.20. Die blijkt 200 m verderop te liggen!
Dus de fiets gestald en verder gelopen.

St. Julien-en-Borne.

Lit-et-Mixe.



Étang-de-Pinsolle, Vieux-Boucau-les-Bains. Vieux-Boucau-les-Bains.



We lopen over een grote houten stellage langs het water naar de brug over
een kanaal/rivier naar zee. Onderweg zien we massa’s kleine visjes in het
water. Ze sprinten steeds weg, wanneer een schaduw hen nadert. Verder
zitten er aardig wat groene zwemkrabben.

Vieux-Baucou-les Bains is een zeer touristisch ingestelde plaats, waar we
(vooralsnog) absoluut niets “ouds” vinden.
(Vieux Boucau betekent Oude riviermonding.)

Blauwe zeedistel, Eryngium maritimum.



Aan de andere kant van de brug-sluis lopen we het duin op. Daar hebben we
een aardige kijk op Vieux-Boucau, het strand, de zee en het kanaal naar
zee.

We scharrelen wat op het strand rond. We vinden er een flinke trekkervis in
het zand.

Uitloop van de Courant Vieux-Boucau in zee.

Vieux-Boucau-les-Bains.



Trekkervis, Bastistes capriscus.



Cou a t eu oucau

Een oud stukje Vieux-Boucau.Mediterrane strobloem, Helichrysum stoechas.



Langs het kanaal af
lopen we terug naar
de brug. We moeten
op letten niet op de
steile helling van het
duin het kanaal in te
glijden!

We zoeken de
winkelstraten op.
Eerst echter een
terrasje pikken. Een
bruine Pelforth voor
mij en een cider voor
Tineke. Heerlijk!

Later kopen we 16
kaartjes voor de
mensen in EHV_e.o..
Als compensatie
voor het geplande
Pylazand, sturen we
Frank Toonen een
kaartje met
beweegbaar
duinzand als
voorgrond. Dat zal
wel aanslaan.

Met enkele bananen
voor Tineke’s ontbijt
en een gateau Bask
voor straks bij de
thee pikken we de
fietsen op en gaan
terug naar Zippy.
(19.00.)

‘s Avonds na de
tonijn-pasta
besluiten we morgen
naar Bayonne-
Biarritz door te gaan.

(En onderweg een
wandeling bij
Capbreton te doen.)

Op een terras in Vieux-Boucau-les Bains.


