
Van Biarritz naar St. Jean-de-Luz.



Donderdag 26-7-2006. St. Jean-de-Luz.
Net na achten opgestaan, afgerekend en om 10 uur op weg naar een
camping net voor St. Jean-de-Luz. (Slechts enkele kilometers van Biarritz.)

Het wordt camping de la Ferme Erromardi. Vlak aan zee in een mooie bocht.
10.40. We krijgen een folder met de plattegrond van St. Jean en omgeving.
We zetten Zippy weg, bekijken de kaart van St. Jean-de-Luz en gaan om
11.45 via het kustpad daarheen.

Klik op de foto rechts voor het verslag van deze wandeling.

De weg naar Bidart.

stad/st_jean-de-luz.pdf


Na de wandeling kondigen we op de camping dus aan, dat we één dag
extra willen blijven als vanmorgen afgesproken. We kunnen niet op
dezelfde plaats blijven, want die is gereserveerd, maar dat deert niet.
We drinken wat, rusten even en gaan dan nog een poos naar het
strand. Zomaar wat zitten.

Om zevenen halen we een bagette en een fles droge witte wijn. We
willen de tapas van gisteren nog eens dun overdoen. Voor die tijd
schrijf ik het verslag bij. Tineke leest nog steeds over het Verdriet van
Belgie.

Tijdens het eten komt de baas nog eens langs of we inderdaad nog een
dag extra willen blijven. Ja dus en ook een andere plaats is geen
probleem. Morgen vroeg even bij de receptie langs gaan.

Ik ga nog naar de zonsondergang kijken. (21.30.) Alhoewel, hij
verdwijnt niet achter de horizon maar in grijze vertenevels.

Há tapas!
Plage d’Erromardie.





De zon haalt de horizon niet.


