
Rustdag op Plage d’Erromardie.



Vrijdag 27-7-2007. St. Jean-de-Luz.
‘s Morgens om half negen op. We verhuizen naar
een plek iets verderop, na de was gedaan te
hebben. De mensen wiens plek we krijgen hebben
niet zo heel veel haast deze morgen.
De campingbaas komt overigens zelf nog eens
langs om het een en ander te regelen.
We hangen het spul te  drogen en gaan voor de
camping naar het strand.

De zee is wild vandaag, mensen worden door
hoge golven van hot naar haar gekwakt. Dat
levert uiteraard een hoop troep in het water op,
zodat snorkelen geen zin heeft.
Dus blijven wij kijken naar het spel van golven,
surfers en badgasten. We moeten af en toe wat
hoger het strand op vanwege de opkomende
vloed.
Goed 16.15 pakken we de spullen weer in en
gaan terug naar Zippy om nog even de tour te
luisteren.

Sinds de kopman Rasmussen van de Raboploeg is teruggetrokken wegens
niet nakomen van afspraken (?), is er voor ons de lol er een beetje af.

‘s Avonds na pogingen tot lezen gaan we eten in het restaurant tegenover
de campingreceptie.

Op het dakterras heeft men een mooi uitzicht en lekker te eten.
Samen nemen we een tonijnsalade (=grote schaal). Tineke neemt een
Merou menuière, ik moulles van het huis met frites.
Na Tineke Tarte Tatin en ik Fromage de Bretinen met een fruitsausje erbij.
Alles bij elkaar heerlijk spul.




