
Van St. Jean-de-Luz via La Rhune naar Dax.



Zaterdag 28-7-2007.
St. Jean-de-Luz
              - La Rhune - Dax.

We zijn er al vroeg uit. Na
ontbijt, tanken we op de
camping water (via de
zitbank).

Dan lossen we het vuil
water bij de receptie in het
putje, rekenen af en rijden
door een Ardennen-achtig
landschap naar Col des 3
Fontaines. We steken de
Nivelle over (9.45) en door
een heel aardig dorp Ascain.



Om kwart over tien staan we voor het station van de Petit Train de la Rhune
op de Col de St. Ignace.
Om 10.48 kunnen we vertrekken met het tandradbaantje.

Voor het verslag van deze treinrit annex wandeling klik op de foto links.

wandeling/wandelingrhune.pdf


Via Ascain, St. Pee-sur-Nivelle (15.50), richting Cambo-les-Bains.
Dan door over Hasparren - Briscous - Bidache - Urt (de Adour over) en door
mooie bossen naar Biarotte. Opnieuw de Adour over (foto!).
Vervolgens bij Porte-de-Lanne de D6 op naar Dax. Deze D6 is een ietwat
saaie weg.

We rijden zo op de scheidingslijn van goed en slecht weer naar Dax.

St. Pée-sur-Nivelle. Urt.

L’Adour.



De 6 camperplaatsen in Dax bij de brug zijn reeds bezet. In de tijd dat we
nieuwe plannen maken (17.40) zien 4 andere campers een vergeefse poging
doen om een plekje te bemachtigen.

We zoeken de camping les Chênes in Dax’s Bois de Boulogne op. Daarbij
heeft zelfs de MIO problemen om een goede route uit te zetten.

Maar om 18.40 krijgen we uiteindelijk op een grote nette camping plek 109
toegewezen. We drinken eerst een Baskisch bier, waarna Tineke gaat koken.

Na het eten fietsen we nog even de stad in.

Klik op de onderstaande foto voor het verslagje van deze rit.

Het is nog licht en we spelen een potje shuttle meppen op de pad.

Later als het donker is geworden en de muggen beginnen te bijten, maken
we plannen voor morgen, schrijf ik het verslag bij.

Dax.

Een lekker Baskisch biertje. La Fontaine de Dax.

fietsen/dax.pdf

