
Van Dax via Mugron naar Casteljaloux.





Zondag 29-7-2007. Dax - Mugron - Casteljaloux.
Om 10.05 de camping af. Over de D32 gaan we naar Mugron waar we
wandeling no 362 hebben uitgezocht (uit de 500). Een vlakke weg door
verwilderd onbewoond gebied.
We zetten Zippy op het plein bij de kerk van Mugron. Vanaf het terras daar
heb je een geweldig zicht over het gebied ten noorden met de Adour en de
schier oneindige bossen daarachter. (11.00)

Klik op de foto onder rechts voor het verslag van de wandeling.

St. Vincent de Xaintes, Dax.

De weg naar Mugron. Mugron.

wandeling/wandeling362.pdf


Na wandeling om half drie vanuit Mugron doorgereden. Voor de zoveelste
keer de Adour over, Souprosse door naar Mont de Marsan. Opvallend de
grote Arena daar.
Aan de andere kant van de stad gaat het vervolgens over lange rechte
wegen naar St. Justin (15.30), de dennenbossen zijn steeds in percelen van
gelijke leeftijd.

Om 15.55 breekt voor het eerst vandaag de zon voorzichtig door.

Houelles is een dorp waar de helft van de huizen buiten gebruik is, bijna een
spookstad, ik reageer te laat voor een foto van de kerk, die er wel apart
uitziet.

Tegen een uur of vier rijden we langs een langgerekt strandbad met massa’s
badgasten. We rijden op MIO’s adviezen naar de camperplaats van
Casteljaloux.
Er is nog net een plek van de vier over. Mooi dus.

De arena in Mont-de-Marsan.

St. Justin.



‘s Avonds stappen we op de fiets en rijden het dorp in en rijden daar wat rond om
een restaurant te vinden. We krijgen zo enkele aardige gebouwen en een kleine
winkelstraat te zien. Het oude “centrum” heeft enkele aardige steegjes.

Veel keuze is er niet, we komen uiteindelijk terecht bij crêperie Ka-feteria.

Een simpele naam, maar we krijgen heerlijk eten voorgezet: Ik merue salade,
brochette 4 fromages, Tineke tartinette provincale.
Na glace antillaise en tiramisu (beide enorme hoeveelheden) zijn de buiken stevig
gevuld
.
Wanneer we al weer een eind hebben gefietst, mis ik mijn fototoestel. Dus rap
terug. Hij was al achteruitgelegd. Oei dat loopt gelukkig weer goed af.

Bij Zippy zitten we nog een tijdje buiten. Na zonsondergang doen we nog een
potje simpel Frans triviant.

Het VVV-kantoor in Casteljaloux.

Oud Casteljaloux.

Park in Casteljaloux..


