
Wandeling 376: Brantôme in Val de Dronne.



2 km

Tegen twee uur hebben we Zippy op een weggetje naast een volle
parkeerplaats gezet en lopen naar de abdij. Een enorm gebouw met enkele
bruggen over de Dronne, trekken veel aandacht. De rivier is vergeven van
de kanoërs.

Abbaye de Brantôme aan de Dronne.



Apart is de stuw, waar ze overheen moeten. Wanneer ze niet genoeg vaart
hebben, lukt dat niet zomaar. Ze blijven dan midscheeps op de richel
hangen. Wiebelen en het gewicht naar voren verplaatsen helpt.

Kerk tegenover de abdij aan de andere kant van de Dronne.



Het eerste deel van de wandeling (no 376 Brantome in Val de Dronne) gaat
om wat tuinen en huizen heen.
Via een van de twee lage tunnels komen we aan de andere kant van een
doorgaande weg. Diverse afslagen worden met borden “propierté privé”
afgesloten. Wanneer we de 1e weg oversteken, wordt rechts een klein
kettinghondje helemaal gek als hij ons ziet. Zijn ketting is zo lang dat hij het
hele privéplatje voor het huis kan bestrijken. Wij duiken aan de andere kant
een hellingbos in. Een broertje van het bos gisteren in La Roque-Gageac.

We passeren opnieuw enkele huizen en gaan opnieuw een bos in. Tineke
ontdekt een grote kever op het pad. Ik zie verderop een kleine zwarte lynx.
Of is het toch een poes?



Vliegend hert, Lucanus cervus (f). Vliegend hert, Lucanus cervus (f).

Faye.



Een lang pad is in tegenstelling tot de rest niet goed gemarkeerd.
Uiteindelijk blijkt dat de twee paden daar op nagenoeg hetzelfde punt
uitkomen: Een weggetje om Labrousse heen. Wij maken een ommetje door
dat gehucht. Eerst eten we ons brood temidden van diverse niet agressieve
miersoorten. Maar ook een limoniumsoort en campanula’s.

Hagedis op een muur in Labrousse.



 Limonium spp.

Kluwenklokje, Campanula glomerata.



Het volgende bos brengt ons naar de Dronne terug. Het wordt natter en dat
uit zich o.a. in dikke lagen mos langs de weg. (Het stuk tussen les Ribières
en Chambon gaan wij over de weg.)

Langs de D78 is het niet fijn wandelen en dus komt de omweg via la Côte
goed uit. Buiten het dorp zien we twee grote grotten die als (hooi)-opslag
worden gebruikt.
We zien drie langharige ezels in de wei. Een mijmerende jongeman in het
gras en een beervlinder op de laatste 2 km naar Brantôme terug.

Wollige sneeuwbal, Viburnum lantana.Dronne bij Chambon.



La Côte.

Ezels. Leverkruid, Eupatorium cannabinum.

Russische beer, Euplagia quadripunctaria.

Grotten als hooischuur.



Om 16.30 lopen we de eerste steeg van Hoog-Brantôme in. Het gaat nu steil
over een casseienweg het dal in. We komen aan de andere kant van de abdij
bij de rivier uit. Huizen aan de overkant van het water hebben aan de
achterdeur dikwijls een bootje of kano liggen. Mooi is zo iets.

Het hooggelegen deel van Brantôme. Terug bij de abdij.



Via een poort komen we weer op reeds bekend terrein. We zoeken tevergeefs een terras dat
nog open is, dus halen we Zippy bij de Post op en rijden om vijf uur door.

Klik hier om naar het verslag terug te gaan.

Poort ten oosten van de abdij.

Huizen tegenover de abdij.
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