
Op de fiets van Châteauneuf-s-Cher naar Venesmes.



1. Notre-Dame-des-Enfants.

Het is even zoeken naar de supermarkt. Dus vragen we het
nog maar eens in het dorp aan de andere kant van de Cher.
De Ecomarché is aan de oostkant van het dorp. De rit
erheen levert een fikse klim op, gelukkig niet te lang.

We kopen wat bananen, fabrieksbrood, en koekjes
(Croquets aux Amandes) en gaan dan in het dorp op zoek
naar een restaurant.

Nummers op de kaart stemmen overeen met die op foto’s.



We bekijken de basiliek, die helaas dicht is, alleen aan de buitenkant. Ze is op initiatief
van de pastoor in de 2e helft van de 19e eeuw gebouwd en kon gefinancieerd worden,
doordat de pastoor aan alle kinderen van Frankrijk twee “sou” vroeg! Zijn actie sloeg
zo goed aan, dat paus Pius IX deze basiliek ingezegend heeft. Het is nu nog een druk
bezochte pelgrimskerk. Uiteraard vooral voor kinderzaken.

We werpen even een blik op het kasteel tegenover de kerk en die een eind terug boven
de rivier. Ze zijn echter niet bijster interessant.

Restaurants zijn er geen in Chateauneuf. Na wat tevergeefs op en neer fietsen,
proberen we het bij Café Paris aan de doorgaande weg. Die serveren echter alleen
maar in de weekeinden iets. Ze sturen ons door naar Venesmes aan de andere kant
van de Cher. Dat is maar twee twee kilometer verderop. Dat levert nog een aardig en
pittig fietstochtje langs de Cher op. Vooral de klim het dorp in, is gemeen steil.
Na wat zoeken komen we bij het dorpscafé uit: Au Bon Coin. (Bar Tabak Epicerie &
Restaurant.) 19.45.

Notre-Dame-des-Enfants.



Notre-Dame-des-Enfants.

3. Cher in de stad met een kayakparcours.2. Het kasteel in Châteauneuf.



Eerlijk gezegd ziet de zaak er niet uit, maar iets anders is er niet.
Tineke twijfelt, ik niet. Doen.
Veel te kiezen is er niet, er is alleen maar het dagmenu.
Die blijkt te bestaan uit een “buffet froide” van een achttal spullen als
pasta, worst, salades en kaasgerechten. Een goede start.

We zitten apart van het café in een klein zaaltje met een tweetal
reeënkoppen als toeschouwers. De hoofdmaaltijd is licht gebakken
worst met frites. Daardoor mag ik twee worsten opeten. Geen
probleem. Na krijgen we een kaasplank.
We laten onze gastvrouw even uitleggen wat wat is. Na neem ik een
hoorntje chocolade-mintijs. Tineke een creme de lait. De rode en witte
wijn van het huis komt van Venesmes. De rode smaakt heel goed en
dus nemen we die een mee voor thuis. Alles voor •35. Goed gegeten
in aparte sfeer.
Na ons vertrek gaat de zaak direct op de knip.

We fietsen met opkomende bewolking terug naar Chateauneuf. Op de
brug daar maak ik nog foto’s van de mooie lucht achter ons.

Klik hier om naar het verslag terug te gaan.
Cher.

4. Font-Quenet, een wasplaats bij Venesmes aan de Cher.
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5. Het restaurant in Venemes.


