
Wandeling 288: Het schilderspad.



We lopen van de camping omhoog naar de provinciale weg, slaan links af naar de kerk. Nu
lopen we links van de kerk omhoog naar een plein om de kerk, die als parkeerplaats fingeert!

De kerk is helaas op slot. We vinden inderdaad een trap tegenover de hoofdingang. Daar
begint dan het pad naar de  Sedelle. (wandeling 288 van de 500).
Onder aan de trap komen we op een plateautje met zicht op de oude kasteelruïne aan de
andere kant van de rivier. (Op zoek naar een parkeerplaats hadden we al eerder aan de voet
van die ruïne gestaan. Nu is die wel veel beter te zien.)

1. Crozant.



2. Eglise de Crozant.

Ruïne van het kasteel van Crozant.



Sédelle.

Grote wegslak, Arion rufus.



Moulin de la Folie.

Sédelle.





Die rivier is een heel mooie met vele stroomversnellinkjes. Verder zien we
een watermolen. De brug erheen is echter voor buitenstanders verboden:
Privébezit?
Verderop komen we nog zo’n gesloten brug tegen. We gaan tot een punt dat
we vanuit de auto op de weg naar Crozant al zagen: De Pont Charreau.

Een infobord vertelt er iets over de omgeving. (Zie vorige bladzijde.)

Pont Charreau.



Dan gaat het terug naar Crozant over een gestaag klimmend pad. Helemaal
vooraan op dit pad vind ik een “vuistbijl”. De steensoort is anders dan het
graniet van deze streek. Hij ligt perfect in de hand. Ik krijg een vergelijkbaar
gevoel erbij als vroeger met een houten zwaard in de hand na het zien van
een Ivanhoeaflevering. Waart hier de geest van een Franse Ötzi rond?

Onderweg verdampen de wildemansideeën weer bij het zien van enkele
vlinders en uitbundig bloeiende hei.

We pikken bij de camping Zippy weer op en rijden om 12.10 weer aan.

Klik hier om terug te gaan naar het verslag.
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Zuidelijk zandoogje, Pyronia cecilia.



Bruin zandoogje, Maniola jurtina.


