
Wandeling 138: Het dal van de Seine.



Zippy wordt op een parkeerplaats vlak over de brug in Marcilly
neergezet.
We lopen stroomafwaarts langs de Seine af. Aanvankelijk is de
route slecht aangegeven, maar kunnen we simpel de rivier volgen.
Net buiten het dorp bij de waterzuivering is het vervolg niet
aangegeven, kom ik in dicht struikgewas terecht. Tineke loopt
intussen terug om waterdichte schoenen aan te trekken. Het lange
gras is op diverse plaatsen nog zeiknat van de dauw.
Ik vind intussen de voortzetting en fotografeer alvast de nodige
planten. Want die zijn er veel hier langs de water- en boskant.

Moerasbasterdwederik, Epilobium palustre.



Gelderse roos, Viburnum opulus.

Meelbes Sorbus aria.

Italiaanse clematis, Clematis viticella.

Wild kattenkruid, Nepeta cataria.



We lopen over een breed kort geschoren graspad achter een kleine wijk met huizen
door en even later om een groot moerassig gebied heen. Daar ligt een oude brede
afgesneden rivierarm. We willen daar een pad inlopen, maar mensen die daar net
van terug komen, vertellen dat het pad daar overstroomd is.

Steeds weer andere bloemen krijgen we te zien. We steken bij Conflans de rivier
over en aan de andere kant direct weer links af tussen meertjes rechts en de Seine
links door. We passeren een brede stuw in de rivier en even later rechts een zeer
grote silo.

Knoopkruid, Centaurea jacea.

Bosbeekjuffer, Calopteryx virgo.

Grote brandnetel, Urtica dioica.



Graspad achter huizen door. Russische beer, Euplagia quadripunctaria.

Wilgalant, Inula salicina.
Echte heemst, Althaea officinalis.



“Barrage” bij de Sabtères.

Sabtères. Seine.

Visdief, Sterna hirundo.



Wilde marjolein,
      Origanum vulgare.

Grote pimpernel, Sanguisorba officinalis. Atalanta, Vanessa atalanta.



Links de bocht om steken we bij een sluis een kanaaltje over. Daar staan enkele
roeiboten, die als bloembak gebruikt worden. De hele plek hier heeft een zeer
grote kabouterwaarde.

Aan de andere kant van de sluis maak ik een foto van een zwanenpaar met vier
opgeschoten pubers.

Sluis en silo bij Conflans.

Knobbelzwaan, Cygnus olor.



We lopen dan aan de zuidezijde van de Seine naar de brug naar Marcilly-sur-Seine.
Opmerkelijk zijn op deze drogere oever de grote gele schermbloemen, die een geur
hebben van een Indische kerrie-koskos bumbu! Om die straks thuis terug te kunnen
vinden, maak ik ook maar een foto van de bladeren.

Verder als Marcilly willen we vandaag niet lopen. (De eigenlijke route is 2x zo lang
en gaat tot Saron-sur-Aube door.)

Klik hier om terug naar het verslag te gaan.

Doorwaskervel, Smyrnium perfoliatum.

Bloemenperkje bij de brug in Marcilly.
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