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Parndle Hof, Villanders.

10-06-2012. Villanders - Bozen - Seis am Schlern.
9.55 vertrek van de boerderij na al weer 1048 km.
In Villanders is het geweldig druk, geen plek om even te
stoppen. Iets met blaasmuziek bij de kerk zo te zien. Om 10.25
beneden links de Brennerstraße op.



Villanders.

Brennerstrasse.



10.45-10.55 bekijken we de camperplaats Kollmann Stop in
Kollmann/Barbiano. Een plek, die zeer lawaaierig is vanwege
veel verkeer er om heen.
We  rijden onder aan de pilaren van de snelweg naar via lelijke
dorpen als Blumau en Kafneid naar Bozen. Jammer dat dit
prachtige Eisack-dal zo door de wegen ontsierd wordt. Om 11.20
bereiken we Bozen. Van 11.25 - 12.15 bekijken we de 1e
camperplaats met een nette serviceplaats. Achter deze plaats is
een enorm grote parking voor een kerkhof (?), waar enkele
campers staan. Tot 12.40 zijn we op camperplaats no2 (met
service) tussen fabrieksgebouwen en een trein- metrostation.

Kollmann Stop.

Camperplaats 1 Bozen.

Camperplaats 2 Bozen.



13.00 - 13.30 bezoeken we in Gargazzon een camperplaats bij een
boerderij. De eigenaresse vertelt honderduit over allerlei zaken,
die hier in de buurt te bewonderen zijn. In het dorp zelf geluncht
en bekeken wat nu te doen. 14.30.

Camperplaats Gargazzon.

Bozen.



We besluiten om te draaien voor het meer oostelijke deel van de
route. Eerst pikken we nog 2 caches op (tot 15.40?) bij
Margarethen Kirchl en Margarethen Wäldchen tussen Terlan
en Siebeneich.
We zien verderop her en der wijnbouw.
Bij een grote vesting Sigmundskron zoeken we een cache op
aan de Reinhold Messnerweg, een steil paadje met rechts een
paaseiland-beeld. Bij de vesting zien we apart gevormd
gesteente. Het is hier overigens enorm druk met dagjesvolk,
15.25 door.

Margarethen Kirchl. Margarethen Wäldchen.

Sigmundskron.



Rond 16.45 crossen we kriskras Bozen door. Maar we krijgen
weinig interessante dingen te zien.

Sigmundskron.

Bozen.



Net na Blumau gaat het weer bergop. Nu via Sankt Anton naar Seis am
Schlern 17.20. Daar vinden we een mooi plekje bij de cabinelift, die de
Schlern opgaat. Nog lange tijd gaan die cabines omhoog en omlaag, zonder
dat er ook maar iemand in zit?
Na Spanje-Italië (1-1) gezien te hebben, een mooie wedstrijd, gaan we in de
pizzeria wat eten.
Ik krijg nog wel mee dat Kroatië-Ierland al na 16' 1-1 staat, maar werk de rest
van de avond aan mijn verslag.

Seis am Schlern.



Seis am Schlern - Monte Pana.



11-06-2012. Seis - Monte Pana (St. Christina).
Om negen uur worden we gewekt doordat de cabinebaan op
gang komt. Het regent continu. We blijven dan ook binnen en
lopen pas tegen één uur een rondje door het dorp. Heel
toeristisch.

Seis am Schlern.



Helaas is alles nog tot half drie à drie uur dicht. We zien een aparte Heilig Herzkirche en vele pensions.
Maar ook de Santer Spitze, een grillig spitse bergtop, die steil boven het dorp uittorent. 14.00 terug voor
de lunch.

Seis am Schlern.



14.40 vertrek na 1161 km, we rijden oostwaarts over smalle steile weggetjes. We komen nu in
eenstreek, waar alle plaatsnaamborden in 3 talen zijn weergegeven: Ladinisch (Retoromaanse
taal), Duits en Italiaans.
14.50 Kastelruth. 15.00 pas (Panider Sattel) op 1437 m.

Kastelruth. Panider Sattel.



15.05 stoppen we in St. Ulrich, waar we bij de SPAR uitgebreid
inkopen. 15.55 verder o.a. door enkele korte tunnels. Na St.
Christina steil bergop over een vrij smalle weg de Monte Pana
op. Na goed 2 km komen we op de parking boven bij de
stoeltjeslift (1636 m).
We wachten de regen af en kijken dan buiten rond. Wat later
klaart het boven de bergen op. We zitten op een mooie plek met
veel wandelingen in de buurt. In het zuiden zien we de monoliet
Langkofel en in het noorden de groep met toppen rond de 3000:
de Geisler Gruppe. Regen en bewolking blijven overtrekken.
Woensdag moet het weer beter worden.
Om 6 uur zien we Frankrijk en Engeland (goede eerste helft) 1-1
spelen.

St. Ulrich.

St. Christina.



Monte Pana.



Heidekartelblad, Pedicularis sylvatica.
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