


05-09-2019. Waalre - Boppard-Buchholz - Bacharach.

om 9:49 trek ik achter me de deur dicht, we zijn op weg

naar ltalié voor de wandelweek met de Gemzen in de

Dolomieten. "Wat zullen we vandaag vergeten zijn?"vraag ik |

Tineke nog. Om 10:37 rijden we Duitsland in. In de buurt

van de bruinkoolmijnen aan de A61 (ca 10:30) gaan we een

¢ parking op en komen tot de conclusie dat ik miijn foto-

apparaat ben vergeten! Gelukkig heeft Tineke die van haar —

wel bij zich.

24 km voor Buchholz stoppen we nog even voor een

boterham en dan rijden we naar John en Annelies in

Boppard Buchholz. Dat is dus weer gezellig oude koeien uit

de sloot halen en misschien wel de intentie uitspreken er

weer nieuwe in te gaan stoppen! Opmerkelijk is dat ze al

M mijn postkaarten van al die jaren (sinds 1971!) in een apart
= doosje bewaard hebben.

Na de visite rijden we via een kleine slingerweg het

Rheindal in (15:34) en gaan door naar Bacharach, waar we

een gratis camperplaats aan de rivier kunnen vinden.

LB: A61.

RB: Moselbriicke.

LM: Buchholzerstrasse
"+ RM, LO: Boppard.

|| RO: Bad Salzig.

Volgende pagina:

LB: Burg Maus in St. Goarshausen (overkant van de Rhein).
RB: St. Goar.

LM: Camperplaats in Bacharach.

MO: Burg Stahleck.

RO: Haus Sickingen.

LO: Oberstrasse.







Uiteraard gaan we een rondje door dit oude stadje maken.

Het is niet alleen oude herinneringen ophalen (b.v. die
Miinze), want die Stadtmauerweg hebben wij nog nooit
eerder gezien.

LB: Altkélnischer Hof.
MB: Weinhaus Miinze.
RB: Koblenzer Strasse.
LM: Burg Stahleck.

MM, RO: Stadtmauerweg.
MO: Rhein.
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T weipenSciffen
fahren wir

2u fernen Strdnden

aus Sonne,Sand und Wind

wir hissen unsre Flaggen
die Jarben neuer Lust

wir sonnen uns und feeren

unsre Haute nor mit Gliick

fG. F’nrf

In het park aan de rivier vinden we een apart monumentje
ter nagedachtenis aan drie dichters: Clemens Brentano,
Heinrich heine en Victor Hugo. Met hun resp. gedichten,
Loreley, Rabbi von Bacharach en Rheinreise hebben ze
bacharach op de wereldliteratuurlijst gezet.

An den Ufern der Poesie <

Clemens Brentano * Heinrich Heine * Vietor Hugo

Brentanes Loreley
Heines Rabbi'von Bacherach,
Victor HugosiRheinreise

haben Bacharach als bedegifendsten Ot der Romantik
in der Weltliteratur-"Bekannt. gemacht.

Die hier prasentierten Sl
Kimstleringd

Herzlichste

Die Stadt Bacharach dankt aufs




Na de wandeling zoeken we Weinhaus Miinze weer op. We
drinken er een heerlijk glas droge witte wijn van Weingut
Toni Jost met Silberne Kammerpreismiinze.

De pizza's die we bestellen blijken ook heerlijk te smaken.
Al met al een mooi einde van een eerste vakantiedag.

{4 1B, RB, LO: Weinhaus Miinze.
f RO: Kranenturm.
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