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Zicht op Setúbal vanuit Carrasquiera.



14-11-2010. Carrasquiera - Lagoa de Melides.

‘s Nacht stormt het. Dan storten er hevige regens neer. Ik heb

het op gegeven ogenblik geen rust meer. We staan op een

zandpad, dat zo dadelijk in één grote modderpoel verandert.

Ga eruit zoek mijn bril om te proberen iets te zien buiten. Maar

meer dan duisternis en vaag glanzende plassen is er niet te zien.

Met die flauwe kul is Tineke uiteraard ook wakker geworden. Ze

weet dat het pad hier van een laag steenslag is voorzien. Geen

paniek dus.

Om 8 uur zijn we er uit en inderdaad buiten plassen is er niets

aan de hand. De regen is verdwenen en de lucht trekt rap

steeds verder open.
Haven van Carrasquiera.

Rijstvelden bij Carrasquiera. Granaatappel. Carrasquiera.



Hond van de dag.

Ooievaar, Ciconia ciconia.
Ooievaar, Ciconia ciconia.



We gaan om 9.30 de (verkorte) wandeling 4 uit de Voetwijzer

doen. (Alleen het rondje door en bij het dorp en haven hier.)

We moeten al gauw de regenjassen uit doen, omdat het te warm

is.

In het dorp sluit een hond zich bij ons aan en loopt het hele

rondje met ons mee. In het dorp zien we enige rieten huizen. Bij

de café’s gaat het rechts en via het voetbalveld weer de velden

op. We komen al gauw Koe-, Zilver- en Blauwe reigers tegen èn

een hele zwik ooievaars. Op nesten, maar ook in het veld.

We zien in de struiken zangvogeltjes, waaronder putters.

Dan gaat het in een bocht terug naar het water en de haven. We

zien weer vele Tureluurs (Zwarte ruiters?), die zich niet laten

benaderen. Om elf uur zijn we terug bij Zippy.

Putter, Carduelis carduelis.



Als we het dorp inrijden zien we boven de rijstvelden een “bal”

spreeuwen vleugeloefeningen doen.

We rijden via Comporta (wel een Parque das Merendas, maar

geen gelegenheid om de WC te lozen) naar Lagoa de Melides.

De weg parallel aan de kust gaat door pijnboomplantages, die

omheind zijn. Aan de binnenkant van die omheining steeds een

brede zandpad.

Om 11.45 mogen we de WC lozen bij een BP-station.

Om 12.35 komen we op de parking aan zee aan in Lagoa de

Melides. Daar zijn enkele restaurants. We gaan uiteraard aan

strand en zee kijken en dan aan het eigenlijke “lagoa”. Daar zien

we een jagende Grijze wouw. Die blijft nagenoeg zonder

vleugelslagen op dezelfde plek in de lucht hangen. Een

“nieuwe” vogelsoort voor ons.

Lagoa de Melides.

Spreeuw, Sturnus vulgaris.



Lagoa de Melides.Initialen en bouwjaar.

Grijze wouw, Elanus caeruleus.

Grijze wouw, Elanus caeruleus.

Zee bij Lagoa de Melides.

Ondanks dat het nog vroeg op de dag is blijven we hier. Tineke

zit in de zon te bakken, ik probeer aan foto’s en verhaal te

werken, maar val steeds weer in slaap.

Zo worden de lange wandelingen van de laatste dagen

verwerkt. Om 17.30 lopen we nog een kwartier langs de duinen.

Eerst langs de landzijde dan door een duindal terug. Het is weer

wat bewolkt geworden, zodat we nu de zon eens noiet onder

zien gaan. Maar toch is de lucht goed voor enkele mooie

plaatjes.



Zee ten zuiden van Lagoa de Melides.



Zee bij Lagoa de Melides.



Lagoa de Melides - Costa de Santo André.



15-11-2010. Lagoa de Melides - Costa de Santo André.

Opnieuw is het stralend weer. We nemen de tijd om op gang te

komen. Maar als we om 10.30 willen vertrekken, rammelt er wat

onder de motorkap, maar springt de motor niet aan!

De ANWB gebeld, die contact opneemt met de vestiging in

Barcelona. Die belt terug dat er iemand langs komt. Aan onze

omschrijving te horen was het een lege accu. Hebben we te veel

fado’s geluisterd gisteren? Kan het gevoelige hart van ons

Zippy daar niet tegen? De tijd tot de hulp komt, zitten we lekker

buiten in het zonnetje.

Om half een wordt de handel met een miniaccu opgestart, zetten

we een handtekening als na enkele minuten we inderdaad een

nieuwe start kunnen doen.
Lagoa de Melides.

De modder van de schoenen wassen.

Weg naar Costra de Santo André. Lagoa de Santo André.

Lagoa de Santo André. Steltkluut, Himantopus himantopus. Meerkoet, Fulica atra.

Boerderij bij het bezoekerscentrum.



We kijken van 14.10 - 15.05 bij de Lagoa de Santo André, waar

we steltkluten, meerkoeten en enkele eenden zien. We pikken

een geocoin op en rijden dan naar Vila Nova de Santo André.

Daar doen we boodschappen bij de Intermarché en kopen een

broek voor mij bij een Kiabi-modezaak. Tineke vindt weer niets.

We kijken alvast even om 16.50 bij de Praia de Porto das

Carretas en de wandelingen die we van daaruit willen doen in

het natuurpark. Maar dat is voor morgen.

We besluiten te overnachten in Costa de Santo André, waar op

de parkeerplaats nog enige campers staan. 17.40 staan we daar

even op het strand voor de laatste 2 foto’s in het laatste beetje

licht van vandaag.

Lagoa de Santo André.

Praia do Porto das Carretas.

Costa de Santo André. Costa de Santo André.Sedum sp..

Geocoin.



Costa de Santo André - Zambujeira do Mar.



16-11-2010. Costa de Santo André - Zambujeira do Mar.

Ik poets de ruiten, Tineke leegt de WC voordat we om 10 uur na

een vrij frisse nacht op pad gaan.

We doen de wandeling van Poço dos Canoços door dennenbos

en open vlakten met lage struiken net achter de duinen door.

Dat gaat naar een plek, waar enkele schuttingen gelegenheid

zouden moeten geven rustig naar vogels op een meer te kijken.

Maar het schuttingdeel aan de zijde van het meer is

weggebrand. Zodra we ook maar enigszins daar in de buurt

komen, zijn de meeste vogels gevlogen. Enkel enige dodaars

blijven achter. Even later zien we boven de andere oever een

bruine kiekendief.   Verder zien we een honde of vosseschedel.

Costa de Santo André. Kuifleeuwerik, Galerida cristata.

Dennen en gaspeldoorn. Bruine kiekendief, Circus aeruginosus.



Roodborsttapuit, Saxicola rubicola. Lagoa de Santo André.



16-11-2010. Costa de Santo André - Zambujeira do Mar.

Ik poets de ruiten, Tineke leegt de WC voordat we om 10 uur na

een vrij frisse nacht op pad gaan.

We doen de wandeling van Poço dos Canoços door dennenbos

en open vlakten met lage struiken net achter de duinen door.

Dat gaat naar een plek, waar enkele schuttingen gelegenheid

zouden moeten geven rustig naar vogels op een meer te kijken.

Maar het schuttingdeel aan de zijde van het meer is

weggebrand. Zodra we ook maar enigszins daar in de buurt

komen, zijn de meeste vogels gevlogen. Enkel enige dodaars

blijven achter. Even later zien we boven de andere oever een

bruine kiekendief.   Verder zien we een honde of vosseschedel.

Scheepsschroef.

Sines.



We lopen nog een eind door tot de huizen bij Costa de Santo

André weer in zicht komen. Onderweg zien we enkele

roodborsttapuiten boven in struiken op wacht zitten. Verder

nog een andere zangvogel. Welke? Geen idee.

Op dat punt zien we naast gewone wilde eenden, ook kroon-

eenden.

We draaien weer om en lopen terug.

12.10 rijden we door naar Sines, waar we bij de haven in de

buurt pauzeren. We zien een sleepboot rechts, die net een grote

boot naar buiten heeft getrokken. De laatste gaat dan zijn eigen

weg.

Sines. Sines.Zilvermeeuw, Larus argentatus.

Rio Mira in Vila Nova de Milfontes.

Porto Covo. Vila Nova de Milfontes.

Zee bij Vila Nova de Milfontes.



Vila Nova de Milfontes.

Vila Nova de Milfontes. Cabo de Sardão.



13.20 rijden we verder. Net voor Porto Corvo staan struisvogels in een wei. De wegen onderweg

gaan door minder interessant gebied. Af en toe enkele kurkeiken, soms langere stukken die

beplant zijn met eucalyptussen.

Om 14.20 komen we in Vila Nova de Milfontes bij monding van de Mira in zee. Terug zien we de

brug, die we straks nemen.

Verder zien we de Fantastische Man in brons en schroeven uit 20008 en een bereikbaar eilandje

net voor de kust.

Zee ten noorden van Zambujeira do Mar.

Zee ten noorden van Zambujeira do Mar.

Zambujeira do Mar.Aparte rechthoekige rotsen. Riviertje in Zambujeira.



geëgaliseerd stuk zand met goalpalen.

Het volgende stuk tot Zambujeira do Mar is steeds langs een

woeste rotskust, waar we bij een cache al een stukje wandelweg

zien, die we morgen willen doen. De cache “Um momento”

vinden we overigens.

Vannacht blijven we in Zambujeira do Mar op een parking bij

een grote zonnewijzer en uitzichtsterras. Uiteraard lopen we een

eindje langs de waterkant. Eerst om te kijken of we nog een

ander plekje kunnen vinden. Maar dat levert niets op.

We rijden door

naar Cabo de

Sadão met zijn

vuurtoren. 15.25.

Bij het

wachtershuisje

hangt een rits

voetbalshirtjes

op de lijn. Naast

dat huis is het

voetbalveld, niet

meer dan een

enigszins

Zambujeira do Mar.

Zambujeira do Mar.
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