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Ten oosten van Praia Marinha.

22-11-2010. Praia da Marinha - Quarteira.

Tegen tien uur lopen we eerst oostwaarts langs de kust af. Het

is de voortzetting van wat we gisteren zagen. “Hoogtepunten”

zijn een brede en diepe maar droge sinkhole en een inham die in

een diep landwaarts ingaand dal gaat.

Aalscholvers. Sinkhole.



Dat sinkhole heeft dus nog geen verbinding met de zee. Een 2e

“algare” is de smalste, die we tot nu toe zagen.

We dalen via een lange bocht het land in terug het genoemde

dal in naar het strand daar. Sunt dat we hier nu niet kunnen

snorkelen. Voor de volgende keer toch maar een wetsuit

meebrengen.

Op de eilandjes voor de kust zitten weer wat aalscholvers.

Sinkholes worden zo afgeschermd. Klein maar diep.

Het grote strand voor ons “laatste” dal.



Als je dit zo ziet, dat weet je dat er  in zo’n karstgebied grote

grotten moeten bestaan. Van plaatjes bij bootverhuurders in de

buurt zijn dan ook plaatjes te zien van grotten, waar men in of

door kan varen. Helaas is het nu buiten het seizoen, wat

dergelijke tochten betreft.

We lopen we terug naar de parkeerplaats.

Ons laatste dal ten oosten van Praia Marinha.



Bij de parking staat een boom/struik vol kleine lichtgele bessen.

Een gedeelte daarvan is opengesprongen en laten de rode

vlezige zaadjes zien. Een soort euphorbia?

Om 11 uur met 4714 km op de teller rijden we aan.

20 minuten later staan we na enige zeer bochtige km’s in

Senhora da Rocha bij de kapel boven de strandhaven, die

uiteraard met zandstenen kliffen is omzoomd. Naast de kapel

staat een hengelaar de vissen in de diepte te voeren. Pollepels

tegelijk gaan naar beneden. Zo te zien heeft hij nog niets

gevangen. We zien een vissersbootje het strand opgetrokken

worden met een vaststaande lier.

Agaves. Euphorbia?

Complete molen bij Porches. Senhora da Rocha.

Kapel van Senhora da Rocha.



Om 12 uur gaat het weer verder. Nu naar Armação de Pera, waar

we bij de Intermarché enkele boodschappen doen. De

notenkraker legt bij de 1e amandel al het loodje, zodat Tineke

die terugbrengt. Deze Intermarché heeft WIFI, die we in de

camper kunnen gebruiken. Esther heeft een filmpje gestuurd

met Feija’s eerste 100% zelfstandige stappen. Ze is apetrots. Wij

laten haar tig-keer lopen, mooi hè. Tineke logt de laatste caches

en we kijken de rest van de E-mails.

Zo is het na de lunch daar al weer 14.10 voor we Armação zelf

inrijden. Na enig zoeken kunnen we Zippy kwijt in het centrum

en kuieren we wat langs het strand op en neer.

Senhora da Rocha. Senhora da Rocha. Vissershaventje in Senhora da Rocha.

Armação de Pera.Armação de Pera.



Armação de Pera.



Achter de vissershutten en het haventje is een meertje met

meerkoeten, meeuwen, enkele dodaarsen èn een eend met een

blauwe snavel.

Om 15.45 rijden we via allerlei kronkelwegen door compleet

bebouwd gebied naar Praia da Falésia. We zijn dan allerlei

stranden, dure villa’s en het massatoerisme van Albufeira en

Oura al weer voorbij. Op veel plaatsen wordt aan de wegen

gewerkt. Zo ook bij Praia da Falésia. De zandsteenkust is er

ofwel rood of wit. Dat heeft geresulteerd in een roze vrij breed

zandstrand. Compleet anders als wat we de laatste dagen zagen.

Hier echter is geen plek om te overnachten.

Op gevoel rijden we naar het strand van Vila Moura, maar staan

dan aan de verkeerde kant van een kanaal. Wel twee bruggen

maar geen voor auto’s!

Dodaars.

Armação de Pera.Albufeira.

Praia da Falésia. Praia da Falésia.



Praia da Falésia. Praia da Falésia.

Zandweg naar Praia da Vilamoura. Vilamoura. 2e brug over het kanaal van Vilamoura.



Dus moeten we over dezelfde zandpad weer terug. Het is donker geworden als we

naar de camperplaats in Quarteira rijden.

Daar staan al een groot aantal campers. We nestelen ons tegen 6 uur tussen hen

in. Morgen kijken we wel waar we geland zijn.

Op gegeven moment komen de Nederlandse buren thuis en zetten hun generator

aan. Gelukkig bromt die maar 3/4 uur!!!!!!

Camperplaats in Quarteira.



Quarteira.



Na lunch gaat het om 14.30 oostwaarts de stad langs het strand

uit naar de Praia de Loulé, waar we een cache oppikken. Tegen

die tijd is het weer gaan regenen. Daar het flink waait, weert de

paraplui die nattigheid maar gedeeltelijk.

Waar gemeente Quarteira ophoudt en Loulé begint is ons

overigens niet duidelijk. Wel valt op dat de boulevard en de flats

aan de oostzijde van de bebouwde kom een stuk netter

gebouwd zijn. (Is dit een effect doordat die van recenter datum

zijn, of zit er een ander gemeentebestuur achter?)

23-11-2010. Quarteira.

Het regent contunu deze morgen, zodat we binnen blijven en

lezen. (De stroom is op, op het moment dat ik achterstallig werk

aan de verhalen wil gaan doen.)

Als het om 12.15 droog is geworden, lopen we het

winkelcentrum van de stad in en kunnen na enig zoeken

warempel nog schoenen kopen voor Tineke. Wel komen we

weer nat terug.

Bij de camperplaats in Quarteira. Quarteira. Bij de visafslag in Quarteira.

Vismarkt in Quarteira.



Haveningang Quarteira. Boulevard in Quarteira.

Kleine mantelmeeuw, Larus graellsii.

Op het eind van de bebouwde kom.



Op het strand bij die lagune zien we enige kleine strandlopers.

Helaas heb ik alleen de olympus tough bij me, zodat er geen

behoorlijke foto’s van gemaakt kunnen worden.

Lagune bij Praia de Loulé. Praia de Loulé. Opuntia sp.

Geocoin.

Camperplaats Quarteira. Haveningang Marina de Vilamoura.



Tegen zonsondergang loop ik het strand in westelijke richting

op en maak enkele foto’s net voor de haveningang van de

Marina de Vilamoura. De zon probeert er alsnog door te komen,

hetgeen aparte tinten op de brekende golven geeft.

Zie op gegeven ogenblik een zeer grote vlucht meeuwen in de

richting van de vissershaven vliegen.

‘s Avonds spelen we 3 potjes scrabble bij gaslicht.

Meeuwen vliegen opeens op.

Westelijk strand van Quarteira.

Camperplaats Quarteira.



Quarteira - Almancin - Olhão.



24-11-2010. Quarteira - Almancil - Olhão.

‘s Morgens is het mooi helder weer. We bezoeken al vroeg de

groente- en fruitmarkt in het centrum. Buiten dat wordt er wat

honing, kaas, worst verkocht. Interessant is dat zo te zien de

producwenten zelf hier staan. Ik fotografeer enige spullen, die

we niet kennen, laat staan dat we weten wat men er mee aan kan.

We kopen er tomaten, kastanjes, mandarijntjes en appels.

Woensdagmarkt Quarteira.



Om 9.50 (en met 4781 km op de teller) rijden we weg. Eerst naar

de jachthaven van Vilamoura, waar we afgelopen voorjaar ook al

eens waren. Na een kleine rondwandeling daar rijden we om

10.30 oostwaarts de stad uit.

Net buiten de bebouwde kom zien we een echt grote markt met

bijvoorbeeld kleding. Enorme aantallen auto’s staan er langs de

kant van de weg.

We rijden in eerste instantie door naar Almancin, waar we op

zoek gaan naar de Igreja Matriz ofwel de São Lourenço. Bij

navraag blijkt die buiten het (moderne?) centrum te liggen.

Woensdagmarkt Quarteira.

Marina de Vilamoura. Marina de Vilamoura.

Marina de Vilamoura.

Loulé. Loulé.



De aanwijzing van links af te slaan bij Algar Moveis, gaat voor

ons niet op. Na een kronkelige weg door een villawijk komen we

bij een tunnel van 2,2 m hoog uit. Daar kunnen wij niet

onderdoor.

We geven de moed dan op en rijden door. 2 km in de richting

van Faro vinden we dit juweel van een kerkje dan toch aan de

linkerkant van de provinciale weg.

Almancin.

São Lourenço, Almancin.



Het is binnen aan alle muren en het hele plafond voorzien van

azulejus met voorstellingen uit het leven van St. Laurentius, die

zijn martelaarsschap onderging op een Romeinse grill!

Doordat we binnen geen foto’s mochten maken, zijn de foto’s

hier genomen van 3 kaarten die we kochten.

Net na we de kerk weer verlaten, gaat de deur op de knip. Om 13 uur begint de

middagspauze.

São Lourenço, Almancin.



Wij rijden vervolgens naar de Praia de Faro, dat op het

schiereiland Ilha de Anção ligt. Voor de brug daarheen (over de

Ria Formosa) staat een verbodsbord voor verkeer zwaarder dan

3,5 ton (geen probleem), maar ook voor campers!

Wij verloochenen Zippy’s aard dan maar even. Terecht want bij

de camping een eind het schiereiland op links, is een parking

voor campers!!!

We zetten Zippy aan de kant van de Ria op een parkeerplaats en

wandelen oostwaarts door een aparte woonwijk van allerlei

kleine strandhuisjes. In dit eerste deel zijn ze nog heel netjes

gebouwd en onderhouden, maar verderop waar de geasfalteerde

weg op is gehouden en een boardwalk langs de Ria af gaat, daar

staan alleen maar hutjes.

Brug naar Praia de Faro.

Ilha de Anção.

Faro aan de Ria Formosa.



Wulp, Numenius arquata. Wulp, Numenius arquata.

Wulp, Numenius arquata.



Die stammen mogelijk nog uit een tijd dat dit gebied nog niet als

natuurgebied stond aangetekend. Bij de meeste hutten ligt een

enorme bult rotzooi buiten. Nieuwe apparaten komen erin, maar

de versleten troep ligt langs de huisjes gestapeld.

Onderweg zien we enige steltlopers, zoals wulpen.

Over de Ria de Formosa heen is er Faro te zien. Al met al is het

toch een aardige wandeling.

Om 15.15 stappen we de camper weer in en rijden Faro door naar

Olhão en de camping daar.

Een heel aardige camping voor slechts •9,50 p.n.

Wel hebben we  een ober die onze bestelling voor het eten niet

snapt en in eerste instantie met twee andere gerechten aankomt

zetten! Ik kies er een van, Tineke krijgt haar Peixe Espada alsnog

in de plaats van de spies.

Ilha de Anção.

Faro.
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