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Camperplaats achter de Mercadona in Playa Flamenca.

01-01-2013. Playa Flamenca.
Het jaar begint niet echt lekker. Tineke kruipt ‘s morgens
weer op de bank met hoofdpijn.
Ik gebruik de tijd om een fotocollage te maken van het
vuurwerk gisteravond, schrijf het verslag bij en maak een
cartoon voor ex-collega Tinus, die morgen 80 wordt.

Na de lunch is Tineke een stuk opgeknapt, zodat we om
15.20 alsnog een wandeling gaan maken langs de rotskust
en strandjes aan de noordzijde van Playa Flamenca.

Playa Flamenca.



Playa Flamenca.



Het strand loopt op gegeven moment dood tegen zwaar
geërodeerde rotsen. We klimmen via een uitgehakt pad naar
boven en lopen over een rotsplateau naar  Punta Prima. Dat is
een verzameling van kleine villa’s aan de kust met een boule-
vard, die uitzicht geeft over een klein strandje en rotspartijen in
het water. In de verte achter ons zien we de kustlijn van La
Manga.
We draaien om op een rotsplateau aan de andere kant van
Punta Prima. Daar is zo te zien een gangenstelsel in die rots aan
zee.
Rond vijf uur zijn we weer bij de camper terug.

Punta Prima.



De vulkanen en vulkaaneilandenbij la Manga.



Playa Flamenca - El Campello.



02-01-2013. Playa Flamenca - El Campello.
‘s Morgens gaan we eerst naar het heel grote en
moderne winkelcentrum, dat vanaf zee gezien schuin
links achter de camperplaats ligt. Daar op het
centrale plein gaan we op een bankje zitten
internetten, er is hier vrije WIFI. Even Marianne van
ons Theo en Tinus feliciteren met een E-mailtje.
Harold stuurt een foto van Rohan bij het vuurwerk
afsteken. Hij heeft een grote koptelefoon op als
gehoorbescherming!
Om 12.05 na water lozen vertrekken we met 5044 km
op de teller.

Centro Commercial Zenía Boulevard.

Salinas Torrevieja.



Salinas Santa Pola.



We kijken even bij de
zoutwinning in
Torrevieja, dat is nog
een groot bedrijf.
Iets verder zien we
een natuurgebied bij
La Mata aan de linkse
kant van de N332.
Daar zijn wel wandel-
mogelijkheden. We
passeren de bekende
salines van Sta. Pola
en om 13.05 gaat het
door Alicante.

Salinas Santa Pola.

Alicante. Alicante.



Rond half twee zijn we door El Campello gecrosst en langs de zee af weer terug gereden naar de uitloop van de Rio Seco. Daar zetten
we ons ZippII in het straatje langs de rivier in het al best lange rijtje campers. We zien in het voorbij rijden Tom en Thea staan, die we
van de vorige reis hier in Spanje kennen.
We zetten de camper uiteindelijk voor hen neer en beginnen direct te buurten. Dat zal duren tot dik vijf uur.  Uiteraard passeren de
reizen, camperplaatsen, de hobbies en andere bezigheden de revue. In eerste instantie is er nog een Nederlands stel bij, dat hier in de
bergen woont. Zelf hebben ze hier ergens nog een lap grond en een bouwvergunning voor een huis. Een eerder gebouwd huis hier
hebben ze goed kunnen verkopen. Op het ogenblik zijn ze bezig in Friesland, waar ze vier huisjes willen neerzetten op een
recreatiepark. De zelfgebouwde catamaran ligt op het moment bij Alcoutim in de Guadiana. Dat is op het ogenblik hun reisdoel. Straks
maar eens kijken of we die boot misschien hebben gefotografeerd tijdens onze wandeling daar.
Om vijf uur gaan wij dus naar binnen en gaan zij nog naar de Mercadona voor boodschappen.
Later kan Tineke nog een aantal citroenen aan ze kwijt. (Een grote zak citroenen hadden we gekregen op de camperplaats in Alquerias
en zo’n aantal kunnen wij nooit opmaken.)

Sierra del Cid.

Río Monnegre, El Campello.



El Campello - Cullera.



03-01-2013. El Campello - Cullera.
Na 5116 km en nog enige tijd buurten, adressen en
telefoonnummers uitwisselen met Tom en Thea rijden we om
11.05 naar de LIDL in El Campello. Na wat boodschappen halen
stappen we dan om 11.25 echt op. Eerst over de N332
noordwaarts.

El Campello.

N332.



Om 11.55 zijn we bij  Benidorm met zijn vele torenflats. We slaan
af richting Polop.
We ronden zo de Puig Campana een 1408 m hoge berg vlak bij
de stad.

Benidorm.

Puig Campana.



Beneden in het “dal”, maar toch op een heuvel, zien
we om 12.05 Nucia.
Even later bergdorp Polop.

Nucia.

Polop.

Callosa d'el Sarrià .

Polop.



Na Callosa d'el Sarrià zien we rechts de hoge toppen van de
Bernia (1126 m).
Bolulla 12.25.
Om 12.35 stappen we even uit bij een magnifiek uitzichtpunt net
voor Tárbena en lunchen daar dan.

Bernia.



Om 13.25 rijden we dan weer verder in de richting van Tárbena,
dat tegen de flanken van een lagere sierra gebouwd is.



In vele (haarspeld-)bochten gaat het langs zo’n sierra af naar de
Coll de Rates 620 m (IGO). (13.45) Ook hier weer weids zicht, nu
vóór- èn achteruit.

Sierra del Carrascal de Parcent.



Dan volgt de lange afdaling naar Parcent, dat al weer op 270 m
ligt (14.05). We zagen dit stadje al lang tevoren in het grote dal.

Parcent.

Parcent.



Ook Orba ligt op een heuvel in een breed dal (14.15).
14.20 Sagra. Je bent er sneller uit als in.

Sagra.



Om 14.35 wurmen we ons door Pego's centrum. We zien de zee
weer. In Oliva komen we dan terug op de N332 (14.45) en rijden
we noordwaarts naar Cullera, waar we om 15.30 achter de twee
hoge flats aan de zuidzijde van de stad aan de doodlopende
straat parkeren. (Even kijken we op het veld achter die straat,
maar i.p.v. tientallen campers staat er daar slechts één.)

Pego. Pego.

Oliva. Cullera.



Van 15.40 tot 16.25 strekken we de benen op het zeer vlakke
strand van Cullera en, op de terugweg, langs de stille boule-
vard. Vrijwel alle winkels en restaurants zijn stijf gesloten.

Cullera.



Net voor ons gaat er een valk op een straatlantaarn zitten.

Door de dichte bewolking van deze middag is het fris vandaag, zodat we de camper gesloten houden. Even gaat de deur nog open, als
de zon net is onder gegaan en de lucht in allerlei tinten van geel naar rood gekleurd wordt. 17.50.

Torenvalk, Falco Tinnunculus..

Zicht vanaf Av. Enrique Chulio Piris, Cullera.
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