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Monte Sant Antoni, Cullera.

04-01-2013. Cullera.
Op deze weer prachtige, doch nog enigszins frisse, morgen
beginnen we om 11 uur aan de wandeling over Monte Sant
Antoní.
Geholpen met de gisteren middag gefotografeerde plattegrond
lopen we het oude centrum van de stad door, als we een
“locutorio” zien in een straatje, waar zowat in elk 3e huis
sinaasappels verkocht worden.
We kijken even de E-mails en facebook door. Ons moeder d’r
verjaardag wordt op de Horst gevierd.
Om 11.35 lopen we door naar een steil straatje achter het
marktgebouw: Calle Calvario.

Calle del Mar. Carrer Calvari.
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Dat brengt ons naar de
zigzaggende kruisweg, die
naar die kerk leidt.
We maken even een
omweggetje via de Torre de
Reina Mora, vanwaar al een
mooi uitzicht is over de stad.
(11.45)

Carrer Calvari.



Via een loopbrug komen we weer op de kruisweg naar de Sanctuario de
la Virgen.



Vanaf het uitzichtplateau voor de kerk (met een ingang naar het kasteel, dat we nu laten liggen)
is een weids zicht over Cullera, de zee en de bergen verder weg. Een klein tadradwagentje brengt
bezoekers omhoog.
We gaan de kerk in en kijken eerst naar de kerststal in Spaanse stijl, die achter in de kerk is
opgesteld. Zo’n Spaans kersttafreel omvat een heel dorp met vele figuren.

Sanctuario de la Virgen.



Deze bedevaartskerk is niet groot, maar wel heel barok versierd.
Een tegeltableau vertelt het verhaal van een herder en de
verschijning van de H. Maagd.
Een dergelijk tableau buiten aan de muur vertelt hoe het kasteel
door de dorpsbewoners is gebouwd.
Wij lopen om de kerk heen en volgen de wit-gele tekens van een
wandelroute. (12.10)

Sancuario de la Virgen.



Een klein paadje gaat steil door
dennenbos naar een ander
uitzichtpunt. Daar zijn de resten
van een andere fortificatie “El
Fort” met een geweldig zicht over
het platte dal (met rijstbouw?)
van de Riu Xúquer aan de  west-
en zuidzijde en  het waterrijke
Parc Natural de l’Albufeira aan
de noordkant. (12.30)

Riu Xúquer.
El Fort.

El Fort.



Steeds met dit heerlijke zicht klimmen we fiks omhoog via een asfaltweg
naar de Radar Meteorológico om daar (12.30) opnieuw dat wit-geel
gemarkeerde pad (senda ecoturística PR-CV336) te volgen. Deze gaat
over de kam tussen diverse heuveltoppen.

Riu Xúquer. P.N.de  L’Albufera.

Radar Meteorológico.



Er is dus volop tijd om ook de kuststrook langs de Albufera te
bewonderen. Ik zie daar diverse paden/wegen door heen gaan.
Onthouden dus.

Kaap met de vuurtoren.

P.N.de  L’Albufera.

Sant Lorenç.

Genista hispanica.



Het pad gaat over de naakte rotsen, die weliswaar zwaar
geërodeerd, maar met wandelschoenen goed te belopen zijn. Zo
kan men meestal de losse steentjes omzeilen.

Op gegeven moment stap ik over een laag struikje heen en zie
dat daar een zwarte slang onder ligt. Ik attendeer Tineke erop,
maar vergeet een foto te maken. Hij verdwijnt al ras in dichte
struikjes. (Pikzwarte slang met op de kop en lijf felgele vlekken/
strepen. Ca. 5 cm dik en pakweg 75 -100 cm lang.)

Genista hirsuta.

Urbanizacion Faro.



Uiteindelijk dalen we af naar een urbanizacion in aanbouw, waar we
nog even moeten zoeken hoe we weer naar beneden aan het strand
kunnen komen. Uiteindelijk na een echt doodlopende straat (dus
ook voor voetgangers) komen we op een dalende weg, een nieuwe
trap, die een flink stuk afsnijdt èn een oude trap van houten balken,
die hetzelfde doet en nagenoeg op Playa Cap Blanc eindigt. (14.40)

Playa Cap Blanc..

Playa Cap Blanc..



We nemen de afkorting over het
strand, waar Tineke een mooi gaaf
schelpje vindt. In de stad pakken we
op een terras wat te drinken en een
baguette met “jamón” en kaas. (15.30)
Na vieren zijn we dan van deze
grandiose wandeling terug in de
camper.

Cullera.

Brandhoren, Bolinus brandaris.



Cullera - Burriana.



05-01-2013. Cullera - Burriana.
Om 11.10 na 5249 km vertrekken we uit Cullera. In
het centrum zien we nog dat kerkje met die blauwe
koepel, zoals we hier in de buurt meer kunnen zien.
(Kerkje heet Sangre de Cristo).
Aan de rand van de stad doen we boodschappen
bij een LIDL. 11.50.

Cullera.

Sangre de Cristo. P.N. de L’Albufera.

Scorzonera laciniata..



We rijden net voor Sueca rechts een weggetje door het PN de l’Albufera in de richting van de kust. Bij
Mareny Blau links langs de kust af: 12.10 Mareny de Barraquetes.

Mareny Blau.

Mareny de Barraquetes



We blijven de kust zo goed mogelijk volgen, hetgeen
smalle wegen en veel snelheidsremmers betekent.
Om 12.35 komen we door Valencia met als de blikvangers
grote futoristische hallen.

Valencia.

P.N. de L’Albufera.



We gaan Valencia weer uit over de A7 en zien om 12.55 op de
hoogte van El Puig links een groot klooster. Verder worden vele
heuveltoppen bezet door kastelen en forten. Zoals de 3 kastelen
boven Sagunt.

El Puig de Santa María.

Sagunt.

Sagunt.



Bij afslag 283 gaan we rechts naar Moncofa en diens stranden
b.v. Platja Grau. Dan weer noordwaarts.
We pauzeren aan de Platja Pedra Roja direct aan het strand.
14.25 verder, waarbij we steeds zo dicht mogelijk onder de kust
blijven.



Om 14.35 zien we de vuurtoren van Platja Nules. Even verder is
een natuurparkje. We rijden echter door tot net achter de
havens van Burriana (El Grau de Burriana), waar we aan het
strand een grote camperverzameling vinden. 14.55.
We komen langs een Nederlands stel te staan, die we ook al in
Cullera zagen. Het wordt nog sterker: Hij kent mij van Beroca
campers in Westerhoven! En ze hebben net de fam. Gijsbers
ontmoet (de Gijsjes), die op de Beroca website interessante tips
hebben staan. Ik repareer mijn stoel op hardhandige wijze.
Om half vijf is er luid getoeter in de haven en gaan we daar toch
maar eens kijken. En wij niet alleen!

Platja Nules.

Haven van Burriano.



Aan een grote pier staat het vol volk. De 3 Koningen zijn daar net aan land gegaan. Ze
komen de brave Spaanse kinderen begroeten en uiteraard later cadeautjes brengen. Een
populair stel dus.

Haven van Burriana.



Hoe dat precies met die 3 Koningen zit, begrijpen wij niet
helemaal, want het zijn er duidelijk 4! Ze kwamen dus per schip
en niet per kameel. Och voor een havenstad misschien wel zo
handig.

Aankomst van de 3 Koningen.



We buurten nog wat met de buurman en genieten van de laatste
zonnestralen van vandaag.

Na vele handjes schudden en vele foto’s met die kleine
kinderen en hun ouders gaan ze in Peugeots onder politie-
begeleiding het centrum in. Daar worden ze begroet met veel
klokkengelui. Tegen die tijd zijn wij echter terug gekeerd op de
camperplaats.

Aankomst van de 3 Koningen.
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