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Waterhoen, Gallinda chloropus.

08-01-2013. Casa de Fusta (l’Encanyissada).
Door de kraakheldere hemel is het deze morgen  fris. Maar de zon schijnt al rap en verjaagt het kille
gevoel. Om 11 uur beginnen we aan de15 km lange fietstocht om l’Encanyissada, een grote plas.

Waterhoen, Gallinda chloropus.

L’Encanyissada.



Het is het westelijke deel van Ruta 1 (Lagoon route), waarvan
we eerder al het oostelijke deel deden.
Bij de Casa de Fusta gaat het een fietspad westwaarts op. En al
snel zijn we volop aan het vogels spotten. Het wemelt ervan.
Opvallend talrijk zijn de reigers (Blauwe, zilver- groot en klein),
de Bruine kiekendieven, de Waterhoentjes (geen meerkoeten!?).
Na 900 m komen we aan El Carreter vogelhut, waar aardig wat te
zien is. Bruine kiekendieven scheren over het water en de
rietvelden, Wilde eenden en Flamingo’s en het kleine grut in het
riet maken het nog levendiger.

Bruine kiekendief, Circus aeruginosus.

Riet, Phragmites australis.
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Overal zien we aalscholvers.

Visarend, Pandion haliaetus.

Blauwe reiger, Ardea cinerea.

Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



Blauwe reiger, Ardea cinerea.



Verderop bij ondiepe plassen of natte rijstvelden zijn geregeld
Kivieten te zien.
Bij een grintweggetje slaan we links af en even later vertelt een
bord Route 1, dat we aan de andere kant van een sloot verder
moeten. Hertgeen niet op ons kaartje is vermeld.
We rijden dan ook de verkeerde kant op, maar wel over een
mooie dijk met pittoreske gebouwtjes links in het water.

Waterhoen, Gallinda chloropus. Kievit, Vanellus vanellus.

Bruine kiekendief, Circus aeruginosus.





Daardoor missen we wel een 2e kijkhut aan de grote plas. Als
we op een geasfalteerde weg komen, zeggen borden dat we
scherp links terug moeten. (12.30)
Bij la Pantena pikken we de bedoelde route weer op en zien daar
aan de plas massa’s Flamingo’s en een merkwaardige, lange
streep van vele waterhoentjes.

Delta de l’Ebre. Egretta garzetta.

Flamingo, Phoenicopterus roseus. L’Encanyissada..



We rijden over de doorgaande weg naar el Poblenou del Delta
een klein dorp tussen de waterpartijen. 13.20.
Daar gaat het weer noordwaarts richting Casa de Fusta.
Dit weggetje gaat tussen l’Encanyissada en een andere kleinere
plas door. We kijken daar op de uitkijktoren opnieuw naar grote
aantallen Flamingo’s.

L’Encanyissada.

Poblenou del Delta. Flamingo, Phoenicopterus roseus.

Grote zilverreiger, Casmerodius albus.



Tegen twee uur zijn we terug bij de camper, een mooie tijd voor
de lunch.
Later op de middag ga ik even kijken bij de uitkijktoren bij Casa
de Fusta zelf en even later op de fiets opnieuw bij El Carreter.
Daar zie ik een Bruine kiekendief in het riet van een eilandje
duiken en er niet meer uitkomen. Verwacht die dat er een prooi
van zelf langs komt?

L’Encanyissada.

Egretta garzetta.



Rond zonsondergang maak ik nog wat foto’s van de zangvogels in
het riet naast de camper. Er zijn er echter minder dan gisteren.

Rietgors, Emberiza haliaetus.



Om 10 voor zes is het echter te donker geworden om nog foto’s te kunnen maken.

Rietgors, Emberiza haliaetus.



Casa de Fusta - Vilanova i la Gentrú.



09-01-2013.
Casa de Fusta - Villanueva y Geltrú.
Na water en wc lozen vertrekken we
om 10.40 na 5488 km.
Tegen 11 uur rijden we de N340 op,
maar blijven voorlopig nog af en toe
ziucht op de delta houden.
Voorbij Ampolla en de delta gaat het
iets omhoog, wordt het landschap
droger en is hoofdzakelijk begroeid
met olijfbomen en struikgewas.
11.15.

Delta de l’Ebre.

Ebre.



Bij l'Hospitalet liggen nog heel aardige grillige bergen, verder is
er niet veel te zien.
Om 12.05 passeren we Tarragona en slaan even later af naar
(12.10) Platja Llarga. Daar stoppen we bij enkele campers aan
het strand.

Tarragona.

Platja Llarga.



We maken een wandelingetje over het strand zuidwaarts. Dan klimmen
we nog op de rotskust daar en volgen een kronkelpad tot een eerste
blik op de hoger gelegen wijken van Tarragona. Dergelijke paadjes
blijven leuk om te “doen”.

Zicht op Tarragona.



Om 13.15 zijn we terug bij de camper voor de lunch. Tineke meet
de coördinaten van deze plek voor een eventuele volgende
keer: De kust aan de noordzijde is beslist nog een wandeling
waard.
14.00: vertrek. Het gaat even de N340 weer op. Even want 10’
later slaan we af naar  Altafulla.
Van 14.25-15.00 doen we boodschappen bij de LIDL aan andere
kant van de weg in Roda de Barra.

Platja Llarga.

Castello Tamarit, Altafulla.



neerzetten.
We gaan op zoek naar het centrum, maar lopen eerst een stuk
langs het strand af (NO). Dan zoeken we een onderdoorgang
van het spoor op en komen zo op een heel brede autovrije
winkelpromonade. Na twee keer vragen (en die hele promonade
afgelopen te zijn) vinden we een “locutorio”, waar we de
volgende épisode van ons reisverslag uploaden (16.20-17.00).
Uiteraard kijken we de post door. We krijgen een foto van de 80
jarige Tinus, die een zeer geslaagd feestje bij Café Straus gaf.
Rob Westerhof stuurt een link zonder commentaar, die naar een
site van een schrale Amerikaanse TV-guru gaat. Zo’n griezel ga
ik beslist niet tot voorbeeld nemen! Als we terug lopen zijn net
de scholen uit. Alle kinderen krijgen iets te eten voor ze op huis
aan gaan.

Dan volgen we
de kust door El
Segur de
Calafels 15.20,
Cunit, Garaf en
Cubelles 15.25
naar Vilanova i
la Geltrú, waar
we om 15.40
ZippII op een
parking bij het
minispoor

Cubelles.

Rambla Pau, Vilanova i la Geltrú. Rambla Principal.



Rambla Principal.



Plaza Vila.

Passeig Marítim.
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