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Cascante.

10-28-2012. Cascante - Soria.
De klok is vannacht terug gegaan en de temperatuur flink
omlaag. Buiten: 8,3°C.
We wandelen een stukje door de oude stad van Cascante. Het
mooiste is de hooggelegen kerk met zijn Arcos del Romero, een
lange overdekte gang, die de lager gelegen stad met de kerk
verbindt.

Arcos del Romero. Basilca del Romero.



Ook binnen ziet er die kerk heel mooi uit.

Basilca del Romero.



Als we de kerk hebben
bekeken dalen we de Arcos
del Romero af en lopen in
een grote boog terug naar
de camper.

Arcos del Romero.



Na 1715 km rijden we om 11.05 weg uit Cascante. De meeste
andere camperaars zijn dan al verdwenen.

Cascante.



Om 11.15 rijden we door Monteagudo met o.a. klooster en bodega.
We gaan dan Aragón in.
Tarazona blijkt een prachtige stad te zijn met vele grote oude
gebouwen. Daar moeten we nog maar eens heen (11.25).

Monteagudo.

Tarazona.

Tarazona.



We komen over de pas Puerta del Madero (1160 m om 11.50),
waar we geleidelijk aan heen gereden zijn. Ook de afdaling is
langzaam.
Rond 11.55 krijgen we even natte sneeuw op ons dak. Die
mogelijkheid hadden we al met de 100 m regel uitgerekend.
12.00 Aldealpozo, een spookdorp zonder inwoners dus.
Net voor Soria is een grote afgraving, mijnbouw misschien?

Puerta del Madero.

Aldealpozo.



Steenafgraving bij Soria.



Net buiten Soria vinden we geen camperplaats aan de Duero.
Wel een grote parkeerplaats. 12.25.
Daar gaan we dan ook staan.
Na de lunch (13.25) doen we de vele Spanjaarden hier na en
beginnen aan een wandeling. Het wordt een rondje langs de
Ermita de San Saturnio (aan de andere kant van de rivier), het
voetbalstadion en de stad zelf.

San Saturnio was een edelman, die al zijn geld en bezittingen
aan de armen gaf en zich in enkele grotten als kluizenaar
terugtrok. Later werd van die plek een heel bijzonder gebouw
gemaakt.

Ermita de San Saturnio. Duero.



Via grotten komen we in steeds luxere vertrekken van deze
Ermita.

Ermita de San Saturnio.



De opvolgers van San Saturnio, waren beslist op
meer mooie zaken uit. Vooral een zaal met schilderijen
van o.a. het Aards Paradijs en de grote kapel met
prachtige fresco’s zien er zeer mooi uit.
Maar ook andere kamers hebben hun eigen sfeer en
aantrekkingskracht.

Ermita de San Saturnio.



Ermita de San Saturnio.



In het begin zien we alleen lelijke moderne gebouwen.

We gaan terug de rivier over en lopen
langs deze via het voetbal-
basketbalstadion de stad in.

Soria.



Dan komen we in de
Casco Antiguo, de oude
stad met her en der
prachtige gebouwen.
B.v. de San Juan de la
Rabanera, een 13e
eeuwse Romaanse kerk.
Bij een put vinden we
nog een cache.

San Juan de la Rabanera.

San Juan de la Rabanera.



We nemen steeds dalende straten met zoveel mogelijk oude gebouwen en
komen dus weer bij de Río Duero uit.

Plaza Mayor.

Concatedral de San Pedro.



Langs het water lopen we dan naar de camper terug. Onderweg zien we parkjes op eilanden
in de rivier en een watermolen. Een groot rood bord zingt een lofzang op de Duero en de
stad met zijn mooie gebouwen.
Om 15.30 zijn we dan rond. Tegen die tijd begint het weer drukker aan wandelaars te worden,
de siësta is blijkbaar voorbij.
Wij blijven mooi binnen en in de warmte. We zullen vannacht de boiler maar aanlaten, om te
voorkomen dat het water door de automatische anti-vriesklep wegloopt.

Watermolen.

Duero.
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