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Soria.

10-29-2012. Soria - Palazuelos de Eresma.
Met al weer 1795 km achter de rug vertrekken we om 10.00.
Tot 10.45 doen we boodschappen bij de LIDL aan de westzijde
van Soria. De lucht is strak blauw vandaag.
We rijden over een soort met lage naaldbomen beboste hei op
ca 1100 m hoogte. Er is weinig hoogteverschil.
11.15 roofvogel met roestbruine staart en donkere vleugels: de
Rode Wouw dus. We zullen er nog regelmatig zien vandaag.

Plaza de Toros, Soria.



11.25 El Burgo de Osma.

El Burgo de Osma. San Esteban de Gormaz.



11.40 aan de N110: San Esteban de Gormaz. We steken er de
Duero over.

San Esteban de Gormaz.



Om12.25 rijden we de A1 op.  En even later de N110 tot Arcones
(12.40).  Dan gaat het over goede doch smalle wegen naar een
mooi dorp Pedraza (12.50) met groot kasteel. Direct daarna
Velillla met kleine kerk.

Pedraza. Velilla.



El Guijar (13.10). Dan rijden we in Turégano (kasteel) de sobere
camperplaats op.

Velilla.

El Guijar.. El Guijar.

Turégano.



We zijn hier heen gegaan voor de serviceplaats, die er zou zijn.
De loosplaats is helaas verstopt en tot de nok toe vol. Na de
lunch gaat het verder om 14.05.

Turégano. Turégano.



Opnieuw gaat het over smalle wegen door (af en toe) kleine
dorpjes, die steevast huppuldepup de Pirón heten, b.v. Adrada
de Pirón, 14.25.
Tenslotte komen we om14.50 in Palazuelos de Eresma op de
camperplaats met mooi zicht èn met onverwachte service. Prima
dus.
Later (15.30) gaan we op zoek naar de bibliotheek, die in het
zusterdorp Tabanera del Monte is. We komen er om 16.15 aan
en zouden tot 17.00 moeten wachten voor de avondsessie. Daar
hebben we dus geen zin in. Onderweg zien we bij een bushalte,
dat er zowat elke 40 minuten bussen naar Segovia zijn. 10
minuten reistijd. Daar maken we morgen dus gebruik van.
Om 16.40 zijn we bij ZippII terug.

Tabanera del Monte.Palazuelos de Eresma.





Palazuelos de Eresma - Avila.



Om 13.35 stoppen we in Avila op de parkeer-camperplaats met
zicht op de stads-, vestingsmuren.
Ook bij mijzelf staan de kranen wagenwijd open. Ik heb het
koud en frommel de ene na de andere zakdoek weg.

30-10-2012. Palazuelos de Eresma - Avila.
In heel Spanje regent het! Vreemd zo’n omslag van supermooi
naar slecht weer. In New York, zien we op de TV, heeft men met
de naweeën van de orkaan Sandy te maken. Zandzakken op
Wall Street! 29 mensen overleden door deze zondvloed
veroorzaakt door een storm van 150 km/hr.
Na bib en 2009 km gaan we om 12.30 verder. 1 km voor Segovia
rijden we de snelweg naar Avila op.
13.05 Villacastin met een hoge kerk.

Villacastín.

Avíla.



Avila - Río Tajo.



31-10-2012. Avila - Río Tajo.
‘s Morgens gaan we om 10.35 de ommuurde oude stad van
Avila verkennen.
Via de poort bij de Parador Nacional komen we binnen. Op de
muur daar staat een vreemd geveltje.

Avíla.

Puerta del Carmen.



We proberen aanvankelijk de muren aan de binnenzijde te
volgen. Proberen omdat hier het nodige er tegen aan bebouwd
is.  We komen bij een kerkje (Capilla de Mosén Rubí) met vele
ooievaarsnesten op het dak  en het klokkentorentje.
De volgende poort lopen we uit om even bij de Basilica San
Vicente te gaan kijken. Een mooi gebouw. We gaan er niet
binnen, omdat er entree geheven wordt en straks de kathedraal
nog komt.

Capilla de Mosén Rubí.

Basilica San Vicente. Puerta San Vicente.



Buiten de muur om lopen we naar de Plaza de la Catedral.
(Op de hoek buiten is het toeristenkantoor èn de ingang om
op de muren te komen.)
De catedral is nu voor bezoek dicht. We kopen kaartjes om
de wandelingen over de muur te kunnen doen bij dat I-
kantoor. Voor we aan het eerste stuk beginnen, kijken we
even in een kerkje (Iglesia de San Pedro) dat de ingang
buiten de muur heeft. Het is er donker binnen. 11.30.

Basilica San Vicente.

Catedral. Iglesia de San Pedro.



Dan klimmen we de muur op ten zuiden van de kathedraal
en hebben direct al enkele mooie uitzichten binnen en buiten de
oude stad.

Catedral vanaf de muur.



Net na 12 uur kuieren we terug naar het toeristenbureau en
gaan via de nodige trappen de muur op. Van daar lopen we om
de halve stad heen. Steeds weer genietend van het mooie zicht.

Basilica San Vicente.Stadsmuren.



Zo zien we ons ZippII ook nog even op die grote parking.



We passeren een stuk, waarvan de torentjes gerestaureerd
worden en dikwijls nog zijn afgesloten vanwege gevaarlijke
trappen.
Om 12.45 zijn we aan de andere kant. De muren daar zijn (nog?)
niet met hekken afgezet en dus verboden terrein.
We lopen door de stad terug naar de camper voor de lunch.
Na 2079 km al weer vertrekken we om 14.00 uit Avila.



Na een stuk kaarsrechte 110, gaat het de heuvels in.
We passeren de  Puerto de Villatoro (1385 m): 14.40.
In Piedrashíta tanken we Repsol •1,496/l. 52,58 l.
15.10 Aldehuela. Voor ons ligt in de verte een zwaar bewolkte
pas tussen bergruggen in: Puerto Castilla (15.30). Even later
rijdern we over de Puerto Tornavacas 1275 m.
We rijden gelukkig om en onder die bewolking door. Vanaf die
laatste pas dalen we rap en dat levert direct een veel betere
temperatuur op. (Door het verschil van goed 1100 en 400 m.)
Jerte 15.50. We passeren het Parque Nacional Monfragüe, dat
we gezien mijn verkoudheid voor een andere keer “bewaren”.

Puerto Castilla. Jerte.



17.30 na boodschappen halen rijden we door Plasencia. Ook
deze stad heeft een heel aardig centrum zo te zien. Er blijft hier
genoeg over om nog eens op terug te komen.

Plasencia.



Om 17.45 rijden we de autosnelweg A66 op.
We zoeken tevergeefs de camperstop in Cañaveral. Het
coördinaat uit de gids is onmogelijk. Passanten op de berg
boven het dorp, vertellen dat er hier ook niet zoiets is.
Dus moeten we door. Om 18.50 stoppen we voor de nacht op
het stationnetje Río Tajo vlak bij het grillig gevormde stuwmeer
Embalse de Alcántara in die rivier.

Cañaveral.
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