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Los Barruecos.

03-11-2012. Malpartida de Cáceres - Valencia de Alcántara.
Het is en blijft een grijze dag vandaag. Het miezert continu tot
laat in de middag. Om 10.45 beginnen we hier aan de korte (gele)
wandeling naar de Peñas del Tesoro in de Los Barruecos. Dit
zijn hoge granieten bolle reuzenkeien, waarop ooievaars
nestelen in februari.

Hop, Upupa epops.

wandelingen/11-03.html


Ooievaars zien wij nu niet, wel hoppen, dodaarsen en wat
kleinere vogels.

Los Barruecos.

Peñas del Tesoro.

Ooievaarsnesten.

Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.



El Monumento Natural de Los Barruecos heet het natuurpark
voluit en daarbinnen zijn die Peñas de Tesoro inderdaad flinke
keien met hoedjes van ooievaarsnesten.
Er staat een “kunstwerk” voor in de vorm van een ingemetselde
auto. Wat doet zoiets hier?

Peñas del Tesoro.



Tineke doet een sensationele ontdekking: een otter op het
formaat van een kleine zeehond. We hadden in Europa er nog
nooit een gezien.

Otter, Lutra lutra.





Hop, Upupa epops.



Op de weg terug kunnen we enkele hoppen fotograferen, omdat
die helemaal niet schuw zijn.
Om 12.50 (2340 km) vertrekken we uit Malpartida en rijden over
de N251 westwaarts.
Om kwart over een verschijnen de eerste blauwe scheuren in
het grijze wolkendek. Helaas verdwijnen ze ook weer.



Het gaat over heuvelachtig terrein met massa's nog vrij kleine
kurkeiken. Links een nevelige lange heuvelrug.
Bij een picknickplek (Herreruela) lunchen we tot 14.15.

Dan rijden we naar Valencia de Alcántara, waar we om 14.50
binnen komen. We vinden twee hermetisch gesloten supermar-
kets: Maxicoop en Dia. Beiden zijn nog tot 17 of 17.30 dicht.
Tineke houdt een siësta. Ik begin aan het verhaal van vandaag.
Om 17.30 doen we wat inkopen voor het weekeinde bij die
Maxcoop. Het miezeren is intussen heftiger geworden.

Valencia de Alcántara. Valencia de Alcántara.



Valencia de la Alcántara (E) - Aldeia de Luz (P).



4-11-2012. Valencia de la Alcántara (E) - Aldeia de Luz (P).
Na 2426 km rijden we om 9.45 weg in zeer nat en grijs weer.
Het is 9.55 als het Portugal in gaat. (2437 km.)
Om 9.20 PT komen op de camping aan in Sto. António das
Areias. Er is daar geen wasmachine en geen receptionist. Dus
gaat het terug naar Spanje, dat we om 10.50 binnen rijden.

Grens Spanje-Portugal.



Om 11.40 is het droog.

Om 11 uur terug in Valencia! Het
regent gewoon door.
In S. Vicente zijn de straatjes
opeens weer zeer smal en heeft
Tineke aardig wat problemen in één
bepaalde bocht. Maar ze komt er
uiteraard uit.



In Codosera is geen camperplaats te vinden, weer een foutje in
de ACSI-gids. 11.45.



We steken een serra over een kijken uit over een uitgestrekte
vlakte.
Om 13.05 hebben we een parkeerplaats gevonden in Badajos,
nog wel 1,9 km van het centrum.

Badajos.



Na de lunch bedenkt Tineke dat ze ook een parking bij een
cache in het centrum op voorraad heeft. We rijden we naar die
parking aan de Calle de Joaquin de Rojas Gallardo. Dan
wandelen we (14.10) eerst in de richting van Torre de
Espantaperros en het grote plein van het Castillo.
Van daar uit gaat het de oude stad.

Calle de Joaquin de Rojas Gallardo.

Torre de Espantaperros.

Castillo.



Badajos.



Via smalle gezellige straatjes lopen we naar het Plaza España met de
kathedraal van San Juan Bautista. (14.25)

Catedral San Juan Bautista.



Voor het stadspaleis zit schilder Luis Morales vereeuwigd in
brons.

Badajos.

Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



In de wirwar van niet op de kaart aangegeven straatjes en
stegen, lopen we steeds omlaag en dus naar de Guadiana.
Daar komen in V-vorm tientallen aalscholvers overvliegen.
Na een blik op de Guadiana, gaan we in een boog omhoog naar
het Alcazaba. Op het grasveld daarvoor staat de stichter van
Badajoz (in 876): Ibn Marwãn.

Aalscholver, Phalacrocorax carbo.

Ibn Marwãn.

Guadiana.



Op de muren van het Alcazar heeft men goed zicht op de oude stad.

Ooievaar, Ciconia ciconia.



We sluiten de rondgang af door in het Parque de la Légion een
cache op te pikken. Een heel sfeerrijk park overigens met o.a. zijn
nu droge kunstmatige beek.  Om 15.25 zijn we terug bij ZippII en
om 15.45 weer op pad.



We nemen de EX107 naar Olivenza, die
om 16.15 bereikt wordt.
Dat blijkt een haast Portugese Witte
Stad te zijn. Heel aardig dus. Tineke is
opgelucht wanneer de straten daar
breed genoeg blijken te zijn voor onze
doortocht.

Olivenza.



We nemen de EX315, die volgens de kaart groene trajecten
heeft. Zo rijden we over Cheles, dat vlak bij de Guadiana ligt.
Helaas krijgen we de rivier nauwelijks te zien.
Wel de beroemde zwarte varkens, die hier naar hartelust kunnen
rondspollen in de blubber en/of op de grote weiden.

Olivenza.

Cheles.

Cheles.



16.20 PT komen we daar aan en nestelen ons bij de andere
campers.

Om 17 uur rijden we Portugal weer binnen. Via Mourão rijden
we naar een plaatsje bij de Guadiana: Aldeia de Luz. Daar blijkt
een prachtige camperplaats te zijn bij de dorpspomp.

Aldeia de Luz.Albufeira de Mourão.

Mourão.
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