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Aldeia de Luz.

11-05-2012.
Aldeia de Luz - Mina de São Domingos.
Voor we verder gaan kuieren we eens
door Luz heen. Alle kleine huisjes zitten
strak in de verf, alle straten zijn haaks op
elkaar: Het ziet er te braaf uit. Tineke
oppert, dat dit wel eens een nieuw dorp
kan zijn voor de bewoners van een dorp,
dat geslachtofferd is voor de bouw van
het stuwmeer!



En dat inderdaad waar te zijn. In 2002 zijn de mensen hierheen verhuisd. Op het eind van de
centrale straat is het oude kerkje opnieuw opgebouwd èn er staat een museum dat dit verhaal
in woord en beeld vertelt. Daar is ook zicht op het meer.

Miljoenpoot.



Op de weg terug doen we
wat inkopen in het parallele
straatje bij de kleine winkel
van sinkel.
De vrouwen daar vertellen
o.a. dat de sfeer van dit
nieuwe dorp, lang niet zo
goed is als vroeger in het
oude. Maar ja..... Dit is pure
“saudade”. Zou er een fado
op gemaakt zijn?

We vertrekken om 11.00 PT
na de wandeling door
Ersatzdorp Luz na al weer
2660 km.

Even buiten het dorp
worden we gewaarschuwd
door een tegemoet
komende automobilist: Er
blijken 2 schapen op de
weg te staan en die lopen
niet zomaar door.

Zwarte spreeuw, Sturnus unicolor.



Om 11.10 passeren we de brug over twee van de vele
armen van het stuwmeer. Dat ziet er toch wel mooi uit.
Rechts is een weggetje naar Estela. Estrela.. Luz..? Is daar
een lotgenoot in het verdrinken van een oud dorp?

Albufeira de Mourão.



11.25 Povoa de São Miguel.
We rijden door schier eindeloze olijfgaarden met strak groene
grasmatten eronder. Na net voor Amareleje rechts af gegaan te
zijn, steken we om 11.40 Ribeira de  Ardila. Nu net zoals als die
andere stromen, die we zien ondoorzichtig bruin van de modder.

Povoa de São Miguel.

Ribeira de Ardila.



Om 12.20 tanken we in Vila Nova de São Bento. We zijn te laat om hier nog een bakker aan te
doen. Vervolgens gaan we een andere kleur van landschap in: De olijfbomen (en soms
kurkeiken) zijn er nog steeds, maar nu is er geen groen gras onder. De bodem is ijzerrood
omgeploegd of dof grijs van gedroogd gras. Opvallend is trouwens (in vergelijking met
gisteren) dat we hier geen scharrelvarkens zien. Wel wat koeien en schapen.



Om 13.15 staan
we op een mooi
plekje  op de
camperplaats
van Mina de São
Domingos.
Helaas is het
aanvankelijke
mooie weer van
vandaag toch
weer grijs
geworden.
‘s Middags gaan
we nog wat
boodschappen
doen en
internetten in
het gebouw bij
de school.

Mina de São Domingos.



Mina de São Domingos.



06-11-2012. Mina de São Domingos.
Voor het ontbijt haal ik wat broodjes in de “minimercado”.
Na het ontbijt doen we wandeling 21 uit de Voetzoeker 12:
Zuid-Portugal. Maar dan wel in omgekeerde richting dus van
hier uit.
10.00 PT lopen we via het badhuisje (zonder kranen en
douchekoppen!) naar het terrein van de mijnen, dat we al van
het vorig jaar kennen.

Mina de São Domingos.
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Na nog even dat gat met donkerbruin zuur water (pH< 3)
gekeken te hebben, zoeken we het oude spoorwegtracé op, die
we voor deze wandelingen zullen gaan volgen. 10.40.
Rechts gaat het langs een soort cokesoveninstallatie, die nu
massa’s zwaluwen herbergt.
Verderop links staan allerlei gebouwen, waarvan wij de functie
niet van kunnen raden.

Cokesovens, Mina de São Domingos.



Om 10.50 passeren we een oude ijzeren brug, die letterlijk van
het roest aan elkaar hangt.
Overal zie je hier zwaar geërodeerd gesteente, slakken uit de
pyrietovens en ander mijnafval. Waterpartijen stinken steevast
naar SO2.
Om 11.15 zien we de eerste pyrietovens.

Spoorwegtracé.

Pyrietovens.



Mina de São Domingos.



Bij Achado do Gamo (11.30) staat een bord dat het proces om
koper te winnen verklaard. Wel op zijn Portugees.
Zo te zien is hier een heel spoorwegemplacement geweest.



Achada do Gamo.



We klimmen een heuvel op en kijken terug op de ravage, die de mijnbouw hier
heeft achtergelaten. Hier op dat kale gesteente groeit nog steeds nauwelijks
iets. (De mijn sloot in 1965.)





We lopen door tot een betonnen brug, lunchen daar (12.20) en
draaien dan weer om. Het is genoeg geweest. Dat laatste stuk
naar het dorp Santana de Cambas hoeft niet zonodig.
Om 14.05 zijn we weer terug bij ZippII op de camperplaats. We
zetten de stoelen buiten en genieten van de zon.
Een heerlijke dag is het zo.
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