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Castro Marim.

11-10-2012. Castro Marim.
We blijven vandaag dus in Castro
Marim. De grootste attractie is uiteraard
de maandmarkt, die van heinde en ver
volk trekt. Van kwart voor tien tot elf
dwalen we over deze markt.
Een markt die de moeite van het bekijken
waard is: Naast de veel kleding,
schoenen, tasjes, riemen, gereedschap,
hoedjes en petten zijn er ook kippen,
eenden, ganzen, parelhoenders,
zangvogeltjes, honden, konijnen,
fruitbomen en -struiken, kaas, worst,
honing, groente en fruit.





Je kunt er zelfs koperen destilleerketels kopen.
Een groot deel van de marktkooplui zijn zigeuners. Veelal heel jong volk met veel
kinderen. Baby’s staan in de buggy’s tussen de koopwaar. Achter op het
marktplein staan enkele rijdende uitspanningen met hun terrassen en grillbakken.
Wij kopen peertomaten, kaas, snijbonen en mandarijnen. Op de weg terug naar de
camper kopen we een “Donut” een grote koek in olie gebakken en in een suiker-
kaneel mengsel gedoopt. Dat smaakt best.







Na de lunch lopen we nog een
klein rondje door het dorp,
pinnen onderweg en zetten om 16
uur de camper terug op de
camperplaats.
We kleppen een tijdje met de
Schotse buurvrouw Kay, die
sinds 4 maanden de trotse
eigenaresse is van een ook een
Peugeot Boxer.



Castro Marim - Azinhal - Alcoutim.



11-11-2012. Castro Marim - Azinhal - Alcoutim.
Voor we vertrekken kleppen we nog een tijd met buurvrouw Kay
(uit Glasgow) en een Engels stel. We hadden gisteren al
gemerkt, dat zo’n gesprek aardig uit kan lopen. Uiteindelijk
wisselt Tineke met haar E-mailadressen uit.
Na 2889 km om 11.15 vertrekken we naar Azinhal 9,5 km
noordwaarts. Het is prima weer vandaag, ondanks dat het
stevig waait.
In Azinhal start de wandeling 81 uit de Algarvegids: Guia de
percursos pedestres: Uma janela para o Guadiana, die van
11.30 tot 13.40 zal duren.

Azinhal.

wandelingen/11-11.html


We hebben op het centrale plein in Azinhal ZippII weggezet en
lopen in oostelijke richting tusssen de witte huisjes door het
dorp uit. We passeren dan nog enkele kerken op een klutje en
wat verder het kerkhof. Links staan de resten van een
ouderwetse windmolen. Op de heuvels op de achtergrond staat
de moderne variant in een lange rij.
In de verte zien we de uitloop van de Guadiana in zee. Eerst nog
als een klein streepje aan de horizon, maar later heel duidelijk.

De uitloop van de Guadiana in zee.



We passeren een veld, waarop een herder met zijn
Algarvegeiten vertoeft. Zijn honden waarschuwen ons niet te
dicht bij te komen. Die geiten zien er trouwens heel fraai uit met
hun sterk getordeerde vrij rechte horens.
Je ziet nu duidelijk dat het de laatste tijd stevig geregend heeft.
Diverse weilanden (Várzea das Almas) staan nog gedeeltelijk
onder en de riviertjes zijn overvol.

Algarvegeiten/

Guadianabrug.



Dat dit niet altijd zo nat is ziet men aan de grote aantallen
vijgenkaktussen overal.
We zien aardig wat vogels. Helaas meestal op te grote afstand
om ze te kunnen herkennen of te fotograferen. Uiteraard zijn er
ook Blauwe eksters, die we wel kennen.

Vijgcactus, Opuntia ficus-indica.



Om 14.30 rijden we na de lunch uit Azinhal weg.
Onderweg kijken we even bij het stuwmeer Barragem de
Odeleite. Dat levert altijd wel een aardig plaatje op.

Azinhal.

Barragem de Odeleite.



Barragem de Odeleite.



Om 15.15 komen we in Alcoutim aan en vinden simpel de
camperplaats achter het gezondheidscentrum. Hier heeft men
een mooi zicht over het dorp aan de Guadiana en zijn Spaanse
opponent Sanlúcar de Guadiana. (Daar waren we vorige week
dus even.)
Bij de servicezuil zijn een man en een vrouw bezig twee ganzen
te stropen.
Wij lopen naar onder het dorp in (15.40), zoeken bij de
brandweer een geocache op, om dan nog een rondje te maken
door de oude stad van Alcoutim.

Alcoutim.



Uiteraard kijken we ook even aan de rivier, waar wat
uitspanningen zijn.
Tegen 16.30 zijn we terug bij de camper.

Alcoutim.

Overkant: Sanlúcar de Guadiana.
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