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Wat wordt hier verbouwd?

13-11-2012. Alte - Paderne.
Na het ontbijt gaan we eerst enkele boodschappen halen bij een
supermarkt vooraan  in Alte.

Alte.



We vertrekken na 3048 km om 10.20. Vandaag gaan we niet ver.,
via binnendoorweggetjes eerst naar (10.25) Monte Brito.

Monte Brito.



Om 10.40, na kleine wegen en bruggen komen we in Paderne
aan. Even later zijn we dan in de bestemming van vandaag:
Fonte de Paderne.
Met dit warme 20°C weer een pracht plek voor de was. Tot
11.50.
Na de lunch (14.00) beginnen we aan een variant op wandeling
39 uit de Algarve Guia de Percursos Pedestres: Percurso do
Castelo de Paderne. We volgen een bord “Castelo” achter het
fruitmagazijn, dat aan de Fonte ligt.

Paderne.

Fonte de Paderne.
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Langs dat eerste weggetje staan diverse types fruitbomen. B.v.
een boom met geel citrusfruit en diverse kweeperen.
Op de volgende splitsing ligt een paal met aanduidingen voor
de wandeling tegen de vlakte. Wij slaan links af, hetgeen
inderdaad OK is.
Om 14.25 gaan we onder de snelweg door en komen dan snel bij
een splitsing met links omhoog een pad naar het kasteel en
recht vooruit het pad langs de Ribeira de Quarteira.
Fruitbomen hebben intussen plaats gemaakt voor bomen en
struiken met peulen (Johannesbroodbomen) of bessen, zoals
Mastiekbomen en Meelbesstruiken.

Citroenboom, Citrus limon.

Kweepeer, Cydonia oblonga.

Mastiekboom, Pistacia lentiscus.



Johannesbroodboom, Ceratonia siliqua.
De zaden zijn zo constant in gewicht (195 - 205 mg), dat ze vroeger gebruikt werden
als gewichtsmaat voor diamanten! De naam karaat daarvoor, stamt uit het Arabisch.

Johannesbroodboom.



Om 14.35 bereiken we
een dammetje in de
rivier, waar een
watermolen is geweest
(Azenha da Cabana).
(Het Portugese woord
voor watermolen is
azenha.)
Dit dammetje is tevens
de oversteek, die de
eigenlijke route voor de
terugweg aangeeft.
Op de infobord zien wij
echter, dat het ook
mogelijk terug naar
Fonte de Paderne te
gaan langs de andere
kant. Dat besluiten wij
te doen (i.p.v. 2x het
zelfde pad).

Quarteira.

Azenha da Cabana, Quarteira.





We lopen echter eerst door tot de Moinho da Alfarobbeiro (nog
een watermolen dus) en de bolle Ponte Antiga de Paderne.
Boven ons op de heuvel staat de Ermida de Nossa Senhora do
Castelo, een kloosterruïne. (15.00)
Wat ons niet duidelijk is of hier naast tarwe ook
Johannesboomzaad voor consumptie werd gemalen, zoals de
naam aangeeft.

Aardbeiboom, Arbutus unedo.

Mastiekboom, Pistacia lentiscus.



Zoals voorgenomen lopen we aan de andere terug. Eerst weer
tot de Azenha en dan door tot aan een modern dammetje, waar
betonnen paaltjes op staan. 15.45.
Ondanks een verbod op oversteken, lopen we achter een man
aan, die over die paaltjes naar de andere kant loopt.
Om 16 uur zijn we na een heel mooie kuier terug bij ZippII op de
camperplaats in Fonte. We hebben een nieuwe Nederlandse
Pössl als buur gekregen. De camper is wel lomp tegen de takken
van een klein boompje gereden.
Het grootste deel van de was is intussen droog.



Waterput.

Koereiger, Bubulcus ibis.



Fonte de Paderna - Aljezur.



11-14-2012. Fonte de Paderne - Aljezur.
We zien deze morgen, dat er naast de camperplaats geen
citrusvruchten maar kaki’s geoogst worden. Deze zijn nog aan
de gelige kant.
Na het lozen van de WC rijden we om 10.50 na 3059 km aan.
Verderop komen we wel door de citrusplantages, b.v. bij Algoz
(11.10).
Soms zie je vreemde plaatsnamen b.v. Poço Frito?

Algoz.



De laatste 4 km naar Silves gaan weer door ruig gebied.
In Silves rijden we eerst naar de Continente super-markt (11.35-12.20).
Sinds vorig jaar is het aantal camperplaatsen flink omhoog gegaan. We gaan op een gravelveld aan de rivier
staan zo dicht mogelijk bij het zwembad voor de WIFI.

Silves.



Om 13.10 rijden we onverrichter zake door. We steken de brede
rivier bij Portimão over.

Brug bij Portimão.



Over smalle wegen gaat het kronkelend naar (13.45) Montes de
Cima. Daar missen we bijna de afslag naar links. Doordat de
weg rechtdoor in een zandpad overgaat, merken we dit.
Het volgende stuk lijkt haast een tropisch landschap. Het doet
me denken aan de Cameron Highlands in Maleisië!

Montes de Cima.



In Casais (13.50), stoppen we net voor de afslag richting
Aljezur (en een kerkje) om te eten.

Casais.



Dan 14.30 links naar Marmelete. Lange tijd hebben we links een
enorm weid en diep dal met zicht over vele bolle heuvelkoppen.

Marmelete.



In Aljezur rijden we eerst voor een nieuwe huishoudaccu naar
FFSolar. We kopen daar een zwaardere accu met 4 jaar garantie:
een Rolls Marine 4000 166Ah accu. Die wordt er door de van
vorig jaar bekende techneut erin gezet.
Daarna draaien we om en komen om 16.30 aan op de parking aan
de rivier in Aljezur.
Allereerst lopen we het dorp in om de foto’s en het verhaal op
de Reismee-travellog te zetten. De site ligt er aanvankelijk uit!
Alweer dus. Maar na de E-mails en Facebook gecheckt te
hebben, kunnen we er alsnog in. Om 17.45 lopen we uiteindelijk
terug naar de camper.

FFSolar, Aljezur.



Aljezur..
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