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Camperplaats Praia da Rocha.

17-11-2012.
Vandaag ziet het weer er een stuk beter uit. ‘s Morgens en in het begin van de middag regent het
nog wel eens, maar meestal is het droog en zelfs zonnig.

Praia da Rocha.



Net na half drie, na diverse potjes Mahjongg, is het droog
geworden en gaan we op zoek naar de binnenstad van
Portimão.
We lopen langs de jachthaven, een stukje oude ommuurde stad
(slechts ruïnes) en uiteraard tussen de flatgebouwen door naar
het centrum.

Convento de São Francisco.

Valk.

Marina Portimão. Las Operarias.



Tussen al dat modern gedoe vinden we toch nog wat heel aardige huisjes en aparte
dingen.
Dan vinden we het voetgangersgebied (Rua João de Deus en de straten in het
verlengde daarvan). Die straten lopen we door en kijken af en toe naar de niet bijster
interessante winkels, de (nog gesloten) restaurantjes en de zeldzame barretjes.

Colégio dos Jesuitas.Rua do Comercio.



We zien een levensgrote kerststal op een minipleintje en keren
iets verder op onze schreden terug. (15.45)

We lopen een barretje binnen om wat te drinken te halen en
verbazen ons dat de sportzender ook de Premier League laat
zien.
Om goed vier uur lopen we dan langs de havens weer terug
(langs de waterkant van het museum). Elke hoge lantaarnpaal is
bezet door een meeuw.
Net achter het museum is het een of andere autoralley-
evenement aan de gang.

Rua João de Deus.



Nog heel stil en rustig, want die karren staan er alleen maar “mooi” te
wezen. Met de bijbehorende mannen in raceoveralls er om heen
uiteraard.
De ferryhaven is bezet door talloze mantelmeeuwen.
Net als we de camperparking weer oplopen (16.40), begint het even te
druppelen, maar dat stelt niet veel voor. Morgen moet het beter worden.



            Portimão - Alvor.



11-18-2012. Portimão - Alvor.
Na water en WC lozen en
voor •2,-- water tanken zijn we
om 10.35 weg na 3262 km.
(70+15 l kunnen we kwijt de
rest van de 110 l moeten we
maar weg laten lopen!!!)
Het doel vandaag (Alvor) ligt
slechts 6 km van Portimão af.
Voor •4,00 kunnen we terecht
op een nieuwe camperplaats
vlak voor Alvor. (10.55).

Camperplaats Alvor.

Praia da Rocha.



Alvor.



Daar waren we al eerder eens voordat
het een officieële plek werd.
Hij is weer heerlijk compleet open, de
lucht vandaag. Ideaal voor de
geplande wandeling uit de Algarve
Guia de Percursos Pedestres no 21: Ao
sabor da maré.
Om 11.20 beginnen we aan deze
wandeling. Eerst een stukje over het
strand, dan over de vrij druk bezette
boardwalk (zondag), die parallel aan
het strand loopt. We lopen door tot
een iets hoger duin met uitzicht over
de haveningang van Alvor en de
“Sapal”. Dat zijn slikken, waar nu (het
is eb) veel volk aan het peuren is.

Ponta do Medo Grande.

wandelingen/11-18.html
wandelingen/11-18.html


Via het strand lopen we naar de dam van haveningang.
Onderweg jut ik een lijn met een 125 g lood en een haakje met
inktvis als aas. Deze kluwen nylon peuter ik straks wel uit
elkaar.

Sapal .

Veldleeuwerik, Alauda arvensis.



Sapal bij Alvor.



Langs de “sapal” af, waar massa’s mensen naar schelpdieren
aan het zoeken zijn (de gewone mosselen, mexiljões en
amêijoas, de gewone strandschelpen). Ik vraag een man die met
zijn zoontje net van het wad afkomt of ik even in zijn emmer mag
kijken. Die zijn lekker gebaart hij.

Amêijoas.



Sapal en de Rio Alvor.



We lopen over de boardwalks langzaam terug in de richting van
Alvor, dat we om 12.35 bereiken.

Rio Alvor.



Uiteraard gaat het daar langs de vissershaven naar het centrum.
Dit is nog een “echte“ vissershaven met vele kleine bootjes,
kreeftenvallen, bulten visnetten, schuurtjes voor het
gereedschap. Genoeg te zien dus.

Alvor.



Het centrum van Alvor heeft enkele straten met alleen maar
uitgangsgelegenheden, waar overigens nu niet al te veel te
doen is. “Life”scoccer kijken izou populair bij de Engelsen
moeten zijn. Maar de bejaarden van de winter hebben blijkbaar
andere interesses dan de zomerse jeugd.

Alvor.



Om een uur zijn we terug bij ons ZippII en gaan uit de vrij harde
wind in de zon zitten.
Ik puzzel wat met de mobile excel versie om te berekenen de
hoeveelste maandag, dinsdag etc. het is van de maand. Ik kom
een aardig eind, maar kan nog geen hoeveelheid dagen
uitrekenen tussen twee willekeurige datums.

Om 15.30 loop ik het strand nog eens op en neer naar de rotsen
van Cabo da Rocha.

Cabo da Rocha.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.



Daar spot ik wat strandlopertjes en meeuwen die boven de
rotsen vliegen.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.



Tegen half vijf ben ik dan weer terug.
Al vrij vlug begint het fris te worden en gaan we naar binnen.

Geelpootmeeuw, Larus michahellis.

11-19.pdf

