
Valdelagrana - Alcalá de los Gazules.

index.html
12-04.pdf


Puerto Real.

06-12-2012. Valdelagrana - Alcalá de los Gazules.
In bewolkt weer, maar nog met een redelijke temperatuur rijden
we om 11.15 na 4050 km van Valdelagrana weg.
Een kwartier later gaat het bij Puerto Real de A408 op. De weg
zelf oogt mooi door de dennen en struiken, maar er liggen grote
akkers direct achter die bomen.
Om 11.45 draaien we de 4-baans A481 op. Links staan 10-tallen
moderne windmolens.

A481.

A408.



Bij de afslag naar Alcalá de los Gazules zien we een Centro de
Visitantes voor het Parque Natural de los Alcornocales. Daar
worden we aan info en 3 folders voor wandelingen geholpen
door een redelijk Duits sprekende enthousiaste jonge man.
3 wandelingen in het park, waarvan 1 er vlak bij de camping is.
Verder laat hij een folder met vogels van deze omgeving zien,
twee mooie boeken over het park (met massa’s wandelingen) en
vertelt hij welke vogels we er allemaal kunnen zien. Helaas de
veelvuldig voorkomende uilen, zie je het beste om 4 uur ‘s
nachts! (Waaronder oehoe en kerkuil.)

Alcalá de los Gazules.



We rijden via Alcalá 12.30 (een groot wit bergdorp, dat het
bezoeken zo te zien zeker waard is) door naar de camping 4 km
bergop in het Molino-dal.

Alcalá de los Gazules.



Om 12.45 hebben we van de vrij norse campingbaas een plekje
op de camping Los Gazules toegewezen gekregen. Zijn info
geeft hij maar nooi af. Tineke zet de was in en ik hang de
waslijnen al vast op.
Om 15.35 hangt de was en beginnen we aan de wandeling Ruta
de los Molinos. In dit dal stonden vroeger 3 watermolens,
vandaar. Via een te grabbel gereden weggetje komen we na zo’n
5 minuten aan het eigenlijke begin. Intussen zijn we de nodige
geparkeerde auto’s èn een bus gepasseerd. Een geliefde
wandeling dus op een feestdag in Spanje. Niet  vanwege
Sinterklaas, maar het is de dag van de constitutie en een vrij
dag.

Ruta de los Molinos.
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Río del Montero.



Het pad is een schitterend ezelspad tussen de rotsblokken door. Soms lijkt
het meer een hol paadje of een droge rivierbedding. De keien zijn versierd
met vele soorten korstmossen en lychen. Ezelspad klopt overigs niet
helemaal, want naast sporen van schoenen zien we alleen maar grote
afdrukken van koeien.
Om 16.10 komen we op een mooi uitzichtpunt, waar het aanvankelijk vrij
brede dal een stuk smaller wordt.



Even later klauteren we tussen de keien over een modderig
paadje wat omhoog en bereiken om 16.20 het einde van de
route. Daar zien we voor het eerst de rivier, door wiens dal we
zijn gelopen: Río del Montero. Eerder hoorden we hem alleen
maar achter de bosjes onder ons.
Intussen vraag ik me af, waar die koeien zijn gebleven? Die zijn
nergens te bekennen.

Las Agujas.





Nu zien we opeens aan de andere kant van het dal een stel vale
gieren rondcirkelen. Een daalt opeens af naar zijn nest en
partner halverwege een steile rotswand. Als we hem niet
hadden zien afdalen, dan hadden we die twee daar tegen die
rotsen nooit gezien.

Iets verder aan de andere kant van de rivier zien we dan ook
dresten van onze eerste watermolen, de andere twee bleven
onzichtbaar. 16.30.
Gezien het tijdstip draaien we om en lopen terug.

De 3e molen.



Vale gier, Gyps fulvus.



Om 17.20 komen we op de camping terug. Tineke stopt de was alsnog in de droger, want buiten
droogt het vandaag voor geen cent.
‘s Avonds na het eten begint het te stevig te regenen. Een seintje van boven, dat we de plannen
voor morgen aan moeten passen?

Camping Los Gazules.



Alcalá de los Gazules - San Pedro de Alcántara.



07-12-2012. Alcalá de los Gazules - San Pedro de la Alcántara.
De hele nacht heeft het gehoost. Als we wakker worden staat
de halve camping onder water. Weliswaar niet diep maar toch.
Èn het regent gewoon door, hard en zonder uitzicht op
verbetering. Die wandeling voor vandaag kunnen we dus
vergeten.
Na water en WC lozen en water innemen vertrekken we om
11.00 na 4111 km terug door Alcalá naar de A381.

Alcalá de los Gazules.



Na een kwartier bereiken we die weg en gaan richting Algeciras.
De regen heeft aardig wat blank gezet en beekjes uit de oevers
laten treden.
We gaan over een echte pas: Puerto del Castaño 266 m, 11.30.
5 minuten later passeren we Charco Redondo.
Op 11 km van de kust komt de zon er even waterig door.



Het is overigens een
heel mooi landschap,
waar we door heen
komen.

Eenmaal aan de kust
doen we de LIDL in
Palmones III aan 11.55 -
12.30.

De Bert-berg.



Om 13.00 stoppen we even op een plateau boven het strand net
buiten Torreguadiaro. Daar lunchen we. 13.40 verder in nog
steeds regen.
Estepona ronden we om 14.00.

Torreguadiaro. Estepona.

Estepona.



Het gaat tenslotte van de snelle kustweg af bij San Pedro de
Alcántara (14.30), waar we een plekje aan de boulevard vinden.
Daar waren we al eens eerder.
Dit is weer echt Mahjongg-weer vinden we en spelen 4 games.

San Pedro de Alcántara.



Uiteindelijk rond kwart over vijf is het toch droog geworden en
kuieren we een eind langs de boulevard, strandtenten, restau-
rants, hotels en villa’s.

San Pedro de Alcántara.

Río Guadaiza. Muisparkiet, Myiopsitta monachus.



Bij de uitloop van de Guadaira lopen we een stukje
landinwaarts, kijken op de brug en lopen dan tussen grote
huizen en villa’s door. We zien Muisparkieten in de palmen. De
straten dwars op zee geven landinwaarts zicht op een bergtop
van de Sierra Palmitera, die uiteraard voor een deel in de wolken
zit. In een grote boog gaan we terug naar de camper.  (18.00)

Sierra Pamitera.
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