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Zicht op Almerimar.

15-12-2012. Guardias Viejas - Almerimar v.v.
De dag begint met een dunne laag bewolking, die langzaam
steeds ijler wordtr en dan ergens in de middag verdwijnt. Het is
een stuk warmer (19C in de schaduw). Maar het waait dat het
hoest.
Tegen half twaalf lopen we langs het strand af in de richting van
Almerimar. Met de wind in de rug. Op zee zijn mensen aan het
kyte- en windsurfen.

Rietkraag.
Argyrolobium zanonii



Vooral in de kom net voor de haven van Almerimar (12.25) staan
hoge golven en is het druk met voornamelijk kytesurfers. Deze
maken zo mee en dan gigantische sprongen van wel 5 m hoog
en 30 m ver. We staan ze een tijd uit de wind achter een muur te
bekijken. Dat ziet er aardig link uit.

Strand ten westen van Almerimar.



Kytesurfer..



Vervolgens lopen we Almerimar bij de haven binnen en ronden
de Darsenas 1, 2 en 3 (jachthavens binnen de bebouwde kom).
Daar zien we onder andere een vrouwtjes eider! Die moet de
weg kwijt zijn! (De ANWB-gids geeft een verspreiding tot en
met Bretagne aan.)
Aan de achterzijde van Darsena 3, vinden we inderdaad een
“locutorio”. Van een tot twee kijken we de post door (Joke ligt
met een hersenschudding plat.), zetten het een en ander op de
Reismee-pagina en bekijken nog even het weer voor de
komende dagen. Dat ziet er goed uit. De wind zou nu kracht 4
hebben (is volgens ons meer) en morgen kracht 2.

Baaitje ten westen van Almerimar.

 Almerimar.



Dan lopen we op ons gemak over de boulevard weer terug naar
ons ZippII.

Eider, Somateria mollissima.



Altocumulus lenticularis.



Rechts tegen een kom in de bergen hangt een grote
UFO-vormige wolk stil in de lucht, terwijl de wind
beslist niet minder is geworden. (Altocumulus
lenticularis.)
Tegen vier uur zijn we terug en buurten een tijd met de
Nederlanders. Ze trekken al zo’n 10 jaar met hun 4xWD
truck rond onder andere door Noord en West Afrika
(tot aan de Ivoorkust!) en Zuid-Amerika.
De Grimaldi-Lines is een goede optie om met camper en
al de Atlantische Oceaan over te gaan.
Ik bewonder het gevaarte ook van binnen. Het was
overigens oorspronkelijk een wagen van de NUON
voor werk op de Veluwe!

Altocumulus lenticularis.

Koereiger, Bubulcus ibis.





Guardia Viejas - Almerimar



12-16-2012. Guardias Viejas - Almerimar.
Na een rustige nacht vertrekken we om 10.40 na 4578 km.
We rijden naar de haven van Almerimar, die over de weg zo’n
kleine 8 km verder ligt. Onderweg zien we bruine bordjes van
Paraje Natural de Entinas.
We checken in bij de havenmeester, die mij nog wèl en Tineke
niet herkent voor vorige keren. Een andere bezoeker vertelt ons
enthousiast over de foto in dit grote kantoor van een kerkje op
een rotseiland in een kokende zee. (In Zuid Engeland ergens).
Dan (goed elf uur) zetten de camper aan de zeewering in de
haven weg. Tineke gaat internetten, ik kijk even bij het dolfijntje
Marcos, dat daar in een hoekje aan het strand zit. Het is in
augustus bij Roquetas gevonden en wordt hier geleerd zijn
kostje te scharrelen. Hij trekt de hele dag aardig wat publiek.

Guardias Viejas.

Almerimar.



Marcos (Gestreepte dolfijn, Stenella coeruleoalba) en zijn begeleider.



Doordat de wind is gaan liggen, zijn er vandaag geen wind- of
kytesurfers te zien. Wel zien we enkele paddle-surfers (de
officiële naam ken ik niet).
Na wat opgezocht te hebben over dat Paraje Natural de
Entinas stappen we om 14.20 op de fiets en rijden daar heen.
(2,2 km slechts.)
In eerste instantierijden we een flink stuk over de zandweg
tussen het strand en het natuurpark in, maar draaien dan toch
om en zoeken het “sendero” dat iets verder landinwaarts blijkt
te liggen.
Dit pad heeft in het begin enige behoorlijk diepe plassen water,
waar je niet zomaar om heen kunt.

PN de Entinas.

Flamingo, Phoenicopterus roseus.

Kievit, Vanellus vanellus.
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Kievit, Vanellus vanellus.

Flamingo, Phoenicopterus roseus.



Tineke stapt pardoes midden in plas 3 af, zodat haar
wandelschoenen onder water lopen. Verderop worden die
schoenen leeg gegoten, sokken uit en hup maar weer verder.
We rijden langs een groot meer rechts met veelal brede
rietkragen. Vanaf stukken open oever zijn er aardig wat
flamingo’s te zien. Links is trouwens een hoge rechte rotswand.
We rijden door tot aan een poort: Puerta del Villalobos en een
gebied met plastic kassen. (15.30)
Daar draaien we om en volgen hetzelfde pad weer terug.

PN de Entinas.



Flamingo, Phoenicopterus roseus.

PN de Entinas.



We zien nu een vlucht flamingo’s in het water landen en
zwemmen!
De 2e keer door die plassen gaat zonder problemen. Een
man die daar zijn tuin heeft, komt even kijken of er geen
drenkelingen op te pikken zijn!
Langs de boulevard af rijden we dan terug naar de haven
en ons ZippII. (16.30)

PN de Entinas.



Daar gaan de schoenen met kranten erin de zon in. Het zal echter nog wel
even duren voor ze weer helemaal droog zijn. Bezoek voor Marcos kijkt
steevast naar die schoenen. Kinderen snappen er helemaal niets van.

Zicht richting Matagorda.

12-17.pdf

