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Almerimar.

12-17-2012. Almerimar - Retamar.
‘s Morgens brengen we eerst de was weg en gaan dan douchen
op de landtong van de volgende haven.  Na de was
weggewerkt te hebben en het lozen van WC en water
vertrekken we na 4586 km om 12.45 naar de Mercadona.
Om 13.20 rijden we daar door.



13.40 passeren we op afstand Roquetas. Dan verlaten we de
autoweg en gaan om 13.50 Aguadulce in en dus zijn we weer
terug aan zee.

Roquetas.

Aguadulce.



We lunchen aan
de boulevard van
El Zapillo aan de
andere kant van
Almería. 14.10 -
14.45.
Net voor de
droge rivier bij de
uitgang van de
stad is een
Repsol station
met camper-
service.
Onthouden dus.

Almería.

El Zapillo.



Golfo de Almería.



We rijden naar een parking in Retamar naast het hotel
Cabogatagarden. Dat is aan een heel aardig palmenpark tegen de
boulevard aan strand en zee. 15.30.
 Uiteraard maken we nog gauw een wandeling langs zee. Daar we de
vorige keer hier in de richting van de Torre Garcia waren gegaan,
nemen we nu de Almeria kant. Eerst volgen we de luxe boardwalk om
dan het strand op te gaan.

Retamar.

Retamar.



Thymelaea hirsuta.

Thymelaea hirsuta.

Zee-egel..



Langs het strand jutten we terug. Het mooiste van dit strand zijn de prachtige kiezels van composietgesteente. Daar zijn prachtig getekende
exemplaren bij. Verder zien we enkele zee-egels en een blauw-geel gestreepte vis, dood uiteraard.
Ook vandaag is er weer een mooie zonsondergang. Uiteraard geven palmen op de voorgrond een extra cachet aan de foto.

Dadels.



Retamar.



Retamar - Las Amoladeras - Cabo de Gata.



18-12-2012. Retamar - Las Amoladeras - Cabo de Gata.
‘s Morgens lopen we eerst een rondje door het “centrum” van
Retamar. Het ziet er allemaal heel verzorgd en netjes uit. Maar
ook heel stil. In de centrale straat, met wat winkels en restau-
rants, is nog iets beweging. Voor de rest is het stil.
Om het park, dat om een rambla is geplant, lopen we weer terug
naar ons ZippII. Een I-kantoor of een locutorio zagen we geen.

Retamar.

Europese dwergpalm, Chamaerops humilis.



Na 4645km om 11.40 rijden we naar het bezoekerscentrum Las
Amoladeras net voor Ruescas rechts een weggetje in.
Daar kopen we een wandelgidsje en een kaart van het PN Cabo
de Gata Níjar. We bekijken even de tentoonstelling, die er heel
aardig uitziet en gaan dan eerst lunchen (12.15).
Na diverse wandelingen kort doorgenomen te hebben,
beginnen we om 13.25 aan wandeling 3 uit het gidsje Guia
Excursionista Cabo de Gata Níjar, die hier achter het
bezoekerscentrum begint: Aves Esteparias. 

Centro de Visitantes las Amoladeras.

wandelingen/12-18.html


Dit droge gebied wordt Estepa Litoral en beheerst door de vele
grote agaves, die hier staan. De bloemstengels zijn meters lang,
dik en meestal verdord. Her en der zie je de nieuwe plantjes aan
de uiteinden zitten. Slechts enkele planten ontwikkelen nu hun
bloeistengel en die ook die zijn al meters hoog.

Honderdjarige aloë, Agave americana.

Honderdjarige aloë, Agave americana.



Tineke ziet een heel grote spin in zijn hol wegkruipen. Maar
daar blijft hij zitten, ook als ik probeer hem met een pluizige
stengel naar buiten te lokken. Hadden we ooit in Maleisië
gezien.

Las Amoladeras.



We steken de verkeersweg over. Daar zien we massa’s
“Azafranillo marino” Androcymbium europaeum, een
stengelloze lelieachtige bloem, die heel licht naar ui ruikt.
We lopen omhoog naar zo’n 60 m hoogte en hebben dan zicht
over het steppe terrein.
Grijze vogels zitten in de agaves op wacht en duiken wanneer
we te dicht bij komen naar de grond.

Androcymbium europaeum.



Om 14.45 steken we opnieuw de weg over en vervolgen de
route bij de Albergue de las Amoladeras een kleine gesloten
zaak met een eveneens gesloten parking erachter. Een heel
grote parking.
Tussen de agaves door lopen we weer terug naar het Centro de
Visitantes. Ik heb zo’n stekje van het pad opgepakt en in een
glazen potje in grog zand gezet: Een souvenir voor thuis.
Net willen we nog een kop thee nemen, als de dame van de
receptie ons “maant” op te stappen, want zij gaat het hek aan
de weg sluiten (15.30).

Albergue de las Amoladeras.



Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata.



Agave americana.



Zo zijn we om 15.45 in Cabo de Gata dorp aan het strand en
drinken daar onze thee.

Torre in Cabo de Gata.



Na een rondje door de “winkelstraat” van het dorp (voor water
en koekjes) houden we de buitenaktiviteiten vandaag voor
gezien. Ik ga alleen nog even naar buiten als de zon weer
spectaculaire kleuren op de wolken schildert.

Cabo de Gata dorp.
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