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12-21-2012. San José - La Isleta del Moro.
Het ontbijt levert weer eens een intern mandarijnenboompje op. Als je dit hebt
herkent, dan weet je ook hoe zo’n vrucht groeit!
Na wat waterloopkundige bezigheden rijden we om 10.30 na 4701 km eerst het
centrum in. We doen de weekeindeboodschappen bij supermercado Sergio aan de
hoofdstraat in San José.
Om 11.05 vertrekken we dan uit San José en passeren 10 minuten later El Pozo de los
Frailes.

El Pozo de los Frailes.



El Pozo de los Frailes.



Om 11.25 staan we onder op het plateau net buiten La Isleta del Moro. Tineke gaat buiten zitten te haken in de zon, ik loop in de
richting van het schiereilandje en maak enkele foto’s van enige vissers daar.

Strand bij La Isleta del Moro.



Na de lunch (14.10) beginnen we aan de kustwandeling naar
Los Escullos.  Eerst dus het dorp door.

Strand bij La Isleta del Moro. La Isleta del Moro.
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De mirador in het dorp
heeft enkele prachtige
ceramieken tableau’s
met onderwater-
tafrelen. We zouden
hier eens een snorkel-
vakantie moeten
houden. In een warmer
jaargetijde dus.
Van de mirador gaat
het het keienstrand op,
dat we voor 3/4
aflopen. Dan gaat het
de blauwwitte tekens
na over hult en bult.
Soms over akelig
smalle stroken vlak
boven een steile
helling.

La Isleta del Moro.





Onderweg naar Los Escullos.



Onderweg naar Los Escullos.

Strand bij Los Escullos.

Los Escullos.



Uiteindelijk gaat het in een grote
bocht om een villa heen naar het
strand van Los Escullos.
Daar zijn grillige
zansteenformaties te bewonderen.
Los Escullos is nog minder dan
een gehucht, slechts enkele
huizen, een restaurant èn een
discotheek groot.
Aan de andere kant treffen we het
kasteeltje Batería de San Felipe
aan, dat er perfect uit ziet. Wel is
de poort op slot. Iets verder zien
we een gebouw dat de tand des
tijds veel slechter doorstaan
heeft. Het staat op een zeer zwaar
geërodeerde licht grijze
zandsteenkust. Dat ziet er weer
heel apart uit.

Batería de San Felipe,  Los Escullos. Zeeasterisk, Asteriscus maritimus.



Het zeewater is kraakhelder, prima om te snorkelen dus.
We draaien om 15.25 om, lopen naar het pad bij die villa aan de
andere kant van Los Escullos terug en volgen dan de route uit
de Guia Excursionista no 2  terug naar La Isleta del Moro. Zo
hebben we toch een andere pad terug.

Rotskust ten zuiden van Los Escullos.



We lopen over vrij vlak terrein met enkele vrij diepe dalletjes,
die we dwars oversteken. Dit traject is echter veel simpeler te
lopen dan de heenweg.
In een van die dalen gaat het omlaag naar het dorp. We zien een
vrij grote palm, waarvan de oude bladeren nooit zijn
afgesneden. De stam is dan ook door al die dorre bladeren
compleet uit het zicht.

Hoogvlakte boven La Isleta.



Om 16.00 bereiken we de mirador van het dorp. Kriskras door zeer smalle stegen lopen we de
berg af, ons geregeld verbazend dat het nog steeds verder gaat.
Om 16.10 zijn we dan bij ons ZippII terug. Opnieuw hadden we zo een mooie wandeling in het
Cabo de Gata park. Èn wat uiteraard belangrijk is, deze tippel was weer door heel typisch
gebied, dat anders was dan de vorige van afgelopen dagen.

La Isleta del Moro.



La Isleta del Moro - Agua Amarga.



22-12-2012. La Isleta del Moro - Agua Amarga.
‘s Morgens gaan we brood en mandarijnen halen in een
winkeltje in het dorp: La Tienda de Sara. Er staat een energieke
meid achter de balie, die iedereen hartelijk begroet.

Om 11.00 na 4712 km rijden we uit La Isleta weg.

La Isleta del Moro.



Rodalquilar passeren we om 11.05.
In Frenán Pérez (11.25) slaan we rechts af en gaan een weg op, die de IGO8 niet wil
aangeven! Hij kent hem alleen maar als zandweg, terwijl hij heel netjes geasfalteerd
is. We rijden door een soort woestijn, waar (in deze relatieve natte tijd van het jaar)
plukken lang gras groeien.

Naar Fernán Pérez.

Rodalquilar.

Op weg naar El Pozo Usero.



Om 11.35 gaat het langs de zoutmijnen van
Pozo Usero. Dagbouw zoutmijnen! Dat kan
toch alleen maar in een woestijn, niet?

El Pozo Usero.



Het is 11.50 als ZippII in de rambla van Agua Amarga gezet
wordt. Het is de laatste tij dgelukkig droog geweest. Nat geeft
deze rambla dikke plakken leem onder je zolen, die je er
nauwelijks van af krijgt. Zelfs nu moeten we uitkijken waar we
lopen.

Agua Amarga.



Uiteraard kijken we even aan het strand en bij de witte zandsteenformaties rechts aan het strand.
Verbazingwekkend veel types rotsen hebben we de laatste dagen in het Cabo de Gata park gezien.

Hier zien we o.a. een lange galerij van grotten op een rij, grote blokken, die omlaag getuimeld zijn.

Agua Amarga.



Om 13.50 beginnen we aan de wandeling naar de Cala de
Enmedio. We volgen de wit-blauwe tekens, die ons rap omhoog
voeren. Zo hebben we al snel een mooi zicht terug over Agua
Amarga. Eenmaal boven blijven we langere tijd op gelijke
hoogte, zodat de wandeling gemakkelijk wordt.

Agua Amarga.

Genista hirsuta.
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Om 14.20 komen we aan een splitsing, waar
we een rode pijl volgen en de wit-blauwe
route laten gaan. Dit smalle paadje gaat steil
omlaag naar het strand van Cala de Enmedio.
We moeten goed opletten om niet onderuit
te gaan op losse stenen.
De route van vandaag gaat trouwens steeds
over die witte zandsteen, die we in Agua
Amarga ook al zagen.

Afdaling naar Cala de Enmedio.

Cala de Enmedio. Cala de Enmedio.



Opnieuw
zien we
allerlei
prachtig
door de
natuur
gebeeld-
houwde
rotsen.

Cala de Enmedio.



Hier heeft men verder een prachtig zandstrand, schitterend helder water
bij een rotskust (hetgeen steevast goede snorkelplekken zijn).

Om 14.45 aanvaarden we de terugweg. Nu lopen we het brede pad op,
dat in de richting van Punta del Plomo (of de doorgaande weg AL 5106)
voert. Opeens zien we twee Rode patrijzen voor ons, die niet het benul
hebben om er van door te gaan. (Dat hoeft bij ons uiteraard ook niet.)

Bij een vreemd niet afgewerkt gebouw zien we die wit-blauwe route
weer, die we terug naar Agua Amarga volgen.

Cala de Enmedio.

Rode patrijs, Alectoris rufa.



Intussen zijn de schaduwen al weer lang aan het worden. Nog even oppassen bij de afdaling naar het dorp, dat we om 15.45 bereiken.

Aguia Amarga.



We lopen gelijk door naar het centrale plein om bij Café La Plaza
een pilske te gaan drinken. Heerlijk is dat na inspanningen op
zo’n zonnige dag.
Om 16.25 zoeken we ons ZippII weer op.

Akkerwinde, Convolvulus arvensis.

Echium.
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