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Onder langs de Sierra Almagrera.

12-27-2012. Palomares - Azohía.
We zwaaien nog eens naar Rinie, lozen en tanken water en
vertrekken dan na 4792 km (10.50) uit Palomares.
pikken we een cache op om 11.35 aan de Playa de Esparto bij
een droge bron. We nemen de coördinaten van deze plek op
omdat dit een heel aardige camperplek is:
37°20,350 N 1°41.376 W.

Cala de las Conchas.

Pozo del Esparto.



Dan rijden we naar het Castillo de San Juan de Terreros (11.55 -12.20). Van af deze plek is
er een 360 graden uitzicht over een schitterende, grillige rotskust: Grandioos.

Zicht vanaf het Castillo de San Juan de Terreros.

Zicht vanaf het Castillo de San Juan de Terreros.



De cache hier kunnen we niet
vinden, maar met zo’n uitzicht
maakt dat niets uit.

Na 4819 km gaan we Andulucië
uit en de provincie Murcia in.
12.25. Steeds zien we de ene na
de andere staalblauwe baai
voorbij komen.

Zicht vanaf het Castillo de San Juan de Terreros.

Castillo de San Juan de Terreros.



Om 12.40 gaan we dwars door Águilas, waar we nu eens niet
blijven plakken. Het blijft uiteraard een heel gezellige plek om
dat wel te doen.
We pauzeren op Playa Arroz net voor Calabardina. 14.35 verder.

Águilas.

Playa Arroz.



Sierra de Contar.



Rond 14.45 gaan we
t ussen uitgestrekte
slavelden door.
Daarna, via de ruige
Sierra de Contar en
Sierra de las
Moreras, kronkelen
we in vele bochten
over de heuvels
naar Mazarrón. We
gaan over 390 m
heen met de
schitterende kust
onder ons.

Zicht vanaf de Sierra de las Moreras.



We komen door een
mijnbouwgebied in de Sierra
de Algarrobo met om 15.10 de
Rio Amir.
Bij de LIDL in Mazarron
worden boodschappen
gehaald. 16.00 door.
16.10: Isla Plana.

Sierra de Algarrobo. Río Amir.

La Azohía.



Om goed kwart over vier zetten we de camper dan in de rambla tegen het centrum van Azohía aan.
Sinds dat wij hier in het voorjaar waren, zijn er opmerkelijk veel grote keien hier gedeponeerd.
Waarschijnlijk door de grote overstromingen van afgelopen september.
We lopen een rondje door het dorp en pikken een terrasje tegenover de kerk. De andere (aan de
andere kant van de haven) ligt er weliswaar veel beter bij qua uitzicht over de baai, maar die is net
in de schaduw komen liggen. We willen nog even in de zon zitten.

Bij “thuiskomst” schudden we even een handje met de Franse buren van vannacht. Ze zijn hier al
een maand in deze buurt. Het uitstapje naar het kasteel hier op de berg (via een paralelle weg, die
naar Cabo Tiñoso voert) moet de moeite waard zijn.

Isla Plana. Bahía de Mazarrón



La Azohía - Cabo Tiñoso v.v.



28-12-2012. La Azohía - Cabo Tiñoso v.v.
De zon komt pas om 10.15 achter de berg uit. Maar dan schijnt
hij volop. Vandaag willen we de kaap verkennen, die iets
noordelijker ligt van hier.
Na 4884 km rijden we om 11.00 uit La Azohía terug naar de
doorgaande weg bij Isla Plana. We slaan rechts af richting
Cartagena en na enkele kilometers nog eens rechts naar het
gehucht Campilllo de Adentro.
Achter dit dorpje gaat de smalle weg steil bergop naar de Cabo
Tiñoso. (We laten halverwege een afslag naar rechts liggen, die
gaat zo te zien naar die zendmasten, die hoog boven Al Azohía
staan.)

Campillo de Adentro.

Sierra de la Muela.



Dit is een werkelijk prachtig weggetje, dat ons langs diepe dalen en prachtige uitzichten voert. We moeten in
de vele scherpe bochten wel oppassen voor tegenliggers.
Om 11.45 komen we na een laatste zeer scherpe bocht op het parkeerterreintje aan, dat bij de Batería de Cabo
Tiñoso. Deze fortificaties uit 1912 zijn gebouwd op de diverse heuveltoppen van deze kaap.

Bahía de Mazarrón.

Dennenprocessierups, Thaumetopoea pityocampa.



We wandelen naar de
kazematten, zien diverse
zeer grote kanonnen, die
op Eftelingachtige
kasteeltjes gebouwd zijn.
De gangen in die
bouwwerken zijn 1,5
persoon breed. De vele
wenteltrappen naar hoger
gelegen terrassen evenzo.

Batería de Cabo Tiñoso.



Opmerkelijk is dat je na elk complex op de volgende top weer
een dergelijk bouwwerk ziet.
De twee grootste kanonnen zijn van indrukwekkend formaat.
Bij een iets kleiner formaat geschut probeert ons Tineke of ze
die kan verdraaien. Helaas daar is niet aan gedacht. Dat zou de
Eftelingwaarde van dit ook voor kinderen leuk complex
aanzienlijk verhogen.

Cabo Tiñoso.



Zou de Nintendo-Playstation
generatie met deze kanonnen
(indien ze computer gestuurd
gemaakt worden) virtueel de
bootjes in de Golf van Mazarrón of
van Cartagena tot zinken kunnen
brengen?
Toch maar liever niet, ze zouden het
echte werk gaan ambiëren.

Batería de Cabo Tiñoso.



Wij genieten
uiteraard van dit
waarlijk briljante
uitzicht over zee,
bergen, baaien,
en Cartagena.

Batería de Cabo Tiñoso.

Zichting Porthus en Carthagena.

Porthus.



Om 13.00 zijn we terug bij de camper en rijden terug naar La
Azohía. Om 13.40 passeren we Campillo de Adentro weer. Links
zien we La Azohia al weer, dat van hier uit ook via de rambla te
bereiken is. Wij laten deze afkorting liggen.
Tegen twee uur zetten we ZippII op de grote camperplaats bij
de SPAR neer. Zo hebben we straks wat langer zon.



De rest van de middag zitten we te lezen en te haken in het
zonnetje en kijken geregeld eens over de Golfo de Mazarrón:
prachtig is die.
Net na zessen halen we bij de SPAR enkele boodschappen.
“Até amanha”, zegt de man achter de kassa hoopvol als we
weer naar buiten gaan.

Campillo de Adentro.

Camperplaats La Azohía.
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