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Sierra de Muela.

La Aljorra lkjkt wel een
Belgisch dorp met zijn
veelvormige baksteenhuizen.

12-29-2012. La Azohia - Alqueria.
Met 4911 km op de teller rijden we om 10.45 uit
La Azohía weg. Het is opnieuw stralend weer.
Na eerst nog een stukje N22 in de richting van
Cartagena gereden te hebben slaan we links af:
(11.00) Perin - Albujon, E16.
Om 11.05 rijden we door Perin en 10’ later door
San Isidro. Op deze hoogvlakte is het weer
landbouw wat de klok slaat. We zien enorme
slavelden.

Perin

San Isidro. Campo Cartagena.



Albujón 11.30. Een dennenlaan (qua vorm lijken het wel
loofbomen) leidt naar de autoweg A30. Hoezo is die A30 een
mooie weg (groene rand op de kaart)? Pas als we de Sierra de
Carrascoy over gaan is er sprake van een mooi traject.

Albujón.

A30.

Albujón.



We rijden door voorsteden van Murcia op zoek naar een LPG-
pomp.

A30.

Murcia.



Eerst krijgen we dat Repsol gasstation te zien, maar kunnen we
er niet heen, omdat daar geen afslag is. Dan stellen we de
bestemming op adres i.p.v. coördinaten en na nog aardig wat
zoeken komen we er dan om 12.25 aan. Met onze laatste •20,--
tanken we 27,18 l  LPG.. Je kunt hier alleen contant betalen.
Nadeel van niet vol tanken is wel dat we nu niet weten wat we
verstookt hebben. (Klopt de 1 liter/dag nog?)



Dan gaat het over smalle bochtige wegen tussen de
citroenboomplantages door naar Los Ramos en de
camperplaats daar: Huerta de Murcia. 13.00.
Een heel nette camperplaats met alles erop en eraan. De WIFI-
verbinding is goed, zodat we de laatste berichten uit Nederland
en Hongarije kunnen bekijken.
Buiten zitten we op enkele meters van de citroenen en
sinaasappels.
Om goed vier uur lopen we de stad in voor enkele
boodschappen. Op de veldweg daarheen zien we massa’s
zangvogels èn bizar geverfde duiven.
Die worden net weer binnengehaald door ze naar beneden te
lokken met nog zo’n konterbonte vogel.

Huerta de Murcia.

Zuidelijke klapekster, Lanius meridionalis.

Koereiger, Bubulcus ibis.

Gerverfde duif!.

Vink, Fringilla coelebs.



We crossen het dorp door
op zoek naar de DIA.
Overal hangen feest-
vierende teeners rond.  De
kroegen zijn vol.
Als we met bood-
schappen weer terug
lopen, zien we dat we niet
in Los Ramos, maar in
Alquerias waren.

Alquerias.

Merel, Turdus merula.



Alquerias - Mucia v.v.



30-12-2012. Alquerias - Murcia v.v.
Vandaag gaan we Murcia bezoeken. Om goed elf uur stappen
we op de fiets en rijden buiten de camperplaats links de
zandpad op. Op het eind van dit reeds bekende pad gaat het
even naar rechts en dan linksaf naar het riviertje Rio Segura,
waar een mooi fietspad ligt, dat ons naar Murcia leidt (=10 km).
Het is op dit pad vrij druk met wandelaars, trimmers en fietsers
deze zondag. Het weer is dan ook lekker hoewel de forse
tegenwind aan de schrale kant is.
Om 12.30 zetten we de fietsen in het centrum aan het hek van de
wandelpromonade langs de hier bredere Riu Segura. We kuieren
het centrum in, in de richting van de kathedraal.

Río Segura. Murcia.

La Convalecencia.

Cardinal Belluga.
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Catedral de Murcia.

Palacio Episcopal.

Calle Traperia.



Daar er op het ogenblik een mis aan de gang is, besluiten we na
een korte blik geworpen te hebben, straks terug te komen.
We kuieren de voetgangerszone Calle Trapería af en kijken even
binnen bij het Casino. Die heeft twee loges aan de zijkanten, de
Arabische zaal (schitterende ontvangsthal) en een lange hal met
glazen dak.

Casino.



Lotjes voor El Gordo.



Even verderop staan er mensen in de rij om
lotjes voor “El Gordo” te kopen, de
nieuwjaarsloterij. Ik heb in een krantje gelezen,
dat de Spanjaard er gemiddeld per hoofd van
de bevolking •57 aan uit geeft!!!! Crisis???

Verderop in deze straat is de brievenbus van de
3 Koningen, die Spaanse kinderen op de 6e
cadeau’s brengen.

De 3-Koningenbus.Iglesia de Santo Domingo.

Palacio de Almodóvar



Dan lopen we langs een lange
ambachtsmarkt, met nadruk op
kerstspullen (met name beeldjes
voor een uitgebreide kerststal) en
allerlei koeken, wijnen etc. We kopen
er twee stuks “torte de Pasqua”, die
heerlijk smaken.
Om 13.30 draaien we om en lopen
weer terug. We kijken nog even bij
het Teatro de Romea en zoeken dan
de kathedraal weer op. Daar worden
de deuren echter voor onze neuzen
dicht gedaan. Om 5 uur gaan ze weer
open! Dan is de volgende mis. We
zoeken dan de rivier maar weer op.

Ambachtsmarkt.

Teatro de Romea.Iglesia de Santo Domingo.



‘s Avonds skypen we nog even met de
jongens. Niels is herstellende van een
voorhoofdsontsteking, Myrthe kampt met een
verkoudheid, Feija heeft de waterpokken en
Harold heeft een buikgriep.
Rohan is met knalerwten aan de gang, maar wil
tegelijker tijd zijn handen over zijn oren
houden. Dat gooit uiteraard lastig.

Aan de rivier zien we nu een aflopende rommelmarkt.
Na een blokje om aan de andere kant van de rivier, zoeken we de fietsen op en
rijden om 14.30 terug naar de camperplaats in Alquerias, waar we na een
ontspannen ritje om goed drie uur aankomen.

Begin Calle Apóstoles.

Río Segura.

Valkparkiet, Nymphicus hollandicus.



Alquerias - Playa Flamenca.



12-31-2012. Alquerias - Playa Flamenca.
Na 4990 km, water lozen en tanken gaan we na een frisse nacht om 12.00 richting kust.

We rijden door een soort woestijn, die wonderbaarlijk genoeg afgewisseld wordt door citrus- en
palmkwekerijen.



Sierra del Cristo.



We rijden over de CV949 naar het stuwmeer Embalse de la
Pedrera, dat we om 12.30 bereiken.

Embalse de la Pedrera.

Embalse de la Pedrera. Torremendo.



Via Torremendo (5’ later) gaat het over de CV941 naar Dehesa
de Campoamor. Onderweg vallen de grote Salinas de Torrevieja
op, ze beslaan een oppervlak van wel 20 km².
13.05 N332 langs zee bij Campoamor.
13.25-14.00 LIDL in La Zenia.
We rijden naar een grote verzameling campers achter die
Mercadona in (aan?) Playa Flamenca.
We lopen nog een blokje om en frissen zo ons geheugen op
t.a.v. deze plaats, waar we inderdaad al eerder waren.
Tegen vier uur zoeken we de camper weer op voor de laatste
uren van dit jaar.

Torremendo.

Salinas de Torrevieja. Zwarte spreeuw, Sturnus unicolor.



‘s Avonds spelen we nog een aantal Mahjongg-rondjes, maken dan
de Spaanse champagnefles open en luisteren naar de radio met
Spaanse muziek. Die melden nieuwjaar niet!! Daardoor beginnen wij
1 minuut te laat aan 2013.
Buiten in het stikdonkerte wordt her en der wat vuurwerk
afgestoken. We begroeten de diverse buren en wisselen enkele
woorden met de Friezen.
Dan jaagt de frisse nacht ons naar binnen en roemen we ons
afgelopen jaar. We zijn er heel content mee.
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