








Vorige pagina: Ko maakt paella voor ons vieren.

's Middags wordt buurtend op de camping doorgebracht. Ko maakt duseen heerlijke paella, die we op het eind van de middag (het is weer bewolkt geworden) toch maar binnen opeten,
smullen is dit.

Bo: Aan de paella.




Pukkie wordt nog even uitgelaten (een rondje op het strand
rechts, waarbij we een dode Aalscholver spotten.) de dames
lopen nog even naar de Chinees voor (evt.) wat garen om te
haken. De spreeuwen verzamelen zich weer in twee grote
bomen op de camping. Ze kwetteren zeer enthousiast.

's Avonds zitten we weer heel geanimeerd te
boerenbridgen. Mooi spel met steeds weer verassende
wendingen.

RBo, LBe: Spreeuw, Sturnus vulgaris.
RM: Aalscholver.

Volgende pagina: Lieren en roeiboten op het strand.








