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Onderweg naar de kust.

Van vijf uur tot zes wandelen we een flink eind langs het strand
noordwaarts. Opmerkelijk vind ik dat die zeeballen langzaam
zinken in het water! Doordat er zand in of aan zit?
Terug lopen we door de wijk aan het strand en gedeeltelijk
langs de doorgaande weg en opnieuw het strand.
Wegwerkzaamheden genereren een grote stofwolk en daar heeft
Tineke geen zin in.
UIteraard wordt gedurende de dag geregeld wat geinternet
(skypen even met Tinus en Mimi), zodat we weer een beetje op
de hoogte zijn van allerlei zaken in Nederland en elders.

12-01-'12. Dénia.
We blijven vandaag dus op de camperplaats in Dénia. Tineke doet
nog een was èn een handwasje, zodat het wasrek, waar de
buurvrouw mee aan komt dragen goed te pas komt. Ik was de
camper in fasen. Eerst de rechter zijde zodat daar was opgehangen
kan worden, dan links achter en voor. Tenslotte om alles complete
te maken ook de wieldoppen maar.
Tussendoor lezen (breien) we wat. Het is vrijwel geheel bewolkt
vandaag, de zon laat zich maar eventjes zien, maar de temperatuur
blijft redelijk.







Dénia - Xábia.



13-01-'12. Dénia - Xábia
(Jávea).
Om 12.00 pas van camperplaats
af, omdat ik de dop van de
watertank achter de
tankopening had laten vallen.
We kunnen er niet bij! De
technische man van hier is er
een uur mee bezig om hem weer
te voorschijn te brengen.
2354km.
We tanken in Dénia •1,40/l! Dan
gaat het langs de kust af door.

Dénia.



We steken de bergen naar Xábia over hetgeen mooie uitzichten
oplevert.

Onderweg naar Xábia.

Xábia.



We rijden naar de haven om de cache Pope te zoeken bij Cabo
S Antoni. Niet gevonden. We buurten even met een Engels stel,
die 3 dagen geleden met geocaching zijn begonnen!
(Rambler.Holi is hun cachenaam.)

Cabo S. Antoni.

Cabo S. Antoni.



Na lunch door14.50. Om 15.00 doet Tineke wat boodschappen
bij een Mercadona, die nog net binnen de stad is.
We zoeken de camperplaats op aan de andere kant van de stad
(Platja Arenal), waar we al eens eerder stonden. 16.30.
Bij de grote Chinese winkel aan de andere kant van de weg
koopt Tineke 3 paar sokken, ansichtkaarten en een muismatje.
Dan lopen we een rondje langs winkels, barretjes en restaurant
in de buurt van de zee. Er is aardig wat veranderd sinds de
vorige keer, dat we hier waren. 16.40 zijn we dan bij de camper
terug. De buurman heeft zijn generator aanstaan. Ik heb last van
een vieze oliedamp en dus zetten we de camper een eind verder
op het veld.
Later blijkt dat die stank van het muismatje komt! Die wordt du
seen tijd lang in zeepwater gezet, maar of dat helpt?

Platja Arenal, Javea.



Javea - Calpe.



14-01-'12. Javea - Calpe.
10.00 2389 km. We kijken eerst of we  een vrije hotspot kunnen
vinden om een .NET Compact te kunnen downloaden. Niet dus.
Poble Nou de Benitaxell 10.25.
Vista Cumbre del Sol met een cache onder stenen. Achter ons
staan op de hoge kliffen vele (veelal felgekleurde) huizen en
huisjes.

Poble Nou de Benitaxell.

Cumbre del Sol.





Mirador bij Benitatxell met mooie nieuwe bankjes en luxe
houten afrastering hoog boven de zee met een cache.
We  lopen langs de camper terug naar het Camino de los Pirates
(smal pad langs steile helling boven zee) met een nu
onbereikbare grot en een gevonden cache.

Camino de los Pirates..

Poble Nou de Benitaxell.

Tandlavendel, Lavandula dentata.



Bij  Cala del Moraig op het
kiezelstrand hebben we onze
picknick.

Her en der zien we duikers
bezig. Dit is goed om te
onthouden voor een tijd
wanneer we hier zijn met een
hogere watertemperatuur.



Cala del Moraig.



Om ons hoge bergen en kliffen aan zee. 13.25 door.
13.35 terug in Poble Nou. Net buiten dit stadje doen we tot
14.15 boodschappen bij een LIDL.
In Moraira eerst een weggetje naar Portet en weer terug tot
parkeerplaats 200 m achter het uitkijkpunt over de haven Cala
Portichol. 14.35-15.00 lopen we er een rondje en pikken die
cache op. Mooi zicht op de jachthaven en de landpunt bij
Calpe: Peñon de Ifach.

Poble Nou.

Cala Portichol.



De weg lopen we nog een
stukje door naar een nieuw
uitzicht via een stenenpad
onder de dennen. We zien er
enige mooie bloeiende
planten. Voor ons de hoge
rotskust  aan de baai met
Calpe verderop.

Om 15.15 zijn we op Cala Cap Blanc met grandioos zicht over de
Baai van Calpe. De camper kunnen we in een hoekje aan een
muur kwijt.

Baai van Calpe.



We rijden naar een camperplaats in Calpe's industriegebied,
maar daar kunnen we volgens een Nederlander met een
Spaanse Camper niet terecht.

Aloe arborescens.



Hij verwijst ons naar Odissea.

Calpe.

Flamingo, phoenicopterus roseus.



Kriskras door de stad belanden we uiteindelijk aan de voet van
de Peñon bij de Marina. Daar wandelen we wat rond, zien o.a.de
ondergaande zon achter de berg bij Benidorm. Vervolgens
zetten de camper weg aan de vissershaven. 17.25.

Calpe.

El Peñon.
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