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Cabo de Gata dorp.

02-08-'12.  C. de Gata - Níjar - Lucainena - Sorbas - Retamar.
Na 3183km gaan we om 10.40 uit een vrij fris maar onbewolkt
Cabo de Gata weg.
10.45 rijden we door arbeidersdorp Pujaire in kassenland, dan
via Ruescas naar Níjar. Het gaat nog steeds door dor gebied
vol kassen! 11.05.

Pujaire.

Nijar.



We lopen door het oude hoog gelegen centrum van
Níjar en bezoeken de aparte kerk aan het Plaza
GlorietaCabo de Gata dorp..

Nijar.



We doen enkele boodschappen bij een kleine
super o.a. "raff-tomaten". Dit
Zijn donkere roodachtig-groene en enigszins
platte tomaten. Eerste kwaliteit meent de
verkoopster. In hetzelfde straatje halen we
een brood bij een echte warme bakker.

De bakker.Nijar.



Via oost-Níjar gaat het lange tijd bergop over het schitterende
landschap van de Sierra de Alhamilla.

Sierra de Alhamilla.



Bij bijvoorbeeld Rambla Honda 12.45.
Ik maak de ene na de andere foto. We verbazen ons hoe lang we
blijven stijgen.



In de afdaling zien we een groot zonneenergiepark en
amandelbomen. We rijden naar Lucainena (13.00 -14.05).

Rambla Honda.

Lucainena de las Torres.



In die tijd bekijken we het heel aardige dorp. Dat ook als set
gefungeerd heeft in westerns.



Bergdorpen hebben altijd hun heel eigen en aparte charme.

Lucainena de las Torres.

Amandelbloesem.



Ook lopen we op en neer naar de 900 m verder gelegen Hornos
de Calcinaçíon. Dat zijn hoogovens geweest! Wat er precies op
de info-borden staat, zoek ik thuis nog wel eens uit. Leuk zo´n
mini-Völklingen!

Hornos de Calcinacíon.

Hornos de Calcinacíon.





Na lunch op parking 14:40
verder naar Sorbas.

Lucainena de las Torres.

Sorbas.



Dat dorp is compleet omgeven door een breed en diep ravijn van de Rio de Aguas.
Het dorp zelf heeft slechts enkele mooie gebouwen. De rest zijn nauwe stegen met
lelijke witte huizen.



Mooi is in ieder geval de markthal.

Sorbas.

Markthallen.



En natuurlijk de diverse panoramapunten in de stad.

Kloof aan de noordzijde van Sorbas.



Gipskristallen.

Sorbas.



15.25 rijden we over de A340a
richting Almeria langs
uitgestrekte lijfboomgaarden.



Na de afslag voor Lucainena, die we links laten liggen, komt een
uitermate indrukwekkend landschap voorbij van diepe kloven
en grillige rotspartijen, heuvels en bergen: de Barranco del Peral
en (na Tabernas) de Rambla de Tabernas. In dit gebied werden
zo´n 40 à 50 jaar geleden Spagghetti-westerns opgenomen. Men
kan hier dan ook westernstadjes bezoeken! Cowboys op
paarden zien we niet, wel eentje in een moderne jeep in zo´n
diepe canyon. Daar zijn we nu een beetje jaloers op.

Rambla de Tabernas.

Barranco del Peral.



Rambla de Tabernas.



We rijden "terug"
tot aan de moderne
badplaats Retimar,
waar we een
aardige plek vinden
vlak bij zee. Na een
kop thee lopen we
nog een eind over
de boulevard.
Tineke loopt door
tot aan de Ermita de
Torre Garcia, ik
draai eerder om.

Rambla de Tabernas. Retimar.

Spreeuw, Sturnus vulgaris.
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