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Strand bij los Porros.

02-21-'12 Los Porros - Tarifa - Playa de Valdevaqueros.
10.40 wandelen we eerst om de uitloop van een rivier het strand
op. Dan slaan we rechts af naar een vrij hoog duin en door naar
een kleine kaap. Op het strand ligt massa's Roodwier
(Sphaerococcus coronpifolius).
Na een kop thee en de ruiten poetsen zijn we dan om 12.45 weg.
(3875 km)

Kuifleeuwerik, Galerida cristata..



Colchicum sp.

Strand bij los Porros.



Om 13.05 zijn we terug in Tarifa bij het kasteeltje van Santa
Catalina. Eerst lopen we naar het schiereiland, dat de zuidelijkste
punt van Europa is: Sur de Europe. Daar staat een groot fort, dat
echter niet toegankelijk is.



Het snelle veer naar Marokko zien we vertrekken.

Sur de Europe.



We vinden na enig zoeken de cache in Castello Sta. Catalina,
dat sterk vervallen blijkt te zijn. Er zijn trouwens aardig wat
bunkers tegen aan gezet.

Castello Sta. Catalina.

Sur de Europe.



Van 14.05 - 14.30 lunchen we in de camper bij 29ºC en gaan dan
de stad zelf in.

Middagbloem, Carpobrotus edulis.

Castello Sta. Catalina.

Spaanse muurhagedis, Podarcis hispanica.



Langs de haven af naar de oude stad met diverse
verdedigingswerken. Tarifa is alles bij elkaar een heel
mooi stadje.

Tarifa.



15.40 vertrek. Nog even bij de Mercadona
voorbij en dan in een Chinese winkel
(Bazar Zhang) een fluitketel kopen.

Tarifa.

Tarifa.

Aloe sp.



16.15 uit Tarifa weg en om 16.30 op de Playa de Valdevaqueros,
waar we van de morgen met de wandeling al waren.
Dit stukje kust staat bekend om zijn heersende sterke wind. Er
zou veel gewindsurft worden, ware het niet dat de wind het nu
laat afweten!

Playa de Valdevaqueros.

Kool, Brassica oleracea ssp. robertiana.

Fumaria sp.



Tineke klept met een Nederlands stel dat al jarenlang daarvoor
hier komt. Hij weet te vertellen dat zijn camperbuurman een
vliegtuig bij zich heeft!
Later zien we twee minivliegtuigjes over komen: Een hangglider
met een oversized ventilator op de rug. Zo zien ze Spanje van
een heel andere kant!

Playa de Valdevaqueros.



Playa de Valdevaqueros - Zahara de los Atunes.



22-02-'12. Playa de Valdevaqueros - Zahara de los Atunes.
's Morgens rijden we eerst bij de Camping los Dunes binnen,
waar we voor •5,00 de wc kunnen lozen. Om 10.40 vertrekken
we dan met 3900 km achter de rug. Na 4 km over de N340 slaan
we links af in de richting van Bolonia. Het landschap in deze
omgeving wordt beheerst door vele windmolens. Eerst op een
weiland, later ook 2 langs de weg, zien we grote grijze varkens.
Dat hebben we nog nergens gezien. Loslopende varkens!
We passeren de Ruinas romanas de Baelo en een klein dorp.
We rijden nog een eind door, maar draaien om als de weg
smaller wordt. (Eerder aan de weg waren we al gewaarschuwd,
dat deze weg niet door gaat naar Zahara de los Atunes.)

Weg naar Bolonia.





We stappen om 11.00 uit op een kleine parking naast de weg.
Van hier gaat de Sendero de Faro Camarinal. Boven ons vliegen
wel 10 roofvogels. Schitterend natuurlijk.
We dalen het pad af tot aan de vuurtoren. Onderweg zien we
steeds weer roofvogels, zoals bijvoorbeeld Torenvalken, Zwarte
wouwen en Vale gieren.

Vale gier, Gyps fulvus.

Zwarte wouw, Milvus migrans.



Faro Camarinal.

Torenvalk, Falco tinnunculus.



Tevergeefs kijken we naar een cache in de buurt van de faro.
We genieten van het uitzicht. We dalen nog een eind af naar
Cabo de Gracia. We buurten even met een Spaans stel met
dochter. Ze hebben niet één roofvogel gezien.

Cabo de Gracia.

Vale gier, Gyps fulvus.



Om 12.45 rijden we terug naar de N340. Net na de afslag zien we
ooievaars op een nest, dat op een hoge palm zonder kruin is
gebouwd. Voor we afslaan naar Zahara de los Atunes zien we
veel ooievaars op een veld voor een mooie haciënda.

Vale gier, Gyps fulvus.

N340.



Via het brede strand lopen
we (14.25) naar het andere
einde van het dorp en dan
langs de rivier af.

Om 13.45 zetten we de camper op een
parking aan het strand. Daar staan al
een 5-tal andere campers. Tijd om te
eten en drinken.

Koereiger, Bubulcus ibis.

Zahara de los Atunes

Snuitkever.



Dat levert nog enkele steltlopers (o.a. Steltkluut en Tureluur)
op. Door het stadje zigzaggen we weer terug naar de camper.
Het Castillo lijkt meer op een gesloten inrichting voor katten en
honden.

Zahara de los Atunes.

Tureluur, Tringa totanus.

Steltkluut, Himantopus himantopus.



De kerk van Zahara (die in het kasteel/fort is geïntegreerd)
wordt op het moment drastisch gerestaureerd, alles is er uit
gesloopt. Maar komt wel weer goed zo te zien.
Tegen half vier zijn we weer bij de camper terug en zitten buiten
uit de wind en in de zon. Braaf groeten we alle Spaanse
voorbijgangers, vrij veel voor deze tijd van de dag.

Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.

Castello. Kerk.

Kleine zilverreiger, Egretta garzetta. Blauwe reiger, Ardea cinerea.
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