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03-03-'12. Huelva -
El Rompido.
Het is al weer 10.40
als we na 4507 km
Cristofo Colón
achter laten. Na de
havens van Huelva
rijden we linksom
naar het Centro de
Visitantes van de
Marismas del Odiel,
dat op een lang
gerekt schiereiland
Isla del Saltes ligt.

Huelva.

Huelva, haventerrein.

NP Marismas del Odiel.

Slobeend, Anas clypeata. Wilde eend, Anas platyrhynchos.



Achter dit infocentrum weten we enkele plassen met vogels.
(11.00 - 12.10). We zien er hoofdzakelijk meeuwen, Wilde eenden,
Slobeenden, Meerkoeten en Kluten.

Er wordt nog steeds zout gewonnen..

Grondelende slobeenden. Dodaars, Tachybaptus ruficollis.



Op advies van het meisje van het infocentrum gaan we op de
Digue Juan Carlos I naar de Lepelaars kijken. Ze geeft ons een
boekje mee, waar de hele tentoonstelling van het
bezoekerscentrum in staat!

Na de plas achter het bezoekerscentrum, lopen we de poort
uit uit en een stukje terug naar een grotere plas.
Vervolgens langs de Odiel terug naar de parking.

Slobeenden en Steltkluten. Ooievaar, Ciconia ciconia..

De Odiel met Huelva.

Waterhoen, Gallinula chloropus.Kokmeeuw, Larus ridibundus..



O.a. Bontbekplevier, Charadrius hiaticula.



Die dijk bestaat voor 90% uit allerlei schelpen. Daaronder massa´s St. Jakobsschelpen, die nog heel
zijn. Die zagen we nog nergens buiten restaurants. De Lepelaars zijn zeer schuw. Als we te "dicht
bij" komen, gaat de helft op de vleugels. We zijn nog 200 m van ze af!

Midden: Bonter strandloper, Calidris alpina.

Lepelaar, Platalea leucorodia.

Lepelaar, Platalea leucorodia.



Om 13.10 rijden we terug naar het vasteland. Op de terugweg
zien we een roofvogel boven ons.

Lepelaar, Platalea leucorodia.

Bremhoornklaver, Lotus cytisoides.



13.30 zijn we weer aan het begin van het Isla de Saltes en rijden
we links richting Punta Umbría of beter gezegd de kust bij El
Portil.
14.30 na lunch bij een mooie luxe chiringuito op een strand net
voor El Portil gaat het door dennenbos à la Doñanapark. (El
Portil 14.35.)

El Portil.



We pikken een cache  boven de Playa de Nueva Portil op met
alvast zicht op de Flecha del Rompido. Deze landtong ligt
parallel aan de kust. Dat levert een km´s lange natuurlijke
jachthaven op.
Een bord aan het natuurpad vertelt dat die witte brem Retama
monosperma heet.

Flecha del Rompido.

Flecha del Rompido achter de uiitloop van de Río Piedras. Kuifleeuwerik, Galerida cristata.



We rijden door naar El  Rompido (15.15), waar we na een rondje
door dit heel aardige dorp met tig barretjes en restaurants, de
camper aan zee zetten bij het veer naar het eiland. De buren op
het haventerrein zorgen voor de muziek.

El Rompido.

El Rompido.



We zoeken een terras op
het strand uit  voor
sangria en halfgevuld glas
pils. Op dit brede strand
zitten veel schooiende
meeuwen.
In de camper zoek ik de
foto´s uit. Om 17.45 gaan
we bij de El Jamón
boodschappen doen. 18.15
terug.

El Rompido.



El Rompido - Castro Marim (P).



04-03-'12. El Rompido (E) - Castro Marim (P).
Om 10.50 (4563 km) vertrekken we uit het nog steeds heel
rustige El Rompido.
In de loop van de morgen wordt het wat bewolkt.
In Cartaya (11.00) zigzaggen we door het centrum richting Lepe.
De "afkortingen" van IGO proberen we daarbij te omzeilen.
Buiten de stad zien we een roofvogel met witte vlakken op de
vleugels.
Van 11.35 tot 11.45 kijken we rond in het vissersgehucht El
Terrón. Wel met een moderne nieuwe jachthaven.

Cartaya. Cartaya.

Jachthaven, El Terrón.El Terrón.



Daar kan ik mooie plaatjes van 2 Geoorde
futen maken.

Geoorde fuut, Podiceps nigricollis.



Bij Terrón blijkt een bedevaartsoort te liggen.  Sommige zaken
hier verwijzen daar naar.

El Terrón.



La Antilla ligt iets verder aan de kust, heeft een mooie kerk en
vele huisjes in het duinzand. We zigzaggen weer. 12.30 rijden we
La Antilla uit.

La Antilla.



Even lijken we weer in een Doñana-achtig park te
zijn met duinen en parasoldennen.
Ook in Isla Cristina kunnen we niet bij de camping
lozen. We kijken even aan het strand La Hoya.
We moeten perse het toilet lozen. Dus rijden we
om 13.05 naar Castro Marim net over de grens in
Portugal. Nog in Isla Cristina (E) 33,95 l diesel
getankt.

La Antilla.

Isla Cristina.



Brug over de grensrivier Guadiana.



Vanaf de brug over de grensrivier de Guadiana kijkt men uit
over weidse moerassen bij Castro Marim.
Bij het binnenrijden van dat stadje herkennen we de 2 kastelen.

Salinas bij Castro Marim.

Salinas bij Castro Marim.



We staan nauwelijks in Castro Marim of we zien die mensen uit
Reusel met die grote camper-vrachtwagen weer. Ze geven ons
een adres in Budel,  die zonnecellen etc installeert.
Fransen naast ons (veruit de meeste camperaars hier zijn Frans)
mekkeren, dat wij de uitrit voor de sanizuil versperren. Wij zien
dat echter niet zo. Ze balen waarschijnlijk, dat we voor hen zijn
gaan staan.
Wij zetten de tijd een uur terug en lunchen.
14.30 -15.30 wandelen we tussen de salinas door, die tussen
Castro Marim en Vila Real liggen. (Vlak bij dus.)

Salinas bij Castro Marim.

De brug over de Guadiana.



Salinas bij Castro Marim.

Steltkluten en Grutto’s. Gyandriris sisyrinchium.



Daar zien we Tureluren, Drieteenstrandlopers, Steltkluten, Grutto´s.

Tineke haalt in het kasteel in het dorp een munt om morgen water te kunnen tanken 100 l à •2,00. Ik
puzzel met de foto´s van vandaag. Tegen half zeven gaat de zo onder. Na het eten bekijken we wat
we de komende weken kunnen gaan doen in Portugal.

Salinas bij Castro Marim.
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