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Falset.

14-04-'12. Falset - Sant Feliu de Guíxols.
Het is vannacht lang niet zo koud geweest dan gisteren. Met
Tineke gaat het weer een beetje beter.
Het gelukkig lege diepvriesvak is ontdooid en heeft het matje
goed nat gemaakt.
Voor we om 10.10 met 7156 km achter de rug vertrekken, maak ik
nog een foto van dit praktische terrein. Een mountainbikester
staat haar band te plakken.
Het gaat door een gebied van enorme bergen, zeer brede en
diepe dalen. Van opeen gestapelde bergen en diverse colls
(passen van 400 tot 500 m).



Vanaf Riudecolls zien we op 27 km de zee liggen. 10.30.
Dat betekent alleen nog maar dalen tot die kust.
Gisteren heeft Abe twee adressen van "autogas"-stations
doorgestuurd. Bij Salou vinden we slechts een gesloten
Repsolplant.

Ruidecolls Industrieterrein Salou.



De WC lozen om 11.30 aan AP7 bij Altafulla. We gaan er bij de
volgende uitgang weer af en hoeven daarom niets te betalen.
Over de N340 gaat het met stralend weer richting Barcelona,
11.45 Arc de Bará.

Arc de Bará.



Bij het dorp Cantallops
is weer veel wijnbouw,
verder is het
hoofdzakelijk stedelijk
gebied.
Enorme afgraving bij
Les Casetes d'en
Muntaner. 12.35.
Om 12.40 schuiven we
door Vallirana, dat in
een smal dal onder
hoge rotsen ligt.

Vallirana.

Les Casetes d’en MuntanerOmgeving Cantallops.

Barcelona.



Even pauze tot 14.45 bij opgang snelweg C32 op een braak
liggend terrein. Andere parkeermogelijkheden zijn er nauwelijks.
In Canet zie ik om 15.25 rechts een caravanas-zaak. Die blijkt om
16.00 weer open te gaan.
Als ik degene die komt openen dan iets zeg met het woord
"gas" erin, schudt hij met zijn hoofd, dat doen ze niet en
hebben ze niet. Maar daar kan je wel voor terecht bij een winkel
"Tot Canet" 300 m terug aan de andere kant van de weg. En
inderdaad krijgen we daar voor •2,80 een afsluitdop met
aluminium inleg- revet. De verkoper belt met de technicus en
weet dan te vertellen dat de iets holle kant of platte kant van dat
revet er niet toe doet. Wel goed aandraaien en op lekken
controleren met zeepsop. En dat werkt prima. Zodat wij van een
zwaar probleem verlost zijn. Om 16.40 gaan we weer verder.

Canet.

Llobregat.



Van 16.55 tot 17.15 halen we boodschappen bij de LIDL in Sta.
Susanna.
De N-II gaat de ene na de andere rotonde langs landinwaarts.
Voor ons torent een uitermate donkere lucht op boven de
bergen. Links hoost het in de verte.
18.05 staan we in Sant Feliu de Guíxols nog even droog, maar
dan worden we door straffe regen ingehaald.

N-II.

Sant Feliu de Guíxols.



St. Feliu de Guíchols.



15-04-'12. Sant Feliu de Guíxols.
Na het doorrijden van de laatste dagen, zullen we het even
rustig aan doen. We zijn er om 9 uur uit en tutteren wat aan.
Tineke doet nog enkele T-shirts in de was voor de terugweg.
Om 11.45 lopen we de heuvel aan de zuidkant van de stad op
(aan zee) om een cache op te zoeken. We maken een omweg
door het bos en komen om 12.10 bij de Ermita de Sant Elm annex
uitzichtpunt daar.

Leliebloemig look, Allium neapolitanum Sant Feliu de Guíchols.



Het zicht richting Canyet de Mar is mooi. Tussen de bomen
door is er vrij smal zicht op de jachthaven van Sant Feliu.
Niels belt om te vertellen dat er bij hen op de kamer in
Tenerife was ingebroken en de lege tas van Myrthe was
weggehaald. Mensen van het hotel zijn er achteraan gegaan
en hebben de tas weer gevonden. Alle belangrijke spullen
hadden ze gelukkig in het gehuurde kluisje gestopt.
Ze waren wel al verbrand door de felle zon. Vandaag gaan ze
walvissen en dolfijnen spotten.
Die cache echter ligt echter bij een uitzichtplateautje (Mirador
les Remendadores) enkele kronkelwegen lager en dichter bij zee.
Een infoplaat laat zien hoe mooi het zicht hier ooit was. Maar nu
staan er hoge dennen in de weg en zie je niets meer! Dat zouden
ze best mogen herstellen, nietwaar?

Villawijk van Sant Feliu.

Ermita de Sant Elm.



Sant Feliu de Guíchols.
Bleke klaproos, Papaver dubium.



Gelukkig is er vlak bij wel mooi zicht op de stad en haven.

We lopen boven langs de zee af het centrum in en kijken daar
rond op de vrij uitgebreide zondagsmarkt met veel kleding,
schoenen, tassen en prullaria. (12.50 - 13.25) Ik vind er een CD
van Camarón: "Potro de rabia y miel." (Paard van woede en
honing?")
Wat we ook vinden (maar niet kopen) is een PSV-shirt voor
•3,00. Dat die hier in de uitverkoop komen te liggen! (Harold
vertelde van de week, dat ze de kans op het kampioenschap
hadden verknald. Ze hadden echter wel de bekerfinale van
Heracles gewonnen.
We lopen terug naar de camper en bekijken daar (o.a.) de
terugweg. Wat doen we nog aan de kust in Spanje en welke
route nemen we in Frankrijk.

Sant Feliu de Guíchols.



St. Feliu de Guíchols.



16-04-'12. Sant Feliu de Guíxols.
Goed negen uur staan we op. Het is bewolkt en fris buiten en dat zal het de hele dag blijven. We gaan dan pas
ook om tegen elf uur op zoek naar vier caches, die op de rotsen aan de andere kant van de stad verborgen zijn.
Eerst zoeken we echter het I-kantoor op. Aan het plein bij de overdekte Mercat kunnen we via de achterdeur
naar binnen. De info over het P.N. dels Aiguamolls de l'Emporda is helaas zeer summier, we krijgen een print mee
in het Catalaans hoe men het infocentrum in het park kan vinden. Folders zullen we dan ook daar wel kunnen
krijgen.
We lopen om de vissershaven heen en vinden daar een pad dat de kliffen op gaat.

Plaça del Mercat, Sant Feliu de Guíchols.

Ajuntament



We komen langs een bebouwtje van de reddingsbrigade, dat
vrij hoog op een uitkijk staat. Dan moeten we een stuk terug en
opnieuw naar de kust. Al gauw krijg ik het gevoel dat we die 1e
cache op de Mirador de les Peixateres 2 jaar geleden ook al
geprobeerd hebben te vinden. Tevergeefs proberen we het nu
voor de 2e keer, 11.35.

Mirador de les Peixateres.

Cala Jonques.



Voor de 2e en de 3e cache moeten we het pad boven langs zee
blijven volgen. Hetgeen prachtige doorkijkjes geeft op de roze
granietrotsen in en boven de zee.
In het dennenbos vinden we bij een dubbelden no 2. We nemen
een travelbug in de vorm van een bougie mee. Dan gaat het nog
een stuk langs de kust naar een baaitje (12.05).

Cala del Molí.

Cala del Molí.



Cala del Molí.

Gewone eikvaren, Polypodium vulgare. Cistus salvifolius.



Daar lopen we het land in tot bijna aan de straten van een villawijk bij een ouderwets torentje El
Molí de les Forques (een voormalige molen, die ook als executieplaats heeft gediend). Daar zouden
we een cache uit een den moeten "schroeven". Die vinden we dus niet, 12.30.
We lopen binnen door terug en gaan te vroeg naar beneden voor no 4. Zin om de bult nog eens op
te gaan hebben we niet en dus lopen we terug de stad in.

Eerst doen we wat boodschappen dan kijken we rond in een zeer grote Chinese outlet en zoeken
tegen tweeën dan de camper weer op.
's Middags internetten we via WIFI Guíxols, zodat we qua nieuws en mails weer helemaal bij zijn.
Morgen meer.

Molí de les Forques.

Violier, Matthiola incana.
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