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Carboneras.

7-1-2010. Carboneras - Las Negras - La Isleta.
‘s Nachts hoost het onophoudelijk. Rond negen uur gaan we er
pas uit. Aan de einder boven zee, zien we een smal zilveren
streepje van iets meer licht.
Pas tegen elf uur is het droog en gaan we even op de (uiteraard
verregende) markt kijken. Er zijn nauwelijks kramen in de diverse
smalle straatjes, die daar voor zijn. Buiten het strand blijkt
Carboneras heel aardige straatjes en pleinen te hebben. Het
grote centrale plein met het kasteel en het stadhuis wordt net
helemaal gerenoveerd.
Op de markt kopen we wat groente en fruit en gaan dan weer
terug.

Castillo, Carboneras.

De verregende markt.



Met 3520 km op de teller rijden we om 11.45 landinwaarts naar de
grote doorgaande weg (naar Almeria). Een half uur later rijden
we via tuinbouwstad Campohermoso (een groot deel lijkt meer
op een Noord-Afrikaanse stad met minihuisjes) en opnieuw een
uitgestrekt gebied van kassen terug naar de kust.

341 landinwaarts. 341 dwars door het land.

Inktzwarte wolken boven Campohermoso. Tuinbouw rond Campohermoso.

Sierra de Gata.



We kiezen zo maar van de kaart het plaatsje Las Negras uit
voor een eerste onderbreking. Het blijkt een alleraardigst
dorpje te zijn met enkele mooie logeerstraatjes èn een
duik- en snorkelschool. Het water voor deze rotskust ziet
er dan ook tropisch uit.
Er wordt op het ogenblik een soort boulevard langs de
kustlijn gelegd. Komt er heel goed uit te zien.

Las Negras.



Om 12.55 rijden we nog een stukje door naar Isleta del Moro.
Onderweg zien we aparte felgekleurde rotswanden en komen we
nog eens een prachtig uitzichtpunt tegen met weids zicht over
de kust: Mirador de la Amatista.

Las Negras.

Onderweg naar Isleta del Moro.



Intussen hebben we al gezien dat Zwarte tapuiten ervan houden
om op hoge punten de uitkijk te houden. Dan is zo’n Mirador
misschien wel hun favoriete plek! Hier zit er een die tot op
enkele meters te benaderen is.
Een infobord vertelt dat het Nationale Park Cabo de Gata-Nijar
zich ook onder water manifesteert. Onthouden dus voor een trip
in warmere seizoenen.

Zicht vanaf de Mirador de la Amatista.

Zwarte tapuit, Oenanthe leucura.



Net buiten het minidorp La Isleta del Moro staan al enige
campers op een plateau boven zee. Enkele verbodsborden zijn
zwart geschilderd, waar wij de legitimiteit vandaan halen om hier
de nacht door te brengen.
Maar dat duurt nog even. We proberen een cache te vinden op
een heuvel links aan de kust, maar wat we ook zoeken geen
cache. Wel vinden we miniaronskelken, die we nog nooit
hebben gezien.
Het waait vandaag trouwens weer zeer stevig, zodat we op de
steile paadjes moeten uitkijken niet van de sokken te gaan.

Isleta del Moro. Isleta del Moro.

Gekaperde kalfsvoet, Arisarum vulgare.



Na de lunch kijken we rond in Isleta zelf. Opnieuw een leuk dorp
met een niet toeristische sfeer maar toch heel pittoresk. Vooral
die kleine huisjes tegen het door meeuwen bezette schiereilandje
aan.
Later op de middag klim ik dat schiereiland op onder luid protest
van de zilvermeeuwen daar. 50 m verder in zee ligt nog een klein
eilandje dat door meeuwen is bezet.
Intussen zweept de wind de golven hoog op, zodat die hoog
opspetteren bij het haventje beneden.
‘s Nachts spookt het weer stevig. Hevige windstoten laten ons
Zippy heen en weer schudden. Het gas van de koelkast waait
aanhoudend uit. Verder hebben we weer een pomp, die door
blijft ratelen. De huishoudaccu is leeg, zodat we bij gaslicht ons
potje scrabble spelen.

Isleta del Moro.



Isleta del Moro.



 La Isleta del Moro - Cabo de Gata.



8-1-2010. Isleta del Moro - Cabo de Gata.
3578 km hebben we achter de rug en vandaag willen we eerst de
problemen met de pomp op zien te lossen.
Om 10 uur stappen we op naar het zonnige zuiden, de bewolking
achter ons latend. Even kijken we bij de grote luxe camping van
Los Escullos, dat slechts enkele km’s na La Isleta ligt. De prijzen
daar zijn ons echter te hoog. •27 p.n. Wel krijgen we er te horen,
dat er 2 Caravanas in Cañadas (35 km verderop) zijn. We moeten
het maar eens bij Caravanas de Sur kijken.
We rijden de Sierra de Gata voor de zoveelste keer over.

Onderweg naar Los Escullas. Castillo San Felipe, Los Escullos.

Sierra de Gata.

Besneeuwde toppen in de Sierra Nevada. Onderweg naar La Cañada de San Urbano.



Voor ons duiken de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada
op. Buiten is het ondanks het stralende weer slechts 6 graden C!
Een ijskoude stormwind laat eenieder hier bibberen.
In Cañadas kijken we bij beide “Caravanas”. Bij de
goedgemutste Flamengo van Sur moeten we om 4 uur van
middag terug komen, dan is hij klaar met zijn huidige job. (De
andere had zijn monteur pas om 5 uur op de zaak.)
Om 11.30 rijden we terug door dat vreemde landschap van
agave”bossen” en tuindersbedrijven en krijgen net voor het
plaatsje Cabo de Gata op de gelijknamige camping een plek voor
•24 p.n. (Zoals overal uiteraard korting voor langer verblijf.)
Tineke zet een was in. Ik werk wat aan het verslag.

Het N.P. weer eens uit. Rambla de Morales.

Bossen van Agave americana. Boot bij de afslag naar Cabo de Gata.



Flamengo weet ons te overtuigen dat er met onze pomp niets
aan de hand is. Die klinkt OK. Èn hij heeft voor •10 nog een
reflectiebord.

de receptie doen ze er heel luchtig over! No2: De pomp doet het
nu slag op slag!! No3, door die storm zijn we ons Fiamma-
reflectiebord verloren!

Als de was weer klaar is om 15.45 rijden we weer naar Cañadas. 3
“problemen” hebben we nu echter!  No1: Tineke tikt bij het
wegrijden een mimosa aan en die 40 cm dikke boom valt om! Bij

Bossen van Agave americana.

Schitterende zonsondergang.

Bij een Chinees warenhuis in Cañadas kopen we enkelvoudige
bagagespinnen voor het reflektiebord en een CD-mapje. We
doen boodschappen bij de Eroski en rijden om 17.35 met een
ondergaande zon terug naar de camping.



Cabo de Gata.



9-1-2010. Cabo de Gata (dorp).
Stralend weer maar een gemeen koude wind. We staan pas om
goed negen uur op en tutten een beetje aan. Tineke wast de
laatste zaken, ik schrijf wat en fotografeer onze plek hier mèt de
gesneuvelde mimosa. We skypen met de jongens en meisjes
thuis.

Pas om half drie (!) gaan we het dorp Cabo de Gata en de kust
verkennen. We lopen het paadje tussen de kassen naast en
achter de camping door en slaan dan links af richting  “pueblo”.
Het grootste deel van de grond hier ligt braak of is met ruigte
begroeid.
Vlak voor het dorp staat een aardige groep palmen in een soort
grote kuil: Het lijkt wel een oase.

Camping Cabo de Gata.

Het pad naar het strand.

Wadi net voor Cabo de Gata dorp.



Net voor we het dorp bereiken, sprint een kleine haas (groot
konijn?) voor ons uit het struikgewas in. Een Iberische haas
zullen we morgen op een infobord zien.
Ook dit dorp wacht feitelijk op het volgende toeristisch seizoen.
De meeste huizen, zelfs straten staan er leeg en verlaten bij.
Alleen aan de miniboulevard aan het strand zijn enkele mensen
te zien. Aan de andere kant van het dorp zien we enkele campers
staan. Inderdaad een aardig plekje.

Cabo de Gata (dorp).



Wat verder staat de Torreon de Cabo de Gata, die van de
Guardia Civil is.
Een eind buiten het dorp liggen de Salinas. Maar we zien al
meteen, dat een wandeling daarom heen voor vandaag te ver is.
Dus laten we dat voor morgen liggen.

Na een koffie en een Alhambra pils op een terras van een café-
restaurant kuieren we langs het strand en de Rambla de Morales
(meer een langgerekt meer) terug naar de camping.
Het is overigens in de loop van de dag een stuk warmer
geworden, best lekker zo.

Cabo de Gata (dorp).Torreon de Cabo de Gata.

Torreon de Cabo de Gata.

Strandplevier, Charadrius alexandrinus.



In de rambla zien we veel meerkoeten, in de struiken ernaast de
aardig wat zangvogels.
‘s Avonds zet Tineke de laatste 8 dagen op het internet en kijken
we de post door.
Uiteraard sluiten we dag af met een potje scrabble. Tegen die tijd
hebben we de kachel aangezet. 13 graden is ons te weinig.

Rambla de Morales, uitloop in zee.

Iberische tjiftjaf, Phylloscopus brehmii.

Iberische tjiftjaf, Phylloscopus brehmii.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola



Las Salinas, Cabo de Gata.



Torreon de Cabo de Gata. Europese flamingo, phoenicopterus roseus.

Europese flamingo, phoenicopterus roseus.

Las Salinas.

10-1-2010. Salinas de Cabo de Gata.
Het is vreselijk koud deze nacht. Pas om 10 uur durven we er uit
te kruipen! Opnieuw schijnt de zon wel volop. En in de zon is
het wel te hebben.
Tegen half twaalf stappen we op de fiets en rijden over de weg
naar Cabo de Gata dorp. (Een flink eind om t.o.v. de wandeling
van gisteren.)
We rijden over de weg naar de Salinas en zetten daar
halverwege de fietsen bij een vogelobservatiepost. Op de
Salinas zijn aardig wat flamingo’s te zien en dat blijft interessant.



Europese flamingo, phoenicopterus roseus.



Iglesia del pueblo salinero.

La Almadraba de Monteleva. La Almadraba de Monteleva.

Van vogelhut naar vogelhut lopen we naar de kerk van de
zoutpanwerkers. Het was zo te zien een heel aardige kerk, maar is
nu nauwelijks meer dan een bouwval. De nederzetting daar
bestaat uit alleen maar zeer kleine woningen. Aan de andere kant
van dit gehucht liggen enkele zoutbergjes, iets voor Nederland,
dat weer eens door zijn zoutvoorraad heen is.

We lopen nog door naar het volgende gehucht aan zee: La
Almadraba de Monteleva. In sfeer een copie van Cabo de Gata.
We moeten tot de conclusie komen dat het er ook vandaag niet
in  zit om het rondje rond de Salinas af te maken. Dus draaien we
om, nemen in een café wat te drinken en zien buiten op zee,
massa’s alken voorbij komen vliegen.



Taverna in La Almadraba de Monteleva.

Bootjes worden met een lier het strand opgetrokken. Hier zagen we al aardig wat van!

Later (op weg naar de fietsen) zien we ze ook zwemmen en
duiken. Altijd gedacht dat dat vogels van het hoge noorden
waren. Er zijn ook enkele geoorde futen te zien.
We sluiten met boterhammen af bij de hut, waar de fietsen staan.
Inmiddels is de zon achter grauwe bewolking verdwenen.
Opeens vliegt een zwaluw(achtige) door een venster binnen en
direct weer naar buiten, waar hij een buiklanding maakt. Een
gierzwaluw? Tineke kan er enkele mooie foto’s van maken.
Verder zien we enkele torenvalken rondvliegen. Al met al hebben
we aardig wat vogels gezien en gefotografeerd vandaag. LEUK.
Tegen 4 uur, net voor de regen, zijn we op de camping terug.



Alk, Alca torda.



Geoorde fuut, Podiceps nigricollis.

Vervolg van de reis. Gierzwaluw?

cabodegata-almerimar.pdf

