
L’Ampolla - Deltebre.



Het plekje in l’Ampolla. P.N. del Delta de l’Ebre.

Rijstvelden.

Het oostelijke deel van fietsroute 2.

Blauwe reiger,  Ardea cinerea.

Boulevard aan de Platja de Riumar.

9-12-2009. L’Ampolla - Deltebre.
We staan net voor achten op en gaan met reeds 2317 km achter
de wielen op pad naar het Parc Natural del Delta de l’Ebre. Dat
ligt slechts enige kilometers verderop.
De eerste indruk daar is zeer goed. We zien uitgestrekte
rijstvelden met grote aantallen reigers, meeuwen en sternen.
Steevast vliegen ze voor auto’s op de smalle wegen op en altijd
(wat reigers nu eenmaal doen) voor het gevaar uit. Dat
resulteert in een fiks aantal platgereden exemplaren.
Het is grandioos weer met een strak blauwe lucht en weinig
wind.

In Deltebre la Cava gaan we eerst wat boodschappen doen bij
de MAXI DIA %. We rijden een keer door deze stad om een
wasserette te vinden, maar moeten tot 10 uur wachten alvorens
de info van het Eco-museum open gaat. Daar krijgen we het
adres van een wasserij. Vervolgens leveren we daar voor twee
machines was in. Om 20.00 kunnen we het weer ophalen.
We zien aan de doorgaande weg een Asiastore, waar we een
leesbril voor mij vinden en lepels, vorken en messen van een
stevig model.
We rijden door naar Riumar, waar we Zippy neerzetten aan het
strand, waar we een van de 4 fietstochten gaan maken.



Boardwalk naar de Platja de Riumar. Boardwalk naar de Platja de Riumar.

Platja de Riumar. L’Ebre, Jesús i Maria.

Na eerst wat gegeten te hebben maken we van deze no2 Route
Ecomuseum-rivermouth een verkorte versie door alleen de
oostzijde te doen. (13.00 - 17.00)
We gaan uiteraard na het fietsen nog even op het strand kijken.
Het wordt een beetje jutten met een schelpje, een aparte dobber
met nepworm aan de haak èn een mini-bandenreparatiesetje!
We rijden naar Jesús i Maria, een wijk van Deltebre en koken en
eten een potje daar aan de Ebro.
Om 20.00 wordt de was opgehaald (•26) en gaan we toch terug
naar  Platja Riumar voor de nacht.
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Deltembre - Peñíscola.



10-12-2009. Riumar (Deltebre) - Peñíscola.
Opnieuw een grandiose dag qua weer èn een dito landschap.
Deze morgen gaan we het zuidelijk deel van de Ebrodelta
verkennen. Om 8.50 vertrekken we na al weer 2400 km. Het gaat
in Amposta de Ebro over en weer oostwaarts tussen de
rijstvelden door naar Casa de Fusta. Daar is een ecocentre, een
1e uitkijktoren en een ruime parkeerplaats.
Om 10.00 beginnen we dan met  fietstocht no1. Ook deze route
korten we af.

Onderweg naar Amposta. Ebrobrug, Amposta.

Zeer veel meerkoeten.
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Om 13.55 na de lunch bij Casa de Fusta rijden we om Sant
Carles de la Rapita de Ebrodelta uit. Onderweg gaat het over
zeer smalle wegen met uiteraard weer massa’s vogels op de
natte velden.
We rijden na 2474 km Catalunya uit en Castello in. Net voor
Vinaròs zoeken we een cache op aan de kust van Cala de Sòl de
Riu. Een kust die opgebouwd is met kiezelkeien in zand. Dus
geen zandsteen of conglomeraatgesteente. Zeer erosiegevoelig
uiteraard, hetgeen te zien is.

Europese flamingo, Phoenicopterus roseus.

Cala de Sòl de Riu.

Cala de Sòl de Riu. Chamaerops humilis.

Olea europaea.



We moeten eerst zo’n 700 m langs die kust wandelen voor we
op de zoekplaats komen. Dat is geen straf dus.
Tineke zoekt fanatiek naar de cache, ik kijk meer naar de
zangvogeltjes in de struiken en de aalscholvers op zee.
Mooie plek weer.

Aalscholver, Phalocrocorax carbo.

Cala de Sòl de Riu.



In Vinaròs gaan we in een groot winkelcentrum boodschappen doen bij een  Sabeco. Om
16.10 gaat het dan door naar de camperplaats van Benicarló. Of beter gezegd degene, die net
in Peñíscola ligt.
De trip gaat voor het overgrote deel door industriegebied met o.a. een grote cementfabriek
en veel grootwinkelbedrijven.
Op de camperplaats vertelt de beheerder, dat het hier veilig is, geen zorgen dus. Hij komt
straks bij alle campers •10 ophalen voor de overnachting.
Wij lozen de WC en sluiten de electriciteit aan.
De omgeving laten we vandaag voor wat het is. We werken aan de verslagen.

TB bij Cala de Sòl de Riu.

Camperplaats la Mersera, Benicarlo.



Benicarló.



11-12-2009. Benicarló.
Het is vannacht behoorlijk koud geweest. Daardoor zijn we er
toch behoorlijk op tijd uit, ondanks dat we niet veel van plan
zijn vandaag.
Na het ontbijt schrijf ik een briefje naar de Witte, onze
camperverzekeraar. Dan wandelen we naar Benicarló om te gaan
internetten.
Wat we van de stad zien is zo in en in saai, dat ik er niet één
foto van maak. Alleen de waterhoentjes in de vrijwel droog
staande rivier trekken de aandacht.

Een internetzaak is simpel gevonden. Tineke load haar verhaal
up en E-mailt de verzekeringsbrief.  Verder gaat er een
machtiging naar Niels om de ANWB te betalen. (Volgend jaar
ook maar automatisch maken.)
Na het anderhalf uur internetten lopen we via het strand (klein
maar aardig schelpje gejut) terug. Enkele aalscholvers staan met
de vleugels wijd naar de zon. Het is intussen een aardige
temperatuur geworden.
In de verte schimmert Peñíscola, daar willen we morgen heen.
Opmerkelijk dat het kiezelstrand opeens in een grof zand-strand
verandert, zonder dat daar een reden voor lijkt te zijn.

We lunchen buiten, zodat we voor de eerste keer deze reis
gebruik maken van de stoelen en het tafeltje. We krijgen buurt
met de Welsche buren, die ongeveer gelijk met ons van huis zijn
gegaan.
Nog één overkomst hebben we: Zij zijn tijdens een stop in
Barcelona bestolen. Laptop uit de camper gehaald. Nadat ze een
nieuwe hadden gekocht, kregen ze van de politie bericht dat de
laptop terug was. Met alles nog erop en eraan!
De Spaanse was niet zo handig met dat vreemde toetsenbord!

Waterhoen, Gallinula chloropus.

Aalscholver, Phalocrocorax carbo.

Peñíscola.



Peñíscola.



12-12-2009. Peñíscola.
Na een fris ontwaken en ontbijt stappen we op de fiets en gaan
in de richting van de oude stad van Peñíscola. Bij het VVV zien
we voor van avond een gitaarconcert aangeplakt staan ter ere
van Tarrega, die 100 jaar geleden is overleden. Om 8 uur voor
slechts •5!
We zoeken een internetzaak op en proberen een E-mail adres
van de politie in Tarragona te vinden. Maar dat wordt niet
vermeld. We schrijven dan maar het adres op.
Vervolgens rijden we naar de concertzaal om daar te horen dat
het loket pas om 18.30 wordt geopend. We zoeken dan de Portal
de Sant Pere van de oude stad bij de haven op.

Zicht op de Casco Antiguo van Peñíscola.

Zicht op de oude stad van Peñíscola.

Castillo del Papa Luna, Casco Antiguo.



De fietsen worden aan een gracht beneden gezet en we
klimmen de Casco Antigua in. (12.20-13.05)

Na het bezoek aan deze oude stad, lunchen we aan het
haventje bij de rondvaartboten. De gebakken inktvis-
ringen en de sardientjes smaken heerlijk.
Via de Intermarché voor boodschappen rijden we dan
weer naar de camperplaats terug.
Er staat een Frans stel naast ons, die een haast identieke
reis voor ogen hebben als wij. Ze wonen in de Ardeche.
Hij praat op een langzame staccato wijze, zodat we hem
goed kunnen volgen.

Rondvaartboten onder de Portal de Sant Pere.

pe��scola.pdf


Om goed 7 uur stappen we weer op de fiets en
gaan met handschoenen aan naar de schouw-
burg, Palau de Congressos de Peñíscola. Wij
komen daar als no 2 en 3 van de uiteindelijk ca
60 personen aan, die het concert komen
bezoeken.
Ook in Spanje is beroepsmatig gitaar spelen
dus geen vetpot.
De grote zaal ziet er prima uit en zal een goede
accoustiek blijken te hebben. Maar is stervens
koud. In de foyer is dan ook geen garderobe.
Iedereen houdt zijn jas aan!



Het concert heeft voor en na de 5 minuten durende pauze een
groot verschil in karakter. Voor de pauze moderne klassieke
muziek, waar voor de leek nauwelijks lol aan te beleven is.
Vooral van het 2e stuk begrijpen wij geen jota. Of raakt onze
maestro door de kou bevangen? Zijn gitaar moet in ieder geval

aanhoudend bijgestemd worden.
Na de pauze komen stukken aan de beurt, die merendeels bij
ons bekend zijn. Schitterende muziek.
Dat zal ook in het applaus te horen zijn.  Want na afloop krijgen
we na toegift Variaties op een thema van Mozart’s Zauberflöte

(van Sor), nog twee toetjes.
Één dissonant is er slechts door een technicus die er doorheen
zevert, zodat Sr Babiloni even onderbreekt en om stilte
verzoekt! Al met al hebben wij een heerlijk Spaans avondje, dat
ons lang bij zal blijven.



Peñíscola - Valencia - El Perelló.



13-12-2009. Peñíscola - Valencia - El Perelló.
Om 10.05, na lozen en vullen van water gaan we op pad met zeer
guur weer. De hele dag zal het miezeren of regenen, het is koud
en grijs.
Onderweg komen we door uitgestrekte sinaasappelboom-
gaarden. Geen wonder want we zijn al in de Comunidad
Valenciana. Toch een vrolijk accent op deze grijze dag. Eenmaal
op weg zijn we blij dat we er eigenlijk niet meer uit hoeven.
We tanken bij een Sagas-pomp de goedkoopste tot nu toe.
(•0,979/l) We passeren Alcala de Xivert om 10.35.

Bij Benicassim gaan we van de N340 af naar de kust.
Iets verder bij Playa de Serradal spring ik er even uit om naar de
wilde zee te kijken. Dan gaat het weer de sinaasappelboom-
gaarden in.
Sagunta is het volgende hoogtepunt. Een stad met veel
industrie erom heen, maar met ook een heel groot fort op de
heuvels boven de stad. Deze gaan we echter niet in. We gaan
naar de Carréfour die tegen Le Port de Sagunt aan ligt en doen
daar lange tijd boodschappen in een compleet warenhuis. Dat
levert mij mijn 1e pantoffels in mijn leven op: “Extreme explora-
tion” staat er terecht op!!!?
We lunchen aan de boulevard aan zee in Port de Sagunt om dan
om 14.30 naar Valencia te rijden.

Alcala de Xivert.
N340.

Benicassim. Playa de Serradal, Benicassim. Playa de Serradal, Benicassim.

Sinaasappelboomgaarden. Valencia 48 km.



Heuvels net voor Sagunta. Sagunta.

Port de Sagunta.Port de Sagunta. Port de Sagunta.

Port de Sagunta.

Oude windmolen in Valencia? De echte zon laat het afweten. Valencia.



We slaan vanwege het slechte weer Valencia deze keer over.
Tijdens de doorsteek van de stad vallen een oude molen, een
vrolijk monument ter ere van de zon en twee Sydneyopera-
achtiggebouwen op.
Na Valencia begint het echt te regenen. Bij Pinedo wordt de
kust weer opgezocht. In het Albufera Parc daar zien we weer
rijstvelden en woeste kreupelhoutbossen.
Bij beter weer zou dit gebied de nodige mooie uren of misschien
wel dagen op kunnen leveren.

We kijken uit naar een aardig plekje voor de nacht en vinden
dat na enkele mislukte pogingen in de verlaten touristenwijken
in El Perelló. Het is een havenplaatsje, waar we na enig zoeken
een plek vinden in de hoek bij de brug over het kanaal, dat als
haven wordt gebruikt. Buiten gaat het te keer: Het is echt
pantoffelweer.
De avond wordt verwarmd door Columbiaanse muziek op radio
Aire 88,5. Schitterende muziek.

Vervolg van de reis.

L’Albufera Parc. L’Albufera Parc.

El Perello.

Extreme exploration pantoffels van de Carréfour.

elperell�-santapola.pdf

