
Sanlúcar de Barrameda - Rota.

index.html


7-2-2010. Sanlúcar de Barrameda.
Het begin van afgelopen avond was helemaal mis. Ik raak aan
de diarree, wordt misselijk en moet de vinger in de keel
stoppen om van de ellende af te komen. Ik heb het idee dat de
chocolade niet met de ibuprofeno accordeerde.
‘s Morgens is het wel een beetje beter maar de maag blijft
rammelig. Ik slaap bijna de hele dag. Met de medicijnen is in
ieder geval de pijn behoorlijk onderdrukt.
Tineke gaat af en toe een eind op de fiets door de stad. Na info
bij het I-kantoor gaat ze de stad zelf verkennen. Later links en
rechts ook de boulevard een eind langs. ‘s Middags rijdt ze een
rondje via het winkelcentrum Las Dunas, dat echter op zondag
dicht is. Overal is het een gezellige drukte èn van alles te zien.

Een van de 10 Bodegas in Sanlúcar.

10 bodegas (wijnhuizen) zijn er in de stad, er is een soort
carnavalsoptreden, waarbij onder andere Repsol op de hak
genomen wordt. Her en der staan er sherryvaten voor de sier in
de stad.
Als ze net terug is komt Meindert nog eens langs. Hij is met
zijn vrouw helemaal naar de camping in Rota geweest om even
voor ons te kijken. Wij waren net tot de conclusie gekomen,
dat we accuut naar een camping moeten omdat de wc overvol
is. We buurten nog een tijdje met Meindert en rijden dan tegen
6 uur naar de camping in Rota. Ik blijf “lekker” op bed en
krijg daar maar weinig van mee.
Dit is een heel aardige camping, maar een warme douche is er
alleen in principe, momenteel niet dus.

Carnavalsoptreden.

Sherryvaten achter het I-kantoor. Calzada de Duquesa Isabel.



Strand aan de Bajo de Guia.

Bootje naar het natuurpark La Doñana?



Rota - Sanlúcar de Barrameda.



8-2-2010. Rota - Sanlúcar de Barrameda.
Deze dag staat in het teken van de controle in het ziekenhuis. We gaan dan ook al om
8 uur van de camping af. Het heeft gegoten deze nacht. De paden op de camping
stonden enkeldiep onder water!
We rijden via de snelweg terug naar Sanlúcar de Barrameda. Dat rijdt een stuk
handiger dan die 100-rotondenweg van gisteren over Chipiona.
We laten eerst mijn naam goed registreren, betalen dan weer •75 en wachten op ‘n
dokter. Het onderzoek wordt door wel 4 doktoren gedaan.
De uiteindelijke nclusie: Nog niet snijden omdat de ontsteking niet rijp is en ik heb
een darmparasiet! Dat resulteert in een indrukkend pakket aan medicijnen. Aan de
balie krijgen we het telefoon- en fax nummer van mevr. Beli. Die kan benaderd
worden om de komende rekeningen rechtstreeks door het IAK te laten betalen.

We gaan weer naar het grote terrein in Sanlúcar, waar alle andere campers zijn
verdwenen door die zondvloed vannacht. Onderweg haalt Tineke de medicijnen en
boodschappen.
De zaken met het IAK wordt via de SOS-centrale geregeld, waarna Tineke de rest
van de dag weer enkele keren op pad is om te shoppen. Bijvoorbeeld een map voor
de  verzekeringszaken, een pot bij de Chinees (pot voor de controle op wormen) en
internetten.
Meindert komt nog even langs om wat bij te kletsen en opnieuw massa’s tips te
geven, b.v. waar de eet- en dranktentjes zijn, waar muziek is, waar men goed en
goedkoop kan eten enz. Nogmaals een aardige man. Sinds ze in novenmber hier
zijn komen wonen hebben ze met de nieuwe fietsen 700 km afgelegd.
Hij was bij zijn visite aan ons gisteren zijn fototoestel verloren. Maar die kwam
iemand later thuis terugbrengen. Die had hen weten te traceren via de foto’s die ze
thuis in de buurt hadden gemaakt!!!!



Sanlúcar de Barrameda.



9-2-2010. Sanlúcar de Barrameda.
Het gaat me niets beter vandaag. Heb zelfs het gevoel dat het
abces alleen nog maar is gegroeid. Ik probeer dan ook maar
zoveel mogelijk bij te slapen.
Tineke werkt intussen in het internetcafé het reisverslag bij en
zoekt wat zaken op rond de gebruikte medicijnen. Mijn
controle op medebewoners levert inderdaad enige “hits”op.
Pas om half drie ben ik genoeg uitgerust en “fit” om een
ommetje door de stad te maken. Zoals Tineke al vertelde
inderdaad een prachtig stadje.
We lopen de boulevard af langs het I-kantoor en beginnen daar
aan een multicache. Deze voert ons langs een aantal heel
aardige of interessante gebouwen.

Vakbondsgebouw. Calzada Duquesa Isabel.

Het I-kantoor is in een oude tramhalte. Een van de 10 bodega’s in Sanlúcar.

Calzada Duquesa Isabel.



Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados.

Calle Torno.

De stad wordt op vele plaatsen opgesierd met sherry vaten. Een blinde kan trouwens zo
op de reuk af naar de 10 bodega’s lopen.
Ik nu niet. Ik ruik op het ogenblik alles: de stad stinkt naar hondenpies, de geur van
bodega’s en cafetaria’s overweldigt me gewoon. Ik voel me zoals de hoofpersoon in “Das
Parfum” in het middeleeuws Parijs zich gevoeld moet hebben. En zijn reactie ging buiten
alle perken.



Festiviteitenkalender.



Convento de Regina Coelo.

Convento de Regina Coelo. Iglesia de la Santísima Trinidad.

Allereerst bezoeken we enkele kleine kerkjes, die wel heel dicht bij elkaar staan.
Dan zien we een plaquette, die het verhaal vertelt van Magallanes (Magalhães), de
eerste mens, die om de wereld voer. Hij vertrok in 1519 met 5 schepen en 265
bemanningsleden. Hij sneuvelde in 1521 op het eiland Mactan (Filipijnen). Alleen
het schip Victoria met kapitein Elcano kwam in 1522 met slechts 18
bemanningsleden terug in Sevilla. Dus was Hagelhães niet de eerste, die de reis
rond de wereld voltooide!



Links: Las Covachas.

Sanlúcar vanaf het paleis.

Een niet gesubsidieerd museum? Of ander protest?

Via de markthallen (Las Covachas, een oud gebouw, dat
diverse functies heeft gehad) lopen we een steil straatje op naar
het Ayuntamiento (het mooie Antiguo Palacio de Orlean-
Borbon). Onderweg is er rechts over de muur heen een mooi
zicht op de binnenstad. We zien daar ergens een soort
scheepvaartmuseum annex protestschip.



Ayuntamiento?

Iglesia Mayor Parroquial de Ntra. Sra. de la O.

Bodegagebouw.

We passeren het 14e eeuwse kerkje met twee portalen in
mudejár-stijl (in steen gebeeldhouwde bas-reliëfs). Het torentje
op de kerk past daar helemaal niet bij.



Bodegagebouw. Een Nederlandse “goodie”.

Opnieuw komen we langs bodega’s of nu eigenlijk
sherry fabrieken. Sherry is eigenlijk niet de hier
gebezigde naam. Hier praat men over Manzanilla,
Oloroso, Amontillado, Fin (heel droge) en Cream,
met de Manzanilla als de meest voorkomende of
misschien ook wel de populairste soort.
Fabriek want sherry wordt gemaakt door alcohol
aan wijn toe te voegen en dan in vaten op te slaan.
Zo zien we ook reclame voor coñac.

We vinden warempel de cache, die in een muur zit
wèl. Meestal moet je daar de muur voor afbreken.
Enkele passerende huismoeders kijken naar wat
Tineke daar bij die muur staat te frotten!



Castillo de Santiago.

Cava del Castillo.

Capillita.

Selectie van Sanlúcar sherry’s.

Meindert komt nog wat buurten en tips geven omtrend allerlei
wetenswaardigheden in de buurt. We kunnen bij hem thuis
gerust komen douchen als we willen. Een uitnodiging die ik
graag aan wil nemen, maar niet nu. De inspanningen lijken
me op te breken. Ik heb last van mijn maag en voel me continu
misselijk. Dus ben ik al vroeg op bed en gaat Tineke mee. Die
heeft ook het nodige te verduren nu. En slaapt met al die
toestanden ook niet optimaal.



Sanlúcar de Barrameda.



s Middags komt Meindert nog even langs, terwijl Tineke weg
is om de was op te halen. Ik spreek met hem af, dat we morgen
voor we verder gaan nog eens bij hen zullen langs komen.
Ik heb het nog steeds Spaans benauwd van de maagpijn.
‘s Avonds zie ik voor het slapen gaan dat ik een beetje rode
uitslag op mijn armen heb. Wat nu weer?

10-2-2010. Sanlúcar de Barrameda.
We nemen ‘s morgens Meinderts uitnodiging aan om langs te
komen. De kamillethee, die ik daar van Meinderts vrouw Wil
krijg doet me goed. De maagpijn wordt minder.
Deze morgen dus voor de 2e controle naar het ziekenhuis.
Waar na enige tijd wachten twee chirurgen tot de conclusie
komen dat het  abces verdwenen is (of althans onschadelijk).
Vanwege mijn klachten van maagpijn en misselijkheid, moet
ik alleen met ibuprofeno en flagyl doorgaan en 3x daags een
zitbad nemen.
We rijden na het ziekenhuisbezoek naar Las Dunas (een groot
winkelcentrum). Bij de grote Auchan daar vinden we een
geschikt zitbad. Dat uiteraard direct in gebruik wordt
genomen. (Thuis in Zippy uiteraard.)



11-2-2010. Sanlúcar de Barrameda.
Ik zit helemaal onder de rode vlekken. Over mijn
hele lijf. Opnieuw uitermate slecht geslapen
vanwege buikpijn. Verder is vocht en bloed vanuit
het abces door een gaatje op mijn bil gelopen.
Dus in plaats van weer op pad te gaan, rijden we
terug naar het ziekenhuis. Ik ga daar weer te rade
bij die 2 chirurgen van gisteren. Die sturen ons
door naar een interniste. Dat levert uiteraard
wachttijd op, omdat we er tussen geduwd moeten
worden. Heel lastig is dat we niet te horen
krijgen, waarom het lang duurt. Zo twijfelen we
of alles wel goed gaat. Dan klampt Tineke die
Engels sprekende verpleegster aan. De dokter is
met de ambulance weggeweest, maar is weer
terug.
Even later dus onderzoek met als conclusie een
allergische reactie op de Ciprofloxacion
antibiotica. Ik krijg een spuit in mijn bil en weer
wat medicijnen. Ook iets voor mijn maag.

Dat drankje voor de maagpijn werkt gelukkig rap, zodat ik me
vrij vlug weer beter voel. Tineke haalt wat info en bood-
schappen, terwijl ik een tijd weer met Meindert klep. Hij en
Willy dachten al dat we weg waren gegaan zonder even goede
dag te zeggen. Niet dus! We gaan bij hen op visite en worden
er goed verwend. We douchen er. Tineke kan water tanken en
de wc legen! Vervolgens geef ik hen wat computerles, zet
WINAMP op de laptop en de Spaanse lessen die we hen geven
(met instructieboekje en MP3-files).
Uiteraard wordt er over 1001 zaken geklept voor we tegen
achten weer naar de zandplaat rijden. Wij leenden een
leesboek voor Tineke en een Spaans boekje met de tekst van
een muziek-CD. Volgende week komen die weer terug.
Vervolg van de reis.
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