
Sanlúcar de Barrameda - Dos Hermanas.

index.html


Sanlúcar de Barrameda.

12-2-2010. Sanlúcar de Barrameda - Dos Hermanas.
Het regent weer eens. Toch gaat Tineke voor we vertrekken naar
het I-kantoor voor info over campings, caravanas-zaken en die
carnavalposter, die we van de week in de stad hier zagen.
Om 10.30 rijden we langs (voor ons) nieuwe bodega’s de stad uit
in de richting van Las Cabezas. Een kleine weg dus.

Las Cabezas de San Juan is als een witte laag over een (niet zo
hoge) heuvel gedrapeerd. Dat ziet er op een afstand beter uit
dan van dicht bij.
Later rijden we door uitgestrekte (gras-?)vlakten, waar enorm
lange beregeninginstallaties op staan. Werkeloos nu uiteraard
en langzaam in de blubber wegzakkend.
Langs de weg zien we ook lange en lage aquaducten, die
hopeloos kapot zijn.

We rijden naar de 1e camping (Club de Campo) in Dos
Hermanas. Na enig zoeken vinden we die. Maar het hek in de
metershoge muur is hermetisch gesloten.

Een tankauto voor sherry.

Las Cabezas de San Juan.

Weg naar Las Cabezas de San
Juan.



Iets verder blijkt echter camping Villsom te liggen. We kunnen
daar zelf een plekje uitzoeken voor •20. Wel meer korting voor
elke verdere dag. Het is een best uitziende camping, waar
wonderbaarlijk genoeg alleen maar campers staan. Dit is volgens
de baas ook de enige in de buurt van Sevilla. De rest
isopgeheven. Één andere gaat over enkele maanden pas open.
Na installeren (water lozen en Zippy aan de elektriciteit leggen)
gaan we in het ontbijtbarretje bij de receptie internetten.
Nauwelijks hebben we skype-contact met Harold en Rohan of
WIFI valt compleet plat. We moeten 15 minuten wachten op
nieuwe verbinding. Tot grote teleurstelling van Rohan, zoals we
later van Harold doorkrijgen. Er kan hier niet geskypt worden.

Winter 2009-2010: Beregeningsinstallatie, die in de blub wegzakt.

Oude aquaducten.

Dos Hermanos. Dos Hermanos. Dos Hermanos.



Dos Hermanas.



13-2-2010. Dos Hermanas.
‘s Morgens komt Tineke Peter de Ier tegen (Valle Niza), maar herkent hem niet direct. Even
later rijden hij met zijn vrouw de poort uit.
Gedurende de dag lopen we naar de Carrefour op het grote winkelplein om wat inkopen te
doen. We vinden er onder andere een knuffel voor Feija en een muis voor Meindert en Wil. Ik
werk op de camping aan het verslag dat begrijpelijker wijze aardig achter is.
‘s Avonds chatten we met Alice, die het AMC-ziekenhuis in moet met een zeldzame
aandoening. Trienco wil weten of hij ooit tegen TBC is ingeënt i.v.m. medicijnen voor de ziekte
van Crohn. Het is wat met de familie.

Carrefour Dos Hermanas.



Dos Hermanas - Sevilla v.v.



14-2-2010. Dos Hermanas - Sevilla v.v.
We zijn deze morgen al om half tien bij de bushalte in Dos
Hermanas voor de bus naar Sevilla. Het is op dit moment
steenkoud: 4 graden C slechts! Het is zwaar bewolkt, maar het
zal de hele dag droog blijven.
Om tien uur hebben we dan de rit de stad in. Daar is een
marathon aan de gang, waardoor de bus een eind moet omrijden
alvorens hij ons op de juiste plaats af kan zetten.
Om goed half elf kunnen we dan aan onze rondgang door Sevilla
beginnen.
Zie PDF-files: Sevilla, El Sagrario Sevilla, Catedral Sevilla en
Reales Alcázares.

‘s Avonds chat Tineke in een triootje met Niels en Harold. Op de
winterspelen in Vancouver wint Sven Cramer het 1e goud voor
Nederland op de 5000 m. Wij stoken de kachel ‘s avonds maar
weer met een lucifer aan. Het is nodig.

Bushalte in Dos Hermanas.
Dos Hermanas.

Sevilla.

sevilla.pdf
elsagrariosevilla.pdf
catedralsevilla.pdf
realesalcazaressevilla.pdf


Dos Hermanas - Alcalá de Guadaira v.v.



15-2-2010. Dos Hermanas - Alcalá de Guadaira.
Deze morgen rijden we om 10 uur naar Alcala om de Truma-
kachel te laten repareren bij Caravanas Hidalgo bij afslag 15 aan
de snelweg A92 naar Malaga.
De Charles Bronson look-alike monteur fikst dat voor ons. Het
onstekingskastje is kapot en wordt dus vervangen. Tevens
wordt er een nieuw kijkglaasje met pakkingen gemonteerd.
Intussen kijken wij door wat folders met campers. Er ligt een
foldertje bij van een switch, die 2 verschillende soorten
huishoudaccu’s kan aansturen. Onthouden dus.
De rest van de verregende dag blijven we op de camping.
Tineke probeert te lezen, ik werk aan de verslagen van Sevilla.
Een stevige klus met al die foto’s.
‘s Avonds is het zo warm dat we geen kachel nodig hebben!

Alcalá de Guadaira.

Het kapotte ontstekingskastje.



Dos Hermanas - Sevilla v.v.



16-2-2010. Dos Hermanas - Sevilla v.v.
Vandaag gaan we dus voor de 2e keer met de bus naar Sevilla.
Het heeft de hele nacht weer vreselijk geregend. Wel is de
temperatuur een heel stuk beter: ca. 20 graden!
Op weg naar Plaza España komen we langs een lange rij fraaie
gebouwen van de Wereldtentoonstelling in 1929. Met name van
Zuid-Amerikaanse landen. (Geen foto’s vanwege de vuile
busruiten.)
Van 10 tot 15.30 kuieren we weer door deze grandiose stad, die
opnieuw grote verrassingen voor ons heeft.
Zie PDF-files van Sevilla (2e deel), Plaza de España, Casa de
Pilatos en Catedral de Sevilla (2e deel).
‘s Middags krijgen we te horen dat ik morgen om 11.50 in het
ziekenhuis wordt verwacht. Dus terug naar Sanlúcar.

Camping Villsom, Dos Hermanas. Plaza de España, Sevilla.

Hoedenwinkel, Sevilla. Bus 132 terug naar Dos Hermanas.

sevilla.pdf
plazade espanasevilla.pdf
casadepilatossevilla.pdf
casadepilatossevilla.pdf
catedralsevilla.pdf


Dos Hermanas - Sanlúcar de Barrameda.



17-2-2010. Dos Hermanas - Sanlúcar de Barrameda.
Na opnieuw een regenrijke nacht vertrekken we met 4964 km op
de teller. (9.25) We rijden dus terug naar Sanlúcar voor de
ziekenhuiscontrole. Onderweg vallen de torenhoge wolken-
partijen op. We krijgen dan ook geregeld een fikse bui op ons
dak. Maar hoe verder de dag vordert des te beter het weer
wordt.

Onderweg valt op, dat de diverse waterpartijen nu wel heel vol
staan.
In Las Cabezas de San Juan gaan we tanken. Van buitenaf ziet
dit dorp er heel aardig uit, zoals het over de heuvel is gelegd.
In het ziekenhuis zijn we heel rap aan de beurt. Tineke’s twijfel
tussen een afspraak om 11.15 of 11.50 valt goed uit. 11.15 dus.
De opnieuw voor ons onbekende dokter Benitez laat het
definitieve verhaal door een Engels sprekende collega doen,
zodat we nog een kwartiertje moeten wachten in de wachtzaal.
Voor een bijdrage aan een goed doel krijgen we beiden een
Tweety opgeplakt.

N IV. De natte landen van Punta de la Margazuela.

Regenboog net na de afslag naar Las Cabezas de San Juan.

Aquaduct naast de N IV.



De conclusie van de Engels sprekende arts: Alles is ok en de
medicijnen kunnen weg. We hoeven vrijdag dan ook niet meer
terug te komen. Wel is het goed thuis een allergietest te laten
doen op Augmentine en Ciprofloxacion. Meestal is de eerst-
genoemde de oorzaak volgens deze dokter Lopez.
Hèhè dat is eindelijk aan de kant.

Las Cabezas de San Juan. Even getankt.

Wijngaarden. Natte velden bij Punta de la Mata.

Een laatste blik op het ziekenhuis.Een van de bodega’s in Sanlúcar.



We gaan even buurten bij Meindert en Wil, die Ian op bezoek
hebben voor computerwerk. We hebben als “bloemetje” een
computermuis meegenomen. We spreken af om a.s. vrijdag
middag samen een sherrytour door de stad te maken.
We doen boodschappen bij Supersol, waar we een Spaans
pakket met trappistenbier met glas kopen voor één van de
jongens. (Het was helaas de laatste.)
Vanaf het camperterrein lopen we naar de “IJsfabriek” en
reserveren voor zaterdag een boottocht à •16,20 p.p. naar het
Donañapark.

Infocentrum van het Donañapark

Stevige golfslag rivierop (Gualdalquivir).

Model van het schip dat de wereld als 1e rond ging.

Boulevard Bajo de Guia.





18-2-2010. Sanlúcar.
De hele dag regent het, waarvoor we al gewaarschuwd waren. Dus blijven we het grootste deel van de
dag lekker binnen. Ik werk aan de Sevilla-PDF’s, Tineke leest wat en gaat intussen even internetten om
de laatste positieve ontwikkelingen aan het thuisfront mede te delen. Verder is er een reactie van Joke
en een afsluitend E-mailtje gaat naar SOS.

Tegen een uur of vijf maken we van een regenpauze gebruik om bij de Mercadona boodschappen te
doen.
Op de weg terug lopen we bij Los Corrales binnen om een afzakkertje te pakken. Ik neem (voorzichtig)
een glas rode wijn, Tineke een manzanilla. Er is nu hier niets te doen. Over een goed uur hangt het hier
beslist weer met de benen buiten.
Dit 1e glas sinds de 6e februari smaakt me goed, zo kan de vakantie weer een beetje op gang komen.
Thuis in Zippy genieten we van een bakje dikke aardbeien, heerlijk.



Sanlúcar de  Barrameda.



19-2-2010. Salúcar de Barrameda.
‘s Morgens werk ik het verslag van Sevilla helemaal bij, zodat
alles actueel is. Tineke heeft eindelijk wat interessantere boeken
voor de neus en dus schieten de bladzijden beter op.
Het is ‘s morgens overigens weer goed koud buiten, maar de
harde wind waait wel de laatste wolken uiteen, zodat het tegen
de middag een stuk aangenamer wordt.
Om een uur pikken Meindert en Wil ons aan de camper op voor
hun eigen “ruta manzanilla”.
Eerst lopen we bij een kleine bodega aan waar we samen 5
verschillende types sherry proeven, die zeer uiteen lopen van
smaak: De zoete donkerrode oloroso, de bruine iets troebele
cream (die Tineke het lekkerst vindt), de manzanilla dolçe,  de
droge manzanilla en de iets minder scherp smakende fino.

Bodegón de Lola.

Bodega Gabriela.

Berenjenas rebozadas con miel de caña.



De 2e stop geldt Bodega Gabriela, waar 4 kleine glaasjes
geschonken worden. (Cream, oloroso, manzanilla en fino.) Deze
smaken mij beter, zodat ik daar voor •4,-- 1 liter droge manzanilla
koop.
Bodegón de Lola is de 3e stop. (14.15 - 15.45) Daar nemen we de
“ruta de la manzanilla” aanbieding: elk een Solear manzanilla met
een tapa (gefrituurde aubergine met rietsuikerstroop) voor •2 de
man. Dit is een heel gezellige zaak met een lekkere manzanilla en
een heerlijke tapa.
Voor het 2e rondje nemen de mannen een garnalentapa, Wil een
broodje met worst en Tineke geitenkaas. Heerlijk.
De 4e zaak is Bar Casa Balbino, waar voor “ruta de la
manzanilla” naast het glas sherry een zalmmouse staat.

Nsta Sra. del Carmen.

Salmorejo (Bar Casa Balbino).

Kindercarnaval.



We zitten nu buiten aan het Plaza del Cabildo, waar het
kindercarnaval op gang komt. Veel kleine kinderen met kleurrijke
kleding. De opgeschoten jeugd maakt er een sport van elkaar
onder de schmink te smeren of dat te ontwijken uiteraard.
Tegen vijf uur lopen we bij Hotel Guadalquivir binnen om op het
dakterras te genieten van het mooie uitzicht over de stad en de
rivier. We sluiten daar de rondgang af met koffie en een lekkere
pu-erh thee voor mij.
We spreken af dat we morgen na het bezoek aan het
Doñanapark nog even langs komen om de boeken terug te
brengen en afscheid te nemen.
Ik pit bij thuiskomst een uurtje op de bank.
De avond komt met een korte hagelbui.
Vervolg van de reis.

Zicht vanaf Hotel Guadalquivir.

sanlucar_islacanela.pdf

