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Het I-kantoor in Elx.

20-12-2009. Santa Pola - La Manga del Mar Menor.
Na opnieuw een zeer koude nacht gaan we om half elf pas Santa
Pola uit in de richting van de Salinas. Ik maak enkele foto’s van
de verlaten uitspanningen daar aan zee. Her en der liggen dikke
platen strandzand op deze weg.
Dan gaat het over de N332 tussen de Salinas door.

Gesloten uitspanningen langs de weg naar de Salina’s, Santa Pola.

N332 tussen de Salinas de Santa Pola.

Salinas de Santa Pola. Torre Vigía Tamarit.



Een eerste cache zou bij een Osborne-stier moeten liggen.
Waarschijnlijk bij zijn achterpoot, maar we vinden hem niet. Wel
zien we her en der ijs op de regenplassen liggen. Zo koud was
het dus vannacht!

De geit in de stier.

Salinas de Santa Pola.



Een 2e cache ligt een eindje terug bij een bunker aan het strand.
Of eigenlijk zou moeten liggen, want we vinden hem evengoed
niet (11.30).
Dus rijden we maar tussen de Salinas door in de richting van La
Marina, waar we even kijken naar de camperplaats daar. Die ziet
er echter niet aantrekkelijk genoeg uit en het dorp al evenmin.
Dus door naar Guardamar del Segura.
Langs de N332 daar is nu een grote rommelmarkt, waar het
gigantisch druk is. Maar parkeren is er voor ons te wild.
In een parkje in de stad zelf vindt Tineke in een takkenbos weer
eens wel een cache. Ze laat er de “Barcelona”coin achter.
Dit park is overigens met steun van Europa van mozaïkmuurtjes
voorzien.

Bunker, Santa Pola.

Park in Guardamar.

Salinas de Santa Pola. Terugblik op Santa Pola.

Park in Guardamar.



We zoeken de zee weer op via straten door villawijken. De kust
bestaat uit stenen plateau’s en kliffen. Dat ziet er uiteraard heel
aardig uit. Daar het al weer een uur is geweest, houden we er
onze lunch. Binnen wel te verstaan want de wind is ijzig! Daar
kan nu zelfs de zon niet tegenop.
Dan rijden we via een wirwar van éénrichtingswegen in
Torrevieja naar Rio Mar. Heel leuke camperplekjes zien we daar,
waar dan ook diverse campers staan. Maar de WC is aardig vol
en die moeten we eerst zien te legen!
Opnieuw geklooi met éénrichtsverkeer. De IGO/MIO wijst ons
steevast de verboden richting in en dus moeten we het zelf
maar uitzoeken.

Lomas de Polo-Pinomar.

Kust net voor Torreviega. Kust net voor Torreviega.

Rio Mar. Rio Mar. Rio Mar.



In El Mojón vinden weer geen cache. Nu omdat we geen zin
hebben natte voeten te halen onder een lage brug. Een brug
waar zo te zien vrijwel nooit water onderstaat.
Net buiten San Pedro del Pinatar doen we tegen vier uur in een
groot winkelcentrum enkele boodschappen.
We rijden om het Mar Menor heen, kijken even naar een cache
bij Los Alcázares. Maar het pad door het riet daar is ook al
verzopen.

We ronden vervolgens het Mar Menor tot ver in La Manga del
Mar Menor. Grandiose plaatjes krijgen we te zien doordat de
laagstaande zon de hoge flatgebouwen op de “dijk” tussen zee
en Mar Menor schitterend belicht. Maar ja wij zitten even op
een snelweg zonder stopmogelijkheid. En foto’s naar links
maken in de auto is veel lastiger dan vooruit of naar rechts.
De ANWB-campinggids zegt dat we Salida 15 moeten hebben
voor camping La Manga. Maar de afritten blijken (achteraf
gezien) omgenummerd te zijn. Het is nu no 11. Verder heeft men
in La Manga zelf ook wegen met Salida 1-60+ nummers.
Tegen zessen in de schemering rijden we dan de camping op.
‘s Avonds gaan we er in het restaurant het dagmenu eten. •12
p.p. met een fles rode wijn erbij!

Torre de la Horadada, Rio Mar. El Mojón.

San Pedro del Pinatar. Los Alcázares.

Salida 2 naar El Algar. In de verte La Manga del Mar Menor.



La Manga del Mar Menor.



In de verte La Manga del Mar Menor.



La Manga del Mar Menor.



21-12-2009. La Manga del Mar Menor.
De koelkast werkt al weer enkele dagen niet meer op
220V. Via de receptie hebben we een adres in Los
Beatos (15 km) gekregen waar we geholpen kunnen
worden. Na een telefoontje daar heen, gaan we er naar
toe.
Na even kijken en vragen wordt vastgesteld, dat de
“resistancia” kapot is. Dat is een verwarmingselement.
Als we morgen om half tien terugkomen, dan wordt die
ook meteen gerepareerd, want er is een nieuwe op
voorraad. Dat zal waarschijnlijk 2 uur duren.

Op de camping schrijf ik het verslag van de
laatste dagen bij en doet Tineke de was. (Terwijl
massa’s vrouwen de was willen doen.)
Rond half vier gaan we het strand bij de camping
verkennen. Eerst links, waar Tineke een cache
vindt. Ik heb meer belangstelling voor al die
bloeiende planten die er hier zijn.

Het kleurrijke complex naast de camping.

Mar Menor.



In de verte La Manga del Mar Menor.







Later gaan we voor de camping door naar de La Manga zijde,
waar die mooi gekleurde gebouwen staan. Iets verder zien we
diverse waadvogels op oude Salina’s. Tineke baggert dwars
door de zutzooi naar een cache daar. Ik ga er pas na aandringen
ook heen. Dat levert enkele flamingo’s en uiteraard ook
modderpoten op. Tegen zes uur en de complete duisternis zijn
we na een toch heel aardige wandeling terug op de camping.
Bij het afwassen krijg ik van een Engelse uitgebreid verslag van
allerlei activiteiten, die hier op de camping te doen zijn. O.a.
Engelse quiz, dans- en linedansgelegenheid. Donderdag is het
tapasavond. 2 Tapas voor de prijs van 1!

Mar Menor.



Steltkluut, Himantopus himantopus.

Steltkluut, Himantopus himantopus.

Steltkluut, Himantopus himantopus.Bonte strandloper, Calidris alpina.Kuifleeuwerik, Galerida cristata.

Dunbekmeeuw, larus genei.





Omgeving La Manga.



22-12-2009. Los Beatos - La Unión - Cabo de Palos.
Om half acht er al uit na een warme nacht. Zo vroeg
uiteraard vanwege de afspraak in Los Beatos om de
koelkast te laten maken.
Het waait hard vandaag en dat zal in de loop van de dag
alleen nog maar meer worden. Een warme wind dat wel.
9.15 zijn we bij Caravanas Sangar. Anderhalf uur zal het
duren voor de nieuwe “resistencia” is ingebouwd en alles
weer in orde is. De kosten •105 zijn gelijk verdeeld over
het ding en het werkloon. Dat valt mee!
Intussen lezen we wat, schrijf ik wat aan het verslag van
gisteren en bekijken we enkele “kleinere” campers, die te
koop staan.

Vreemde wolken boven de molen van Los Beatos.

Vreemde wolken over de molen van Los Beatos.

Molen van Los Beatos.



Dan gaan we op zoek naar een supermarkt en verzeilen zo op
een weekmarkt in La Unión. Een lange straat met aan twee
kanten kramen. Hoofdzakelijk kleding, schoeisel, en tassen. Ik
koop er 3 onderbroeken. Een nieuwe broek in mijn maat is er
helaas niet. (Gisteren was de zoldering uit een van mijn broeken
gegaan.) Diverse verkopers pakken al weer in omdat hun kraam
op een open stuk staat weg te waaien.
We doen uiteindelijk uitgebreid boodschappen in Capo de
Palos en gaan in dat dorp ook bij de haven en de vuurtoren
kijken.

La Unión. Capo de Palos.

Haven in Capo de Palos. Haven in Capo de Palos.



Ondanks dat voor de cache bij de vuurtoren een verkeerde
coordinaat was opgegeven vinden we hem toch. Dit aan de
hand van een getekende copy van een spoiler.
Op de parkeerplaats staan diverse campers. Inderdaad een mooi
plekje. Misschien nog iets voor over enkele dagen?

Vuurtoren in Capo de Palos.

Vuurtoren in Capo de Palos.

Zicht op La Manga vanaf Capo de Palos.

Toren (molen?) bij La Manga camping.



Camping La Manga - Cartagena



23-12-2009. Camping La Manga - Cartagena v.v.
Om half acht zijn we er al uit. Opnieuw was het een stormachtige èn warme nacht. Het weer is
hier compleet anders dan thuis. Laaghangende bewolking raast boven langs in dikwijls
langgerekte wolkpartijen. Hoge wolken zijn (ogenschijnlijk?) langzamer en gaan de andere
kant op!
We staan ruim op tijd bij de ingang van de camping aan de straat voor de bus naar Cartagena.
Iets later dan de beloofde 9.20 kunnen we dan in stappen. We krijgen nog diverse dorpen te
zien voor de stad bereikt wordt.
Tegelijker tijd met ons is ook nog een ouder Engels stel ingestapt, dat we de hele tijd tegen
zullen komen.
Zie de PDF met onze trip door Cartagena.
15.15 nemen we de bus weer terug. Nu worden we echter niet voor de camping afgezet, maar
moeten we vanaf het viaduct terug lopen. We waaien zowat van de weg af.
We sturen op de camping E-mails naar de jongens thuis en de kerstkaart naar de diverse
kennissen.
Uiteraard worden de CD’s dan beluisterd, die we bij de El Corte Inglés kochten. (Een van
Albéniz, een 2e met muziek van Piazolla, Brouwer en Pujol en no3 van Tarrega.) Heerlijk weer
eigen muziek te kunnen horen.
‘s Avonds bekijken we wat we morgen gaan doen. In ieder geval weer een eindje verder.

Vervolg van de reis.
Ons plekje op de camping tussen de olijfboompjes.

Cartagena.

cartagena.pdf
lamanga-islaplana.pdf

