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Winkelstraten in Torremolinos.

31-1-2010. Torremolinos - Cabo Pino.
Om kwart voor elf zijn we op de camping uitgewinkeld en rijden
aan.
In Benalmadéna kijken we voor Abe en Alice een beetje rond.
Dat valt niet mee want de zee is hier vrijwel onbereikbaar voor
campers. Uiteindelijk kunnen we bij de haven aan de kust
komen. In het westen zien we op enkele plekken iets anders dan
strand alleen. Bij die rotskusten zijn misschien snorkelplekken te
vinden.

Benalmadéna. Benalmadéna.

Benalmadéna.



Het volgende doel is een cache in het Parque de la Paloma in
Arroya de Miel. (11.30-12.00) Een mooi park met een onder
andere schitterende cactustuin, veel kippen en een omheind
perk met moufflonschapen. Er zijn nu veel jonge gezinnen op
deze mooie zondag. Tineke vindt er de cache.

Een mobiel van Manrique?

Parque de la Paloma, Arroyo de Miel.

Parque de la Paloma, Arroyo de Miel.



Parque de la Paloma, Arroyo de Miel.



De volgende cache is bij de Torre de Muelle in de gelijknamige
plaats. Deze cache vinden we niet. Het is wel weer een heel
aardige plek met weids zicht op de kust links en rechts. Verder
zien we op de berg een stupa!? We hadden in de buurt van de
Parque de la Paloma ook al een grote Chinese buddha gezien.
We rijden rond 13 uur door het drukke Fuengirola. Eerst
langzaam over de weg langs het strand, waar het wemelt van de
toeristen. Dan door de stad met zijn grote winkelcentrum.
We zoeken het Castillo de Sohail op, hetgeen bemoeilijkt wordt
door de snelweg, die hier de doorgaande verbinding verzorgd.
We moeten dan ook een aardig stuk “te ver” rijden en
vervolgens weer terug in de richting van Fuengirola!
Onderweg lunchen we bij een uitkijkpunt boven zee. Rond twee
uur zoeken we dan de cache bij het genoemde kasteel op.

Zicht vanaf de Torre de Muelle.
Zicht vanaf de Torre de Muelle.

Een stupa boven het plaatsje Torre de Muelle.

Fuengirola. Lunch aan zee.

Castillo Sohail, Fuengirola.



We zoeken naar een geschikte camperplaats, waarbij we de heel
grote parking in Mijas Costa te min achten. (Verhoudingsgewijs
leeg en aan een heel drukke weg.)
Even later proberen we het bij Puerto de Cabo. In eerste
instantie willen we daar naar de haven rijden. Maar die is slechts
onder een hotel door te bereiken. We draaien om en kijken bij
het strand iets terug. Bingo! Het blijkt een prachtige plek aan zee
in de duinen te zijn. Met een parkeerplaats, waar de campers niet
geweerd worden.

Rotonde bij het plaatsje El Faro.

Gibraltar?



We nestelen ons tussen het andere blik en nemen eerst iets te
drinken in de zon in de eigen campingstoelen!
Later kijken we bij het strand èn de prachtige jachthaven met
gezellige restaurantjes erom heen. Al met al een puike plek dus.

Strand van Cabo Pino. Aan land gespoelde kwal.

Haveningang van Cabo Pino.

Cabo Pino.



Puerto  de Cabo Pino.



Cabo Pino - La Linea de Concepción.



Met 4323 km al weer achter de rug vertrekken we om 11 uur.
Bij Torre Real ligt de 1e cache, die we niet vinden, vanwege de
rotzooi daar.
Dan volgt een vervelende rit over de semi-snelweg (waarvoor
geen alternatief is) A7-N340 door een lang lint van steden:
Marbella, Puerto Banus (dat werkelijk alle auto’s ondergronds
heeft, men mag er alleen stoppen om te laden en te lossen!)  en
Estepona. We zoeken een supermarkt, maar zien die steevast te
laat òf we kunnen er vanwege lage overkappingen niet parkeren.
Met name de Mercadona is daar sterk in. Even stoppen in deze
streek is onmogelijk voor ons.

1-2-2010. Cabo Pino - La Linea de la Concepción.
Voor we weer uit Cabo Pino vertrekken, wandelen we een eindje
door de duinen ten westen van de “camperplek”. We zien
Gibraltar door de vroege zonnestand een stuk duidelijker liggen.
Het lijkt een eiland in zee met daar weer andere eilanden achter.
(Marokko dus.) We zien die kleine sterk geurende witte
bloempjes weer.

Cabo Pino. Gibraltar.

Torre Real.Torre Ladrones, Cabo Pino.



Na Estepona komen we gelukkig door wat
landelijker gebied. We gaan in een aardig
rustig plaatsje San Luis de la Sabinillas aan
een pleintje aan het strand lunchen.
Vervolgens (14.15) lopen we een stuk langs
de kust naar opnieuw een luxe jachthaven in
Puerto de la Duquesa.

Marbella. Vrijwel blikvrij: Puerto Banús. Puerto Banús.

Sierra Bermeja.

San Luis de Sabinillas.

San Luis de Sabinillas.

Puerto de la Duquesa.



Eindelijk kunnen we boodschappen bij de Eroski in Manilva
doen. Op diverse plekken proberen we een plekje voor de nacht
te vinden, maar vinden niets (geschikts).
Bij Torre Guadiaro gaat het weer een eind landinwaarts vanwege
de gelijknamige rivier.

San Luis de Sabinillas.



Even van de weg af ligt het grandiose uitzichtpunt El
Hinguerón. Men heeft daar een subliem zicht op Gibraltar en het
erachter liggende Afrika.
In Línea de la Concepción vinden we een camping. In 1e
instantie rijden we naar het dorp aan zee door, maar daar is het
niet bepaald aantrekkelijk om de nacht door te brengen.
Om half vijf komen we op Camping Sureuropa aan. Het is heel
vreemd dat ze naast ons nu maar één andere camperaar als klant
hebben. De rest van de best aardige camping is leeg. Een stel
sportvelden èn klaslokalen doen echter aan een extra functie
voor jongeren denken. Voor •17 p/n met electriciteit en WIFI is
het zelfs de goedkoopste camping tot nu toe.

Zicht op Gibraltar vanaf Mirador Hinguerón.

Zicht op Gibraltar vanuit La Linea de la Concepción. La Linea de la Concepción. Camping Sureuropa, La Linea de la Concepción.



La Linea de Concepción - Gibraltar v.v.



2-2-2010. La Línea de la Concepción - Gibraltar v.v.
Om 10 uur stappen we op de fiets en rijden langs de kust af naar
Gibraltar. Het waait hard vandaag en de lucht is volkomen
bewolkt. Brits weer dus. Wel zal het de hele dag droog blijven,
zodat we de regenjassen voor niets meenemen.
Zie de PDF-file voor het verslag van dit bezoek.

Zicht op Gibraltar vanuit La Linea de la Concepción. Schepen in de straat van Gibraltar.

Berberapen, Gibraltar.

Grens Spanje - Gibraltar.

gibraltar.pdf


Om goed 4 uur rijden we Gibraltar weer uit en gaan weer langs de
kust terug.
De wegen zijn nu wezenlijk minder druk dan vanmorgen.
In het vissershaventje van La Línea maak ik enkele foto’s. Ik
vraag me af of er hier ook op tonijn wordt gevist. Deze week boog
het Europees parlement zich over de toekomst van de
blauwvintonijn, die bij gelijk blijvende bevissing in 2012
uitgestorven zou zijn!
Op de camping schrijven we wat aan de verslagen en skypen met
Niels die eindelijk zijn webcam heeft. Het regent in Nederland.

Grafiti, La Línea de la Concepción.

Haven.



La Linea de Concepción - Tarifa.



3-2-2010. La Línea de la Concepción - Tarifa.
Tineke zoekt enige caches op voor de komende tijd. We tanken
water en lozen de WC en rijden tegen 11 uur met slecht weer een
stukje langs de kust oostwaarts voor een cache bij de Torre
Nueva. Helemaal niet nieuw die toren!
Dat levert opnieuw een strand op, dat in een natuurgebied ligt.
Opmerkelijk zijn hier de keien met dikke lagen geel korstmos.
We vinden de cache weer eens, zodat we een TB kunnen
achterlaten, die naar Ronda moet.

Gibraltar gezien vanaf Torre Nueva. Torre Nueva.

Korstmos.

Strand bij Torre Nueva.



Om kwart voor twaalf passeren we San Roque. Vervolgens gaat
het via een saai Algecíra door heel aardig groen gebied  over
een klein en wegzakkend weggetje naar Punta del Carnero, waar
nog een cache zou liggen. Ondanks dat dat ook in een
natuurgebied ligt, is het toegangspad compleet versperd met
vuilnis en weggegooide apparaten. Over een vuilnisbelt
baggeren zint ons niet en dus rijden we weer terug naar de N340.

San Roque.

Algeciras. Weg naar Punta del Carnero.

Puncta del Carnero.



Het gaat omhoog over de Bujero en de El
Cabrito passen. Het miezert nu niet alleen,
maar het is ook mistig. Cache 3 gaat niet
door omdat er geen parkeergelegenheid is.
Even te voren lunchten we bij een
uitzichtpunt, dat normaal gesproken een
mooi zicht op Afrika zou moeten geven.

Bahía de Algecíras.

Puerto de Bujero. Puerto del Cabrito.



Na wat zoeken in de buurt van de haven vinden we net buiten
het centrum een aardig veldje aan zee, waar al enige campers
staan. Een mooi plekje voor vannacht.

Vervolg van de reis.

We rijden naar Tarifa aan de kust. Bij de Eroski daar doen we
boodschappen. We zoeken tevergeefs een cache in het
natuurparkje van Playa de los Lances met een lange boardwalk.
We zien er enkele broodmagere paarden staan en liggen. Die
zien er niet gezond uit.

Playa Los Lances. Steenloper, Arenaria interpres.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.

tarifa-sanlucardebarrameda.pdf

