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Knobbelzwaan, Cygnus olor.Visdief, Sterna hirundo.

Grote of Maria Magdalenakerk, Goes.

17-11-2009. Waalre - Monthermé (F).
Om 10.30 hebben we alles ingepakt, geven de buren Henk en Maria nog een hand en wensen hen
nog succes bij het verhuizen. (Ze verhuizen na 25 jaar naar Valkenswaard.) Ook de overbuurvrouw
zwaait nog eens.
Tineke schat dat we 5500 km voor de boeg hebben de komende 4 1/2 maand. Ik hou het op 7500 km.
We zullen zien.
Via een tankstop in Valkenswaard bij de Tamoil rijden we in grijs maar droog weer naar Hasselt (B).
Een nieuw avontuur begint. We hebben er zin in.
Na Hasselt verlaten we de bekende wegen. Opvallend is dat hier aan de wegen energie gespaard
wordt door slechts de halve armaturen van de helft van de lantaarnpalen aan te houden. (Overdag!)

Hasselt.

Hasselt.



Grote Markt.

Stadhuis.

Net na  St.Truiden in het buurtschap Straeten, zoeken we bij de
lunch tevergeefs naar een cache in een vogelhut. We zien er wel
een muskuseend en (nijl?)ganzen. Ze zitten in het
Wachtbekken, een grote wateropvang, die overstroming van de
dorpen hier moet voorkomen.
We komen door een landschap wat aan zuid Limburg doet
denken. Eveneens met vele grote kasteelboerderijen, zoals die
van Bierwart (13.40).
Het gaat langs de Maas af, die hier sterk aan de Moezel doet
denken.

Muskuseend.

Maas net voor Namen.

Bierwart.

Dinant.



Een 2e cache vinden we tegen 15 uur wel.
Die bij de Roche Bayard. Een opmerkelijke
rots vlak aan de Maas.
Even verder verlaten we de Maas, blijven
ten oosten en rijden naar de sluizen van
Waulort. Daar wandelen we zo’n 3 km
voor 3e cache. We lopen eerst naar de
sluizen, hetgeen niet de bedoeling had
hoeven te zijn. De cache zit laag in een
hoge rotswand aan een pad dat vanaf
morgen (!) vanwege het uitgebroken
jachtseizoen verboden terrein wordt!

Om 16.20 rijden we door. Opnieuw door een
schitterende omgeving. Helaas zien we die
steeds minder goed omdat het donker wordt.
Om 17.30 vinden we aan de rand van
Monthermé een mooi camperplekje boven de
Maas. Niet dat we die nu goed zien.
We hebben er 223 km op zitten vandaag.

Roche Bayard.

Sluizen Waulort.



18-11-2009. Monthermé - Chantecoq (Lac du Der).
We kijken ‘s morgens eerst, waar we afgelopen nacht waren.
Monthermé is een ietwat sleets dorp aan de Maas. Tot onze
verbazing komt André Rieu hier binnenkort optreden! Gisteren
zagen we dat hij ook naar Dinant gaat. Is hij op tournée langs
de Maas?

Om 9.45 stappen we dan op.

Monthermé.



De eerste stop is wandeling 139 uit de 500 Franse
wandelingen: De Heren van Croy. (Dezelfde als die bij ons thuis
in de buurt?) Hij begint bij de kerk en het kasteel van
Montcornet.
Na de wandeling (11.40) zoeken we de snelweg naar het zuiden
op. Het landschap is weids en kaal. Weinig te zien dus.
We kijken bij het Grootste Wild Zwijn in de wereld en pikken
daar opnieuw een cache op. Wilde zwijnen zijn het symbool
voor de Ardennen  (departement 08!) . Daarom werd op 8-8-’08
dit zwijn op zijn draaiende sokkel gezet.

Na wat gegeten te hebben rijden we 13.50 in de richting van Lac
du Der.

Montcornet.

Torenvalk, Falco tinnunculus.

Le plus grand sanglier du monde.

Transport extraordinair.

wandeling139.pdf


De volgende stops zijn bij twee wasplaatsen in Ecrienne en bij
Lavoir de Blaise-sous Hauteville. De laatste was een gewild
plekje voor enkele grote schilders. Op dezelfde wijze zijn hier
microcaches te vinden.
Intussen zien we de eerste vluchten kraanvogels. Dat zijn er
inderdaad heel veel.

Kraanvogel, Grus grus.

Wasplaats in Ecrienne.Wasplaats in Ecrienne.

Wasplaats in Hauteville.



We rijden via de westzijde van Lac du Der naar de zuidzijde. De zon
staat al weer hinderlijk laag. (We zijn uiteraard wel blij dat de lucht
helemaal opengetrokken is.)
Op een dijk om het meer heen zien we vele mensen rondlopen.
De camperplaats bij de jachthaven van Giffaumont zint ons echter niet,
zodat we 6 km terugrijden naar Chantecoq. We komen er binnen op het
moment dat de zon ondergaat.
In dat laatste beetje licht kijken we samen met vele vogelaars over de
water- en blubbervlakten van Lac du Der. Overal zien we kraanvogels
(Grus grus).

Als het morgen mooi weer is dan willen we rond het meer fietsen om ze
beter te kunnen bekijken.

Chantecoq aan Lac du Der.



Lac du Der - Châtillon-s-Seine.



19-11-2009. Lac du Der - Châtillon-s-Seine.
Op deze prachtige morgen met een strakblauwe lucht fietsen we
de 38 km over de dijk rond het Lac du Der. Aan de west- en de
zuidzijde van het meer zien we de kraanvogels zich opmaken om
door naar het zuiden te vliegen. Het lijkt alsof het mooie weer ze
laat aarzelen, maar dan trekken ze erop uit. Steeds als ze ons op
die dijk zien maken ze een kleine omweg!



Lac du Der is een gigantische wateropvang, die in 1974 in
gebruik is genomen. Voornamelijk om de overstromingen in de
verre omgeving tegen te gaan.

Vooral aan de zuidkant van het meer zien we de vertrekkende
vluchten goed.

Verder zien we veel ganzen en in de vrijwel opgedroogde haven
van Giffaumont veel meerkoeten en sternen.



Na een stalen brug komen we bij Presqu’ile Champaubert met
een kerk op de oever. Dat laat zien dat dit meer waarschijnlijk
ook bewoond gebied heeft opgeslokt, zoals dikwijls met
kunstmatige meren. Ziet er nu overigens schitterend uit.



We verlaten het meer nu tot aan de noordzijde en fietsen over
brede verlaten fietspaden. Steeds met stevig vals plat.

Aan de noordzijde is een jachtpartij aan de gang. Drijvers
maken stevig kabaal om dieren op te jagen èn er wordt flink
geknald. Achter op een geparkeerde auto liggen twee reeën. De
ene met de tong uit de bek. Och gêrum.



Vlak voor we het bezoekerscentrum aan de noordzijde bereiken
(Site de Nuisement) zien we een roofvogel in een boom. Zoals
altijd wacht die niet lang voor weer ergens anders te gaan
zitten. Kan er toch twee foto’s van maken.

Bij het bezoekerscentrum eten we brood en drinken thee en
blazen even uit. Tineke haalt aan het einde van de strekdam hier
een cache (met TB) op.

Dan rijden we het laatste stuk terug naar Chantecoq.
Na water en WC geloosd te hebben vertrekken we om 14.35 in
de richting van de Seine. Door niet zo interessant landschap.
Aanvankelijk door dorpen met vele vakwerkhuizen. Enkele
kerken zijn zelfs in vakwerk uitgevoerd, zoals in Outines.

In Brienne-le-Château doen we bij de Champion boodschappen.



Om 16.25 zijn we in Bar-s-Seine bij de camperplaats, maar
vinden die niet zo interessant en rijden door naar Châtillon-s-
Seine.
Op de parkeerplaats daar, die we uit de campergids gehaald
hebben is een grootschalige politieactie aan de gang. Ze
controleren o.a. de tankinhoud van personenauto’s!
Voor de zekerheid vragen we aan het opperhoofd of we hier wel
mogen staan? “Bien sûr.” We lopen een klein rondje door de
stad, maar veel is er niet meer te zien, het is namelijk al weer
donker geworden.

Vervolg van de reis.

ch�tillonsseine-stmarceldardeche.pdf

