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Nart voor de kapper.

8-3-2010. Xàbia - El Vergel.
Vandaag doen we het rustig aan. Even tenminste. We zijn er pas
om 10 uur uit, vanwege regen en kou. Met een lijstje WIFI-
hotspots zoeken we een parkeerplaats en proberen het internet
op te gaan. Maar steeds is het bereik niet goed genoeg.
Tenslotte gaat Tineke haar spullen maar bij een internetcafé
uploaden. Ik schrijf intussen mijn verhaal bij. Hé wat is dat?
Opeens heb ik wel contact! Na mijn post door gekeken te
hebben, haal ik Tineke op die zit te worstelen met moeizaam
werkende programma’s. Terwijl Tineke het een en ander afwerkt,
stap ik bij de kapper binnen om 4 maanden veren te laten
plukken. Verder sturen we tante Willy in New Zealand
verjaardagsfelicitaties. Om 2 uur gaat het dan Xàbia uit over een
zeer steile weg de flanken van de Montgo op.

Nart na de kapper.

Montgo gezien vanuit Xàbia.

Onderweg naar Dénia.

Wandeling naar Cova Tallada.



We rijden tussen berg en zee naar de noordzijde van  Cap de
Sant Antoni. Intussen is de lucht grotendeels opgeklaard. Mooi
dus voor een kustwandeling (15.00 - 16.30) naar een cache en de
Cova Tallada. Een trip boven langs een meestal zeer steile
rotshelling boven zee. Je moet geen last van hoogtevrees
hebben.
Als we de cache hebben opgepikt is het nog enkele honderden
meters naar die grot. Alleen het laatste stuk omlaag naar de
wilde zee en de grot zelf, laten we maar achterwege. Dat is ons te
wild.

Torre Gerro.

Cova Tallada.



De te wilde afdaling naar de grot.



We rijden dan naar Dénia en werpen een korte blik op een
aardige camperplek aan de jachthaven. We moeten echter weer
water lozen en rijden dus door naar een betaalde camperplek
Odissea (El Vergel) 11 km ten noorden van Dénia. •10 voor de
plek en stroom, •2 voor WIFI en •1 voor de douche.
Zo kunnen we weer eens wat skypen met de jongens en meisjes
thuis, Abe en Alice (die volgende week geopereerd wordt) en
good old Tinus en Mimi, die begin april naar Mazarron afreizen.
‘s Avonds moet wel weer de kachel aan, want het is weer
behoorlijk fris geworden.

Veerdienst naar de Balearen, Dénia.

Camperplaats Odissea.



Camperplaats Odissea, El Vergel.



9-3-2010. Camperplaats Odissea, Dénia.
Het is weer goed koud vannacht. De morgen is halfbewolkt met
eerst een aarzelende zon, die echter langzaam de bewolking
wegveegt. De wind blijft echter koud.
Tineke zoekt nog de nodige zaken op internet op. Tegen een uur
lopen we even naar het strand, dat miniem blijkt te zijn. Staat het
water nu extra hoog? Verder is het strand hier door vele
apartementen in even zovele stukjes verdeeld. Wil je het
volgende stukje zien dan moet je om de gebouwen heen.
Wij lopen stuk in de richting van Dénia en dan rechts een
nieuwe urbanizacion in. (Vergel?) Opmerkelijk is dat er hier aan
veel poortjes flessen met water staan.
We doen enkele boodschappen bij de LIDL en nemen ons voor
daar morgen (met de camper) uitgebreid in te slaan.

Flessen water aan de poort?

Dénia.Playa de Vergel.



Later op de midag komt de een na
de andere camper binnen. Zonder
uitzondering grote exemplaren.
Bij ons gaat al gauw de kachel
aan, want het koelt deze avond
weer rap af.

Later tegen vier uur loop ik nog
eens naar enkele stukjes strand de
andere kant op. Ook daar is alleen
maar een wilde (en nog steeds
hoge) zee te zien. Niet echt strand
voor een zon en zee vakantie.

Hottentotvijg, Carpobrotus edulis.
Affodil, Asphodelus aestivus.

Affodil, Asphodelus aestivus.



El Vergel - Torre de Piles.



1-3-2010. El Vergel - Torre de Piles.
Met 7185 km op de teller en na de camper een beetje gepoetst te hebben, rijden
we om 10.45 van de camperplek weg om bij de LIDL in El Vergel boodschappen te
gaan doen. Daar kopen we ook maar 25 l drinkwater.
Om 11.25 gaan we naar Dénia en rijden de Montgo op. We zoeken een cache in
het kruiswegpark van Ermita de Pare Pere in een luxe villapark.

Ermita de Pare Pere, kruisweg.

Dénia vanaf de flanken van de Montgó.

Montgó. Euphorbia characias.



Dénia.



Dan doen we daar een cachewandeling naar de Cova de l’Aigua.
Het gaat er stevig bergop, maar dat deert niet, zo houden we de
kou van ons lijf. Onderweg zien we allerlei bloemen. Iemand zit
een bloemetje te fotograferen met spiegelreflex en statief. Dat
bekijken we op de terugweg wel. (Tineke markeert de
coördinaten.)
De Cova de l’Aigua bevat inderdaad water. Te veel om echt de
grot diep in te gaan. We hadden laarzen mee moeten nemen!

Cova de l’Aigua, Montgó.



We zoeken de Romeinse inscriptie op, die door een hekwerk
afgeschermd is. Toch staat er van alles overheen geklodderd.
Ook hier vinden we de cache vrij simpel.
Op de terugweg vinden we op de gemarkeerde plek inderdaad
iets bijzonders: Een orchidee, die ik naderhand niet in mijn
bloemenboek terug kan vinden.

Romeinse inscriptie. Moderne handtekening.



Dénia.



Gekaperde kalfsvoet, Arisarum vulgare.



We rijden naar de haven in Dénia. Daar vinden we een
nanocache aan het begin van het laatste eindje pier, dat nu
afgesloten is. Het is er gevaarlijk!
De jachthaven, waar we half om heen lopen ziet er heel luxe uit.
Opmerkelijk veel van die grote boten worden nu te koop
aangeboden.

Haven van Dénia.
Kokmeeuw, Larus ridibundus.

Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



We rijden een stukje langs de kust naar het NW en vinden aan
het Platja de l’Aigua Morta nog een nanocache. Uiteraard
nemen we een kijkje aan het strand, dat weids en leeg is.
Via allerlei smalle weggetjes rond Oliva komen we in Torre de
Piles terecht. Een (nu nog) spookstrandplaats. Vrijwel alles is
verlaten, deuren dichtgetimmerd of op een andere wijze
gebarricadeerd.
We vinden vlak bij de centrale marktstraat (dinsdags) een groot
parkeerterrein, dat door enige onafgebouwde flats aan een zijde
wordt afgesloten. Hier hebben we dus een plekje voor vannacht.
Maar eerst lopen we een stuk langs het strand van dit slapende
dorp.

Oliva.Platja de l’ Aigua Morta.



Torre de Piles.

Vervolg van de reis.

torredepiles-peniscola.pdf

