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30-04-2017: Hong Kong — Amsterdam — Waalre.

Om 0:15 start het vliegtuig. Al snel na een kleine versnapering
liggen de meeste mensen te slapen.

Als we later de Gobi-woestijn over gestoken zijn en een
bergketen daar oversteken, worden we door een langduriige
serie turbulenties stevig door elkaar geschud. Dat is even heftig.

We vliegen met de tijd mee, zodat we heel lang in de schemering
blijven. Zo zie ik om 2:38 (Nedelandse tijd) al, dat we hoog boven
een vlak pakket aan wolken vliegen (ergens boven de Oost-
Europese vlakte in Rusland.) Drie uur later is het nauwelijks
lichter geworden en zitten we al boven Vorpommern aan de
QOostzee in het oosten van Duitsland. Een soort merengebied.

Na een vlucht van 11 uur om 6:45 is de zon net aan het opkomen
als we gaan landen op Schiphol.

Als we de bagage hebben opgepikt, duurt het op het station niet
lang voor we een rechtstreekse trein naar Eindhoven hebben.

In Utrecht bellen we Niels, die ons in Eindhoven van het station
op komt halen, luxe hé. We hebben ook mazzel met het weer,
het is hier vandaag de eerste dag sinds lang dat de temperatuur
goed is en de zon schijnt: We zitten ’s middags lekker buiten.

LB: Oost Rusland.
MB, RB: Vorpommern aan de Oostzee, Duitsland.
RO: Ruigoord, Westelijkhavengebied Amsteradam.






